
Zarokan ferî Kurdî bikin 


Eleonore Fourniau keçeke civan a ji Fransaye û ji gel û çanda Oksîtan te. Ev dema li Stenbole dimîne û dixvîne tekiliye bi mûzîk û çanda Kurd re jî datîne û li ser internete nexasim bi amûra xve ya ku mirov dikare ji Fransî weke “kemaçeya bi çerx” vergerîne Kurmanciye di medya civakîya Kurd de navdar bûye. 

Berdevama nuçeye di rûpele 36'an de ye 



Brîtaniye bi nave Oliver Hail li Reqaye şehîd ket 

Oliver Hail ye bi esle xweji bajare Portsmouth ye îngîlîstane ye demeke direj bû di nav refen YPG'e de li dijî DAIŞe şer dikir. Piştî rizgar kirina Regaye paqijiya mayinan dest pe kiribû û Oliver Hail di nav tîma pagij kirine de cihe xwe girtibû. 


Berdevama nuçeye di rûpele 38'an de ye 
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26 Kurumdan Yürüyüşe 
Katılım Çağrısı 


10 Aralık 2017, Pazar 


Saat 12:00 


BBC Önü-W1A 1AA 



L ondra’da çalışmalarını yürüten 26 kurum 
ve dernek yaptıkları ortak açıklamada, 10 
Aralık Dünya İnsan Hakları gününde Londra merkezde yapılacak yürüyüşe katılım çağrısı yapıldı. 10 Aralık’ta Londra merkezde bulunan BBC televizyonu binası önünde yapılacak yü¬ 


rüyüşte Öcalan üzerindeki tecridin sonlandırılması çağrısı yapılacak. 

Haringey’de bulunan Kürt Toplum Merkezi’nde yapılan basın açıklamasına yürüyüş çağrıcısı kurumların temsilcileri katıldı. Türkçe ve İngilizce olarak okunan basın açıklaması metninde, Türkiye ve Or¬ 


tadoğu’da demokratik çözümün anahtarı sayın Abdullah Öcalan’ın elinde olduğu vurgulanırken, bölge barışının inşası için Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşması gerektiği ifade edildi. 

Haberin devamı sayfa 2'de 



Polis Aracının Çarptığı 

Süleyman Yalçın 

Hayatını Kaybetti 

aringey’de bulunan Seven Sister caddesi üzerinde polis aracının çarptığı Süleyman Yalçın adlı yaya kaza mahallinde hayatını kaybetti. 

Maraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Çevirme köyünden olan 44 yaşındaki Süleyman Yalçın 10 yıldan fazladır Londra’da yaşıyordu. Pazar akşamı saat 6.45 civarında polis aracının çarptığı Süleyman Yalçın kaza mahallinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Haberin devamı sayfa 13'te 




10. Londra Kürt Film Festivali 
Mehmet Akso/a Adandı 

devamı sayfa 4’te.. 



Brexit Müzakerelerinde 
Yine Sonuç Çıkmadı 

devamı sayfa 05’te.. 



Britanya Halkının Parası Cihatçılara Harcandı 

devamı sayfa 11 ’de.. 



'Dayik Restaurant' Haringey'de 
Açıldı 

devamı sayfa 19’da.. 



Duru Tiyatro Londra'da 
Eğitim Hayatına Başlıyor 


devamı sayfa 20-21 ’de... 



" Pvu bundaki İıuKurçak uz" 
dediler 


H B*n yflrcüıınelim p dedim, 


Av. St fpLİ Er'-tın hann inandı v^dflVdimkûzûrMİL. 


"Ekn urnhuda hile yoktun* 
dedikr 



H Ben vo rdım ve ya mİ tındım 1 " 
dedim. 

Av Serpil Ersem 

btınn inandı ve davamı koz-ondı. 





KAZA MI YAPTINIZ? 

Binlerce Pound Tazminat Alabilirsiniz 

0208 342 70 70 ^ Ersem & Co 
07816 646 345 icııcır ‘" 5 

11 Salisbury Promenade Green Lanes, Ldn, N8 0RX 
E: sersan@ersans.co.uk - W: www.ersans.co.uk 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Londra’da Örgütlü 26 Kurumdan 

‘ÖCALAN’A ÖZGÜRLÜK’ 


Yürüyüşüne Katılım Çağrısı 



L ondra’da çalışmalarını yürüten 26 kurum ve dernek yaptıkları ortak açıklamada, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları gününde Londra merkezde yapılacak yürüyüşe katılım çağrısı yapıldı. 10 Aralık’ta Londra merkezde bulunan BBC televizyonu binası önünde yapılacak yürüyüşte Öcalan üzerindeki tecridin sonlandırılması çağrısı yapılacak. 

Çarşamba günü Haringey’de bulunan Kürt Toplum Merkezi’nde yapılan basın açıklamasına yürüyüş çağrıcısı kuramların temsilcileri katıldı. Türkçe ve İngilizce olarak okunan basın açıklaması metninde, Türkiye ve Ortadoğu’da demokratik çözümün anahtarı sayın Abdullah Öcalan’m elinde olduğu vurgulanırken, bölge barışının inşası için Öcalan’ın özgürlüğüne kavuşması gerektiği ifade edildi. 

Basın açıklamasında şunlar belirtildi; 

“İçinden geçmekte olduğumuz 21. Yüzyılın bu ilk çeyreğinde kapitalist Modernite ciddi yapısal sorunsal, ekonomik ve siyasi bunalımlar üretmekte ve tüm insanlığı tehdit eden gelişmelere yol açmaktadır. 
Dünya siyasetine yön veren Batı demokrasilerin¬ de bile otoriterleşme, yabancı düşmanlığı, ırkçılık, emek düşmanlığı yükselen bir trend haline gelmiştir. Dünya genelinde yükselen bu sağ popülist, ırkçı hareketler sistemin çözüm üretme kapasitesinin olmadığının en önemli göstergelerinden bir tanesidir. 

Kapitalist sistemin ve otoriterleşen dünya siyasetinin bu krizden çıkmak için yeni bir paylaşım savaşının ittifaklarının oluşturulduğu bir dönemden geçmekteyiz. Özellikle Ortadoğu coğrafyasında bu emperyalist hegomonik güçlerin yıkıcı müdahaleler ile Ortadoğu’daki halkların yaşamına, doğasına, kültürüne ve toplumsallığına müdahale edilmiştir. 


Bölgenin önemli devletlerinden biri olan Türkiye Cumhuriyeti yüzyıllık devlet paradigmasının bir gereği olarak içeride Kürtleri, Alevileri, Emekçileri, Devrimci ve Demokrat çevreleri bastırırken bölge genelinde de And-Kürt ve mezhepçi politikaları sonucunda bu yıkımda çok önemli bir rol oynamıştır. 

Türk tekçi devlet geleneğinin son temsilcisi olan AKP iktidarı Kürt sorunun çözümü konusunda tarihin en önemli fırsatını bu politikalarına kurban etmiş, demokratik çözümün değil çözümsüzlüğünün ve savaşın partisi olduğunu bir kez daha göstermiştir. 
Kürt Halk Önderi sayın Abdullah Öcalan’m barış için yapmış olduğu tüm önerileri elinin tersiyle iten AKP Devleti Kürtlere ve Türkiye’deki tüm ilerici demokratik çevrelere karşı cumhuriyet tarihinin en kanlı savaşlarından birini başlatmıştır. 

5 Haziran 2015’te Diyarbakır’da HDP mitinginde 
patlayan bomba ile bu kanlı sürecin startı verilmiştir. Suruç’ta Kobane direnişiyle dayanışmaya gelen Türkiye Devrimci Gençliğine ve Ankara’da barışı haykıran tüm yurtsever, devrimci, demokrat, emekçi kesimlere karşı tarihin en kanlı saldırıları Daiş barbarlığının taşeronluğunda AKP iktidarı eliyle yaptırılmıştır. Yine Kürdistan şehirleri bu iktidar döneminde enkaz yığını haline getirilmiştir. Şehit Çiyager’in devrimci kişiliğinde somutlaşan şehir direnişleri Nusaybin’den- Sura, Gever’den- Cizre’ye kadar tüm Kürdistan Halkının özgür yaşam iradesini en etkili bir şekilde ortaya koymuştur. Bu irade karşısında şirazesinden çıkan Türk devleti Cizre bodrumlarında ve TaybetAna şahsında somutlaşan masum sivilleri hedef alarak Kürt halkının bu iradesini kırmaya çalışmış olsa da bunda başarılı olamamıştır. 

Bugün geldiğimiz bu noktada Suruç’tan Koba¬ 


ne’ye, Şengal’den-Rakka’ya kadar olan tüm bu bölgede özgür ve eşit bir toplum yaratmak amacıyla canları pahasına bölgesel ve uluslararası gericiliğe karşı direne tüm genç kadın ve erkekler barış içinde bir arada yaşama iradesinin etkin gücü olmuşlardır. Özellikle Ortadoğu bölgesinde halklarımızın yaşadığı milliyetçilik, mezhepçilik, cinsiyetçilik gibi temel sorunların çözümü konusunda tek gerçeği ve adilane çözüm önerisini ortaya koyan sayın Öcalan tüm bu süreçlerden soyutlanmak istenmektedir. 

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan nasıl ki 19 yıl uluslararası güçlerin komplosuyla tutsak edilerek özgür Kürt iradesi kırılmak istendiyse bugünde aynı sürecin bir devamı olarak ülkemiz ve Ortadoğu için tek demokratik çözüm imkanı sunan sayın Öcalan ağır tecrit koşullarıyla etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. 

İmralı’da 19 yıldır ağırlaştırılmış-mutlak tecrit altında siyasi rehine statüsünde tutulan 7 Temmuz 
2011 yılından beri avukatlarıyla görüştürülmeyen 
sayın Öcalan’dan Nisan 2015’ten bu yana hiçbir haber alınamamaktadır. Abdullah Öcalan’m hayatı ve sağlığı Kürt Halkı açısından hayati öneme sahip olup kalıcı ve onurlu bir barışın en güçlü teminatıdır. 

Türkiye ve Ortadoğu’da demokratik çözümün anahtarı sayın Abdullah Öcalan’m elindedir. 

Öcalan bir halkın önderidir. Bölge barışı için derhal Öcalan’m özgürlüğüne kavuşması gerekiyor. 

İmralı sistemini parçalamakKürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ve tüm siyasi tutsaklara özgürlük için barıştan ve demokrasiden yana olan her kesimi 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününde saat 12.00 de BBC’nin önünden başlayacak olan 


yürüyüşümüze katılmayı davet ediyoruz.” 

10 Aralık 2017 Pazar 
Saat 12:00 

BBC Önü-W1A İAA 

Öcalana Özgürlük Kampanyası 
Kürdistan Solidarity Campaign 

Uluslararası Öcalan’a Özgürlük-Kürdistan’a Barış İnsiyatiü 

Kürdistan’a Barış Kampanyası 

Britanya Kürt Halk Meclisi 

Roj Kadın Meclisi 

YXK Kürdistan Öğrenciler Birliği 

Gik-Der Göçmen İşçiler Kültür Derneği 

HDK Halkların Demokratik Kongresi Britanya 

PAZ-DER Britanya Pazarcıktılar Kültür Derneği 

YÇKM Yüz Çiçek Açsın Kültür Merkezi 

Türk ve Kürt Toplum Merkezi (Daymer) 

Kırkısraklılar Derneği 

Alxas-Kom Derneği 

Koçgirililer Derneği 

Bozcader 

El-Com 

Dersim-Der 

Tohum Kültür Merkezi 

Tilkililer 

Kaşanlılar Derneği 


TELGRAF 

Yayın Koordinatörü Haber Merkezi 

Aladdin Sinayiç Dilan Almaz 

editor@telgrafnews.com Erem Kansoy 

Esra Türk 
Suna Alan 
Suzan Doğan 


HAFTALIK HABER GAZETESİ 


ROJNAMEYA NUÇEYAN A HEFTANE 


Grafik Tasarım 

RGB TEAM LTD mail@rgbteam.co.uk 

grafiker@telgrafnews.com 


Haberleriniz için: 

haber@telgrafnews.com 

Soru ve Görüşleriniz için: 

director@telgrafnews.com 


Reklamlarınız için: 

Nimet Polat 

reklam@telgrafnews.com 


Telefon 

020 79230 838 - 0742 948 1490 

Web: 

www.telgraf.co.uk 
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KAZA MI YAPTINIZ ? 

Binlerce Pound Tazminat Alabilirsiniz 


Minicab sürücüleri için aynı gün PCO lisanslı kiralık araç temin edilir* 

DAVALARINIZ SERPİL ERSAN YÖNETİMİNDE ÖZENLE TAKİP EDİLİR 


KAZA DAVALARI 

Araba / Minicab Kazaları 
İşyeri Kazaları ve Diğer Kazalar 


GÖÇMENLİK DAVALARI 

Evlilik / Nişan Vizesi 
Ankara Antlaşması 
Turist Vizesi 

Sürekli Oturum Başvurusu 


CONVEYANCING 

İşyeri Alımsatım 
Ev Alımsatımı 


*Terms and Conditions apply 

AİLE HUKUKU 


Aile Hukuku 
Boşanma davaları 
Ayrılık 
Çocuk 

Aile içi şiddet 



0208 342 70 70 
07816 646 345 


ERSAN&CO S0UCIT0RS 

İngiltere Barosu’nun verdiği 
Lexcel Kalite Belgesi ışığında hizmet vermektedir. 


Avukat Serpil Ersan ile hukuk programı Euro Star ekranlarında 



Ground Floor, The Coliseum, 11 Salisbury Promenade, Green Lanes, London, N8 0RX 
Email: sersan@ersans.co.uk 
Web: www.ersans.co.uk 


ERSAN & CO 

SOLICITORS 
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LONOON KURDISH FİLM FESTIVAL 

• • 

Ö nümüzdeki Nisan ayında gerçekleşecek 
Onuncu Londra Kürt Film Festivali 26 

Eylül’de Rakka’da Daiş’in saldırısında yaşamını yitiren Mehmet Aksoy’un anısına adanacak. 
En uzun soluklu Kürt Film Festivali ünvanma sahip olan festival bu yıl 13-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 

Kürdistan dışında düzenlenen en büyük Kürt Film Festivali olan Londra Kürt Film Festivali, 

15 yıldır Kürdistan’ın her yerinden ve Kürt diasporasından gönderilen ve oldukça zor koşullarda yapılan filmleri izleyiciyle buluşturuyor. Festival organize komitesi tarafından yapılan açıklamada bu yılki festivalin temasının Daiş’e karşı Güney Kürdistan ve Rojava’da verilen mücadele olarak belirlendiği duyuruldu. 

“10. Festivalimiz hem 15 yıllık birikimimizin bir sonucu olması itibariyle hem de Kürdistan ve Orta Doğu’da yaşanan insani kriz ve festivalin eski direktörlerinden Mehmet Aksoy’un kaybı nedeniyle bizler için daha büyük bir önem taşıyor. Bu nedenle festivalin bu seneki konusunu Batı Kürdistan (Kuzey Suriye) - Rojava ve Güney Kürdistan (Kuzey Irak)’da IŞİD’e karşı sürdürülen direniş olarak belirledik. ” 


'Mehmet'in Arkadaşları kamerasını taşımaya devam edecek' 

“10. Londra Kürt Film Festivali Britanyalı Kürt yönetmen, gazeteci ve aktivist Mehmet Aksoy’un anısına adanacaktır. Mehmet, 26 Eylül 2017 günü 


10. Londra Kürt Film Festivali 


Mehmet 

Rojava’da gazeteci olarak çalışmak ve YPG’nin bölgeyi özgürleştirmek için verdiği mücadeleyi belgelemek amacıyla gittiği Rojava’da Daiş saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. ‘Mehmet’in arkadaşları ’ olarak bize bıraktığı kamerasını taşımaya devam etmeye ve anısını bu festival ile yaşatma sözü veriyoruz. Geri¬ de bıraktığı cesur mirası ve hakikat arayışı bundan sonraki festivallerde de genç sinemacılara ilham vermeye devam edecektir. ” 

Film başvuruları başladı 

13-22 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılacak 10. 
Londra Kürt Film Festivali için film başvuruları başladı. Film başvuruları Kurmaca, Belgesel ve Kısa Film kategorileri altında yapılabilir. Bu sene, 6. Ydmaz Güney Kısa Film ödülünün yanı sıra, seçilen en iyi belgesel filme özel Mehmet Aksoy Belgesel Ödülü verilecektir. Tüm kategoriler için son başvuru tarihi 15 Ocak 2018. 

Film başvuruları Filmfreeway (https://filmf- 

reeway.com/londonkurdishfilmfestival) 

üzerinden yapılabilir Başvuruların nasıl yapılabileceği ile ilgili detaylı bilgiyi www.lkff.CO.uk adresinde bulabilirsiniz. 

Festival 13 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Gala ve Açılış Töreni ile başlayacak, ve film gösterimleri Hackney Picturehouse, Wood Green Vue ve Dalston Rio sinemalarında devam edecektir. Festival kapanış töreni Hackney Picturehouse sinemasında yapılacaktır. 

Festival ile ilgili sorularınız ve sponsorluk, gönüllülük başvurularınız için info@lkff.CO.uk e-mail adresi aracılığıyla festival hazırlık komitesi ile iletişime geçebilirsiniz. 


Aksoy’a Adandı 



13-20 NOVEMBE 
ACKNEY PİCTUF 



Bize gelin hakkınızı arayalım! 

En Akıllı Seçim 

Hizmetlerimiz 

|/ Trafik kazaları 
t/ PCO lisanslı araçlar 
%/ İncinme davaları i/ İş kazaları 
Kayıp Düşme Davaları 
24 Saat çekici servisi 

✓ 24 Saafide kiralık araç 


Haşan Özbek 

0756 551 7878 - 0208 800 2843 

337 Green Lanes, Haringey, London, N41DZ 

Park sorunumuz yoktur yeni ofisimiz • karşısındadır 


QuiokClaims'fieii QQr 

yeni hizmet rr I 

*PPI bankanız size borçlu olabilir paranızı geri almak istiyorsanız lütfen daha detaylı bilgi almak için Haşan Özbek'i Arayınız 


CLAIM 4 ACCIDENTS 
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İrlanda Sınırı 

B rexit sonrasında İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında katı bir sınır olmaması konusunda tarafların anlaştığı bildirilse de Pazartesi günü Brüksel’de yapılan görüşmeden sonra konuyla ilgili net bir açıklama yapılmadı. İrlanda meselesi müzakereleri tıkayan önemli konu başlıklarından birisi. 

Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği, Brexit’ten sonra AB üyesi İrlanda ile Birleşik Krallık’a bağlı Kuzey İrlanda arasında katı bir sınır olmayacağını garanti eden bir anlaşmanın kabul edildiği bildirildi. 

Daily Telegraph gazetesinin baş siyasi muhabiri Christopher Hope Twitter’da yaptığı açıklamada, 

“İngiltere ve Avrupa Birliği’nin, Brexit’ten sonra Kuzey ve Güney İrlanda arasında katı sınır olmayacağını garantiye alacak için anlaşma sağladıkları anlaşılıyor” dedi. Financial Times gazetesi de, İngiltere ve İrlanda’nın sınır konusunda bir uzlaşmaya vardığını bildirdi. 

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, Kuzey İrlanda’ya bu yönlü bir özerklik sağlandığı takdirde, İskoçya ve diğer parçalar için de aynı tarzda bir çözümün bulunması gerekeceğini açıkladı. Galler Başbakanı Carwyn Jones ve Londra Belediye Başkanı Sadik Khan’da aynı paralelde birer açıklama yaptılar. 



Bilmecesi 

İrlandalIlar tedirgin 

İrlanda devlet televizyonu Avrupa Editörü Tony Connelly durumu değerlendirdi: 

“İngilizler metinde bulunan terimler ile ilgili sorun yaşıyor. May’in Kuzey İrlanda’daki Demokratik Birlik Partisi’nin desteğine ihtiyacı var. Metin Demokratik Birlik Partisi ’ni memnun etmezse, o zaman Theresa May zor durumda kalacak. ” 

Birçok İrlandalI yıllardır Brüksel’de Avrupa Birliği kuramlarına yakın bir bölgede bar işletiyor. 5 
yıldır Brüksel’de çalışan İrlandalI Wilson Bell doğduğu topraklarda büyük sorunların yeniden yaşanabileceğini belirtti: 

“Sürecin olumlu bir şekilde sonuçlanacağını ümit ediyorum. Siyasetçilerin vatandaşların durumunu ve neden bunu istemediklerini gözönünde bulunduracağını ümit ediyorum. Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti arasında yıllar boyunca büyük sorunlar yaşandı. Bu durum gerçekleşirse gerginlik yaşanacak. Umarım bu gerçekleşmeyecek. ” 

Avrupa Birliği liderleri 14-15 Aralık’ta Brexit konusunu Brüksel’de masaya yatıracak. Brexit müzakerelerinin ikinci aşamasını oluşturan serbest ticaret görüşmelerinin başlatılıp başlatılmayacağı kararlaştırılacak. 

Corbyn: 

Bankalar Beni 
Tehdit Olarak 

Görmekte Haklı 

• 

İ şçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, bankaların kendisini bir tehdit olarak görmekte haklı olduklarını söyledi. 

İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn, bankaların kendisini bir tehdit olarak görmekte haklı olduklarını, çünkü kendisinin sıradan insanların sırtından spekülatörlere kâr sağlayan şikeli bir ekonomiyi dönüştürmek istediğini söyledi. 

Morgan Stanley, geçen ay yayınladığı raporda, İngiltere’deki siyasi belirsizliğin Corbyn’in güç kazanması ve İngiltere’nin serbest piyasa ekonomisini radikal şekilde değiştirmesi riski yarattığını belirtmişti. Açıklamada, bu durumun Brexit’ten daha büyük tehdit olduğu ifade edilmişti. 

Corbyn, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, 

“Morgan Stanley gibi bankalar ülkemizi yönetmemek, ancak yönettiklerini düşünüyorlar. 
Benim bir tehdit olduğumu söylediklerinde hakldar. Biz, birkaç kişi için, ihaleli, zarar veren ve çökmüş sisteme bir tehdidiz” ifadelerini kullandı. 



Brexit Müzakerelerinde 


Yine Sonuç Çıkmadı 


A B Komisyonu Başkanı Juncker ile Birleşik Krallık Başbakanı May arasında yapılan görüşmede anlaşmaya varılamadı 

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Birleşik Krallık Ta yapılan Brexit müzakerelerinde “tam bir anlaşmaya varamadıklarını” söyledi. 

Juncker ve Başbakan Theresa May, tıkanan Brexit müzakereleri için Brüksel’de Pazartesi günü biraraya geldi. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ikili, gazetecilere kısa bir açıklamada bulundu. 

Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Jean-Claude Juncker, “Çabalarımıza, bizim ve ekiplerimizin geriye kalan sorunlar konusunda geçen sürede kaydettiği önemli ilerlemeye rağmen tam bir anlaşmaya varmak mümkün olmadı. ” dedi. 

Geriye 2-3 konunun kaldığını belirten Juncker, yine de gelecek hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi 


öncesinde ayrılık anlaşmasında yeterli bir ilerleme sağlanabileceğini ifade etti. 

"Farklılıklarımız devam ediyor" 

May ise her iki tarafın iyi niyetle çalıştığını, zorlu müzakereler gerçekleştirdiklerini belirterek, “ Çok ilerleme kaydedildi. Pek çok konuda ortak bir anlayış var. ” şeklinde konuştu. 

Beraber ilerleme kaydetmek istediklerini vurgulayan Theresa May, “Ancak birkaç konuyla ilgili daha fazla müzakere ve danışma gerektiren bazı farklılıklarımız devam ediyor. Hafta sonundan önce yeniden bir araya geleceğiz. Bunu (müzakereleri) olumlu sonuçlandıracağımıza ben de eminim. ” diye konuştu. 

Twitter üzerinden konuyu değerlendiren Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Donald Tusk 10 gün içinde olumlu yönde adım atılmazsa müzakerelerin ikinci aşamasına geçilemeyeceğini belirtti. 



Brexit Sonrası İşçi Sorunu 

Yaşama Korkusu 

I ^ irleşik KJİlk’m şarap üreticisi Chapel Merkezi Kent’te bulunan İngiltere’nin en büyük 


B irleşik Kıijnk’m şarap üreticisi Chapel Down şirketi Brexit’ten sonra meyve ve şarap üreticilerinin işçi sorunu yaşayacağı konusunda uyardı. 


Merkezi Kent’te bulunan İngiltere’nin en büyük şarap üreticisi ürettiği şarap, bira, elma şarabı ve cin için Avrupa Birliği’nden gelen üzüm toplayıcı mevsimlik göçmen işçilere bel bağlıyor. 


Birleşik Krallık’m en büyük şarap üreticilerinden Chapel Down şirketi, “Zaten iş gücü sıkıntısı çeken” bahçe bitkiciliği sektöründe Brexit’ten sonra meyve ve şarap üreticilerinin “sezonluk işçi” sorunu yaşayacağı konusunda uyardı. 

DHA’nın haberine göre Birleşik Krallık’ın başbakanlık konutuna da şarap tedarik eden Chapel Down, “ Brexit f in ardından kapılar yabancı meyve toplayıcılarına kapatılırsa Britanyalılar açlıktan ölecek ” iddiasında bulundu. 


Chapel Down CEO’su Frazer Thompson “Brexit sonrasında en büyük etki tarım istihdamına olacak. 
Kent bölgesi son yıllarda hep Doğu Avrupa’dan gelen meyve toplayıcılarına güvendi ama bu iş gücü konusu çözülmezse Brexit’ten sonra hepimiz aç kalacağız. Ya da her şeyi ithal etmek zorunda kalacağız” dedi. Ulusal Çiftçiler Birliğinin verdiği bilgilere göre bahçe bitkiciliği sektöründe ihtiyaç duyulan iş gücünde eylül ayında yüzde 29 Tuk bir açık vardı. 
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Thames Nehri Üzerinde 

27 Kasım Kutlaması 

B aşkent Londra’da bulunan ünlü Thames Parlamento binasında 'Öcalan'a Özgür- 

Nehri üzerinde PKK’nin kuruluş yıl dönümü |Q|^ # yaziSI büyük bir coşkuyla kutiandı. 


Thames Nehri üzerinde bir vapurda yapılan kutlamaya yüzlerce Kürdistanlı katıldı. Vapurun camları Öcalan resimleri ve PKK bayrakları ile süslendi. 
Yapılan konuşmaların ardından müzikler eşliğinde halaylar çekildi. 


Kutlamalar çerçevesinde Birleşik Krallık parlamentosu başta olmak üzere bir çok önemli binaya Gerilla Projeksiyon dedikleri seyyar projeksiyon ile Öcalan’a özgürlük çerçevesinde mesajlar yansıtıldı. 

Bu arada Londra’daki Öcalan resimlerinin ve mesajlarının olduğu gezici bilbord etkinliği de bir hafta boyunca sürdü. 



Öcalan İçin 

Eylem 

G aller’in Newport kentinde Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’m sağlık ve güvenliği için bir eylem düzenlendi. 

Galler Kürt Toplum Merkezi’nin çağrısı ile düzenlenen yürüyüşte Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın posterlerinin yanı sıra PKK, KCK, YPG ve YPJ bayrakları taşındı. 

Sloganlar eşliğinde yürüyen kitle, "Öcalan’a yaklaşım, Kürt halkına yaklaşımdır” mesajı verdi. 

Gallerlilerin de katıldığı yürüyüşte, Kürt halkı ile daha fazla dayanışma çağrısı yapıldı. 



Kongreye Çağrı 

Özgür kadın mücadelemiz Önder Apo'dan aldığımız güçle ve kahraman kadın öncülerimizin izinde büyük bir ivme kazandı. Şehit Delal Amed ve Firaz Dağ şahsında başta şehit kadın yol daşlar olmak üzere tüm özgürlük ve devrim şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Anılarına bağlılığımızın gereği olarak özgür kadın ideolojisinde derinleşme ve kadın mücadele çizgimizi örgütlü bir güce dönüştürme hamlesi kararlılığımızı yeniliyoruz. 

Özgürlük mücadelemizin AO. yılına denk gelen bir süreçte gerçekleştireceğimiz Roj Kadın Meclisi 14. Olağan Kongresine tüm kadınları güçlü bir şekilde katılmaya çağırıyoruz. 

Roj Kadın Meclisi Kongre Komisyonu 

09 Aralık 2017 (Cumartesi) 

Saat: 13:00 

Kürt Toplum Merkezi (KCC-Haringey) 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İngiliz ve İskoç Akademisyen, Siyasetçi Ve Sendikacılardan 


Suna Alan 

K ürt Halk Önderi’nin Türkiye ve Ortadoğu’ya barışın gelmesinde belirleyici bir rolü olduğuna dikkat çeken İngiliz ve İskoç akademisyen, sendikacı, siyasetçi ve insan hakları savunucuları “Öcalan özgür olmalı" görüşünde. 

Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın güvenliği ve sağlığı ile ilgili söylentilerden sonra Kürtlerin sürdürdüğü eylemsellik seferberliği devam ediyor. 
Kürtlerin yanı sıra uluslararası kurumlar ve şahsiyetler de Öcalan ile ilgili kaygılarını dile getirerek Kürt halkının şüphe ve kaygılarının giderilmesi için Türk devletine baskı yapılması gerektiğine dikkat çekiyor. 

Akademisyen, sendikacı, siyasetçi ve insan hakları savunucuları Türkiye ve Ortadoğu’daki barışın yolunun İmralı’dan geçtiği konusunda hemfikirler. 
Yapılan açıklamalarda Öcalansız barışın mümkün olmadığı ve bunun için özgür kalması gerektiğine dikkat çekildi. 

İskoçyalı tarihçi ve Sosyalist Tarih Toplumu Örgütü Sekreteri David Morgan, Cambridge Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Siyasal Sosyoloji’de Öğretim Görevlisi Dr Thomas Jeffrey Miley, Unison SendikasTnın İskoçya Temsilcisi Stephen Smellie, insan hakları savunucusu Peter Tatchell, Britanya Sendikalar Genel Federasyonu Genel Sekreteri Doug Nicholls, Toplumların Kriminalize Edilmesine Karşı Kampanya-CAMPACC Direktörü Les Levidow ve Missouri Eyalet Üniversitesinde Orta Doğu Politikaları Profesörü David Romano Öcalan ile ilgili görüşlerini gazetemizle paylaştılar. 

İskoçya Parlementosu'nun gündemin¬ de 

Stephen Smellie (Unison Sendikasinın İskoçya Temsilcisi): Abdullah Öcalan’ın cezaevindeki sağlığı konusunda Türkiye’de dolaşan söylentiler endişe vericidir. Bu kaygıları gidermek için ailesine, avukatlara ve gerekirse bağımsız tıbbi desteğe erişimi¬ nin sağlanması zorunludur. İngiltere ve Avrupa’daki hükümetler ve STK’lar bu erişimin sağlandığından emin olmak için Türk hükümetine baskı yapmalıdır. 



İskoç Parlamentosu Çapraz Partisi Grubu Kürdistan üzerine gerçekleştirdiği toplantıda, Abdullah Öcalan’ın sağlığı konusundaki endişelerini dile getirmek üzere Edinburgh’daki Türk Konsolosluğuna yönelik bir mektup kaleme almayı kararlaştırdı. Ayrıca, grubun eş sözcüleri İskoç Parlamentosu üyeleri Ross Greer ve Ruth Maguire’nin Birleşik Krallık Hükümeti Dış Sekreterine, bu endişeleri Türk hükümeti ile paylaşması üzerine yazmaları kararı alındı. İskoç Parlamentosu üyeleri, ayrıca bu endişelerle ilgili olarak İskoç Parlamentosu’na bir önerge kararı vermeyi kabul etti. 

Tecrit ve baskıya son verilmeli 

Peter Tatchell (insan hakları savunucusu): 

Türk yetkililer, durumu ile ilgili spekülasyonları sona erdirmek için Abdullah Öcalan’ın sağlığı hakkında tarafsız bir doktor raporu hazırlamalı. Ailesi 


ve avukatlarının O’nu ziyaret etmesine izin vermelidir. Ziyaretlerindeki kısıtlamalar kaldırılmalıdır. 
Öcalan’ın hayatını korumak Türkiye’nin çıkarınadır. 
O serbest bırakılmalıdır ve bu şekilde bir barış anlaşması ve siyasi bir uzlaşma müzakeresi yapabilir. 

Derhal görüşme yapılmalı 



Doug Nicholls (Britanya Sendikalar Genel Federasyonu Genel Sekreteri): Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesinin derhal kendisi ile görüştürülmesini talep ediyoruz. Böyle temel, insani ve sivil haklardan yoksun bırakılmış olması inanılmaz. 

Türkiye'nin tuzağına düşmeyin 



David Morgan (İskoçyalı tarihçi ve Sosyalist Tarih Toplumu Örgütü Sekreteri): Türkiye, Abdullah Öcalan’ın kötüleşen sağlığı iddialarını tetikleyen ve hatta bazılarının hayatta olup olmadığını sorgulamasına bile yol açan aile ziyaretlerini engelleyerek çirkin siyasi oyunlar oynamaya devam ediyor. Bu belirsizlik çok ciddi karışıklık yayma potansiyeline sahiptir. Kürt liderliğinin etkisini kırmak ve Kürt halkının moralini bozmak amacıyla bu durumu siyasi olarak istismar ediyorlar. Bu taktiğin başarılı olacağına inanmıyorum, ancak herkesin farkında olması gereken tehlikeleri barındırıyor. Bu konuda kimse, Türk devleti tarafından manipüle edilme tuzağına düşmemelidir. 

Öcalan’m durumu hayatidir çünkü o gelecekte¬ ki barış süreci için önemlidir. Halen kilit rol oynamaktadır ve Kürtler, bir insan ve siyasi lider olarak O’nun saygın muamele görmesi konusunda ısrar etmekte haklılar. Düzenli aile ziyaretleri yapma hakkı da dahil olmak üzere sağlığı ve refahı, kesinlikle uluslararası insan hakları hukukunu ilgilendiren konulardır. Türkiye, Abdullah Öcalan’ın güvenli ve sağlıklı olduğunu dünyaya göstermelidir. Yükümlülüklerini yerine getirmek için Türkiye’ye daha fazla baskı yapılması gerekir. 

Bu bağlamda, ABD Büyükelçiliği’nin ‘Öcalan saygıyı hak etmiyor’ yönündeki son açıklaması cidden oldukça yararsızdır ve Amerikan etkisini zayıflatacak üzücü bir partizan yaklaşımını göstermektedir. Baskıya devam etmeleri için Türkiye’ye cesaret vermeleri utanç vericidir. 


ÖCALAN ÇAĞRISI 




Barış savunucularına hakarettir 


Dr. Thomas Jeffrey Miley (Cambridge Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Siyasal Sosyoloji’de Öğretim Görevlisi): Abdullah Öcalan, Türkiye ve Ortadoğu’da barış ve adalet için tutarlı bir ses olmuştur. Ona yönelik tecrit ve insanlık dışı muamele sadece Kürt Özgürlük Hareketi’ne karşı değil, aynı zamanda dünyanın her yerinde barış ve adalet için mücadele edenlere de karşı bir hakarettir. Onun demokratik konfederalizm projesi, Türkiye, Ortadoğu ve ötesinde süregelen zulüm ve kaos politikalarına karşı tek alternatiftir. Barış sürecinin çöküşünden bu yana onun sessiz kalması, şiddet ve baskı sarmalının önemli bir parçası olan Türk makamlarının kasıtlı bir hareketi olmuştur. 

Öcalan’ın sağlığı hakkında çıkan söylentiler çok rahatsız edici. Bu bağlamda, KNK’nin acil çağrısını yinelemek isterim: 


1- İşkenceyi Önleme Komitesi’ni (CPT), bu durumda ihtiyaç duyulan bilgilerin edinilmesini sağlamak için müdahale etmeye çağırıyoruz. 

2- Tüm Kürt ve demokratik grupları f Öcalan’ın sağlığı ve güvenliği durumu için harekete geçip talep ve açıklama yapmaya çağırıyoruz. 

3- Öcalan’ 1 15 Şubat 1999’da Türkiye’ye teslim eden uluslararası güçleri , insanlık adına ve onun tutsaklığına ve daha sonra Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) uyarınca adil olmayan şekilde ve psikolojik işkence gördüğü yargılanmasına neden olan kolektif sorumlulukları ışığında müdahale etmeye çağırıyoruz. 

Endişeleri gidermek CPT'nin görevi 

Les Levidow (Toplumların Kriminalize Edilmesine Karşı Kampanya - CAMPACC Direktörü): Abdullah Öcalan’ın avukatları ve aile üyeleri de dahil olmak üzere Nisan 2015’ten bu yana herhangi bir kişi tarafından ziyaret edilmesine izin verilmiyor. 
O’nun sağlık ihtiyaçları için yeterli destekten yoksun bırakıldığı ve hatta kötü muamele gördüğüne dair endişeler var. 

Endişeleri gidermek ve durumu netleştirmek için İşkenceyi Önleme Komitesi-CPT’ye derhal erişim imkanı verilmelidir. 

Tek muhatap Öcalan 

David Romano (Missouri Eyalet Üniversitesi’nde Orta Doğu Politikaları Profesörü): Barış görüşmelerinin muhatabı İmralı adasındadır. Ankara, uygulanan kötü muamelelere rağmen PKK’nin kurucusu ve liderinin güvenilirliğini koruması ve çözüm için nüfuzunun olmasından dolayı minnettar olmalıdır. Öcalan dışındaki herhangi biri, barış için gerekli olan zor adımların üstesinden gelme konusunda çok fazla sorun yaşardı. 
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Mültecilerle Tehdit 
Etmeye Devam Etti 


B aşbakan Binali Yıldırım, geçtiğimiz hafta Birleşik Krallık’a yaptığı ziyarette, Cenevre’de yeniden başlayacak olan Suriye barış görüşmelerine YPG’nin (Halk Savunma Birlikleri) dahil edilmesi halinde, Avrupa Birliği (AB) ile imzalanmış olan mülteci geri kabul anlaşmasını uygulamayı durdurabileceklerini söyledi. 

Türk Başbakan Yıldırım, mevkidaşı Theresa May ile yaptığı görüşmenin ardından konuştu. 

İsviçre’nin Cenevre kentinde Birleşmiş Milletler öncülüğünde gerçekleştirilen barış görüşmelerinin 
6. turuna bugün devam edilecek. 

Yıldırım, Türkiye’nin yaklaşık 3 buçuk milyon Suriyeli mülteciyi barındırdığını ve yaklaşık 53 bin yabancı savaşçının, Suriye ve Irak’a ulaşmasını engellediğini belirtti. 

Yıldırım “Binlerce DAEŞ’liyi savaş dışında tut¬ 


tuk. Şu an Türkiye’de 3 buçuk milyon mülteci var. 
Eğer onlara ‘Avrupa şurada, gidebilirsiniz’ dersek düşünebiliyor musunuz sonuçları ne olur? Bu yapacağımız bir şey değil ” dedi. 

Türkiye’nin Avrupa’nın güvenliği için çok önemli olduğunu söyleyen Yıldırım “PKK’nın bize ne kadar çok baş ağrısı verdiğini biliyoruz. Bu yapılara uzun vadede hoşgörü gösterilirse, Avrupa kendi güvenliğini tehlikeye atar ” dedi. 

Sözlerinin tehdit olmadığını belirten Yıldırım, 

“Sadece Avrupa’ya Türkiye’nin bu rotayı yeniden açma gücü olduğunu hatırlatıyorum ” dedi. 

Yıldırım geçen AB’nin geçen yıl Türkiye ile imzaladığı mülteci geri kabul anlaşmasının gereklerini yerine getirmediğini belirterek anlaşma için de “Büyük bir yalan” ifadesini kullandı. 


Şımart + 
Acddent Claims 





Kaza mı yaptınız? 

Davanız için en akıllı seçim! 
Binlerce pound tazminat atabilirsiniz 

Trafik kazaları - incinme davaları 
Ev Kazaları - Bisiklet kaza lan is kazaları ■ Kayıp düşme davaları Çekici servisi- Araba tamiri 
24 Saat itinde kiralık arat 


r 



PPI DAVALARI 

Bankanız size borçlu olabilir 

Haberiniz olmadan aşağıda bulunan kredi koruma güvencesi 
(Payment Protection Insurance) 
eklenmiş olabilir. 

Aşağıda ol an 

ürünlerden birin! aldınız mı? 

Banka kredisi 
Mortgage 
Mağaza Kartı 
Kredi kartı 

Araç Kredisi ve diğer krediler 



*/ . 
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‘Maraş Katliamı Planlı ve 

Organize Bir Alevi Katliamıdır’ 


978 yılında gerçekleşen Maraş Katliamı 
39’uncu yılına girerken Britanya Alevi Federasyonu öncülüğünde yapılan basın açıklamasında, ‘Maraş’ta kaybettiğimiz canları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız’ denildi. 
Açıklamada ayrıca katliamın planlı ve organize bir Alevi katliamı olduğu ifade edildi. 

Yapılan basın açıklamasında Türkiye’de gazeteci ve akademisyenlere yönelik baskılara da dikkat çekilirken, destek çağrısı yapıldı. 

19-26 Aralık 1978 tarihinde Maraş’ta Kürt Alevilere dönük gerçekleştirilen organize katliamda 120 
insan katledilirken, Alevilere ait yüzlerce ev ve işyeri yakıldı. 39’uncu yılına giren katliamın yıldönümü vesilesiyle üç yıldır Maraş’ta yapılmak istenen eylemlere valilik tarafında müdahale ediliyor. 

Britanya Alevi Federasyonu öncülüğünde yapılan basın açıklamasında şunlar belirtildi; “39 yıl önce Maraş sokaklarında bütün insanlığa karşı, bütün mazlum halklara karşı suç işlendi. Kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı kurşunlanarak, işkence edilerek, yakılarak katledildi. Maraş Katliamı ne bir grup kendini bilmezin ne de bir grup meczubun yaptığı katliam değildir. Bu katliam planlı, organize bir Alevi katliamıdır. Yerel yönetimin de desteğiyle halk Alevilere karşı kışkırtılmış, katliam için zemin hazırlanmıştır. 39. Yılında Maraş Katliamı’nı lanetliyoruz. Maraş’ta kaybettiğimiz canları unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. 


'Devlet özür dilemeli' 

Alevilerin tarihi, maruz kaldıkları katliamlarla doludur. Maraş Katliamı’nda kaybettiğimiz canların mezarları kayıp, defin yerleri belli değildir. Mezarların yerlerinin tespit edilmesini talep ediyoruz. 
Devlet özür dilemeli ve mezarların yerlerini derhal açıklamalıdır, katliamda hayatını kaybeden, evinden yurdundan olan, etkilenen canlarımızın ailelerine karşı maddi ve manevi görevlerini yerine getirmelidir. Maraş Katliamı bir anıt ile ibret hikayesi olarak belirtilmeli ve gelecek kuşaklara utanç hikayesi olarak aktarılmalıdır. Ayrıca diğer Alevi katliamları ile birlikte bir gazete üçüncü sayfa haberi gibi değil, ders olarak okullarda okutulmalıdır. 

'Acılarımıza saygı duyun' 

Dünyada birçok ülke kendi tarihlerinde yaşanan katliamları insanlığa karşı suç olarak görmüş ve anmalarını yapmıştır. Örneğin Almanya, Nazi faşizminin katlettiği insanları bir tarihi utanç olarak görür ve devlet olarak gerekeni yapar. Gerek anma etkinlikleri gerekse Nazi kampları gibi tarihi bellek etkinliği olarak bir daha yaşanmaması için insanlara açıkça gerçekleri aktarır fakat Türkiye’de son 7 
yıldır Maraş’ta yapılmak istenen anmalara izin verilmemektedir. Devleti kendi insanının acılarına ve tarihine saygı duymaya davet ediyoruz. 

23 Aralık’ta Maraş Katliamı ’mn 39. yılında yitirdiğimiz canların yasını tutmak için, bir daha yaşanmaması için biz mutlaka Maraş’ta olacağız. ” 




SOAS Üniversitesinde Kürdistan’la Dayanışma Haftası 


L ondra’daki SOAS Üniversitesi’nde Kürdistan’la Dayanışma Haftası etkinlikleri yapıldı. 
Londra’da bulunan SOAS Üniversitesi’nde, YXK ve JXK üyeleri geleneksel Kürdistan’la Dayanışma Haftası düzenlendi. 

Londra’daki SOAS Üniversitesi’nde Kürdistan’la Dayanışma Haftası etkinlikleri başladı. İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan SOAS Üniversitesi’nde, YXK ve JXK üyeleri geleneksel Kürdistan’la Dayanışma Haftası’m başlattı. Bu yıl 27 Kasım ile 
1 Aralık arasında gerçekleşen etkinliğin gelirleri 
depremzedelere aktarılacak. Üniversitede her gün 


öğrenci birliği binasında yemek ve Kürt aksesuar satışları yapıldı. 

Ayrıca PKK’nin 40. yılı vesilesiyle üniversitede öğrenciler tarafından kutlama yapıldı. 

Haftanın son günü ise SOAS Üniversitesi’nde eğitim gören İran, Filistin ve Suriyeli öğrencilerle beraber ortak kültür gecesi düzenlendi. 

Kürdistan’la Dayanışma Haftası boyunca elde edilen bütün gelir, 12 Kasım akşamı Başûr/Rojhi- lat sınırında meydana gelen deprem mağdurları için kullanılacak. 
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Tüm Ailesini Yitiren 
Bir Arap Savaşçı: 

Xemgin 


Cephenin 

gülen gözleri 



Erem Kansoy / Derazor 


Ere m Kansoy / Derazor 

X emgin Tolhildan’ın bütün ailesi DAİŞ tarafından katledilmiş. Xemgin, 3 yıl Suriye rejimine askerlik yapmış ama asıl savaşın YPG saflarında verildiğini anlamış. YPGTi Xemgin, şimdi hem bütün kurbanların intikamı için hem de yeni bir yaşam için savaşıyor. 

Arap halkından Xemgin 22 yaşında bir YPGTi. 
YPG saflarına katılmadan önce yaklaşık 3 yıl BAAS ordusunda askerlik yapmış. “Kız kardeşim DAİŞ tarafından katledilmişti. O zamanlar YPG topraklarımıza ulaşmamıştı, ben de rejim güçlerine katıldım. 
DAdŞ’e karşı savaşabilmenin yolunu böyle bulmuştum, öyle sanıyordum...” diyerek, hem mücadele isteğini hem de çaresizliğini anlatıyor. 

Rejim askeri olduğu yıllarda Şam ve İdlib’de ağır yaralanmış. Hala bacağında ve karnında kurşun izleri var. Ağır silah eğitimi alan Xemgin şimdi YPG’de hem doçka kullanıyor hem de suikast ve özel operasyonlarda bireysel silahla en ön saflarda yer alıyor. 
Xemgin, “YPG benim için herşeydir, benim arkadaşımdır. Benim ailem YPG oldu. YPG’li olduktan sonra benim için hayat başladı. YPG içindeki yoldaşlık beni hayata döndürdü. Kendimi insan olarak hissettim ” diyor. 

Tüm ailesi katledilmiş 

Annesi, babası, 3 kızkardeşi, 3 ağabeyi... Kendi evlerinde, kimisi kurşuna dizilmiş, kimisinin kafası kesilmiş... Tam 8 can sadece farklı bir dini inanca sahip oldukları ve DAİŞ’e katılmadıkları gerekçesiyle işkencelerin ardından katledilmişler. Katliam yapıldığı zaman YPG savaşçısı olan Xemgin, katliam haberini aldığında evine koşmuş. Sesi titriyor Xemgin’in: “Evimiz içi, bahçesi, kapının önü kan gölüydü... ” 

Gördüğü manzaradan bir kaç saat sonra cepheye dönüyor. “Ben intikam savaşı veriyorum. DAİŞ ve insanlığa zulmeden tüm zihniyetlere karşı bu savaşı sürdüreceğim. Kaybettiğim aileme ve kendime söz verdim ” diyen Xemgin, şöyle devam ediyor: “ Sadece benim ailem ölmedi , Derazor 9 un tümü aslında benim ailemdi. Ben çocukken kapı kapı dolaşırdı. 
KomuşularımıZy mahalledeki arkadaşlarım , kentimdeki esnaf; hepsi benim ailemdi. Birbirimize çok bağlıydık. Şimdi Derazor bölgesinin özgürleştirilmesi benim için aslında ailemin de topraklarımın da özgürleştirilmesi anlamına geliyor. ” 

DAİŞ Derazor'da çok can aldı 

DAİŞ’in Derazor’da çok büyük zulümlere imza attığını belirten Xemgin, şunlarıpaylaşıyor: “Bir aşiretten sadece binlerce kişiyi; kadın, çocuk demeden katletti. Hemen hemen her gün Derazor ’da onlarca kişinin kafası kesiliyordu. Derazor’da çocukları katlederken bile videoya çekiyorlardı. Defalarca çocuk katliamı yaptıklarını gördüm... ” 

Hayalindeki Derazor 

QSD’nin Derazor’a gerçek demokrasiyi getireceğine inanan Xemgin, “Bölge özgürleştikten sonra 


yeniden hayatla buluşacak. Demokrasi ve özgürlükle tanışılacak ve vazgeçilmezliği anlaşılacak. Halk daha fazla bir birine bağlanacak ” diye konuşuyor. 

Şehit ağabeyinin izinde 

Hasret Xebat, yaklaşık 12 gün boyunca DAİŞ saldırılarına uğrayan Hakıl Tenek bölgesindeki YPJ noktasında tanıştık. Hasret’i gördüğüm ilk anda ateş yakmak için büyük bir odunu kırıyordu. Büyük bir taş parçasını elleriyle kaldırıp hızla oduna atıyor, üzerinden kopan parçaları bir kenara topluyordu. 
Hasret’le tanışmamız ise akşam o kırdığı odunlarla yaktığı ateşin başında oldu. 

Kobane Araplarından Hasret, Kobane’deki acılara tanıklık eden biri. 2016’da YPJ saflarına katılmış. 
Doçkacıdır Hasret. Doçka ağır bir silah, çoğu erkek savaşçının üstesinden gelemediği bir yük... Çıkarması, temizlemesi, yeniden yerleştirip çalışır vaziyette hazırlanması ayrı dertler ve fiziksel güç gerektiriyor. Doçkanın sesi de çok güçlü, öyle herkes seri atış yapamaz. Hasret ise hamlede adını doçkadaki seri atışları ve DAİŞ’in zırhlı araçlarını püskürtmesiyle duyurmuş.. 

Mos mor parmakları nasırlanmış genç yaşında, birkaç tırnağı da kökünden kopmuş... 

Hasretin en büyük gururu ve bugünkü emekleri¬ nin kaynağı şehit ağabeyi. 

Mücadelesini sürdürmeliydim 

“Abimin doğru yoldaşlığı, yaşama dürüst katılımıyla insanlara bağlılığı, sevgisi, saygısı beni hep etkilemişti. 
Çok emek vererek hedefine ulaşma çabasına hayrandım. Şehit düştüğünde aklımda olan tek şey; oun mücadelesini büyütmek ve yaşatmaktı ” diyor Hasret. Ağabeyi Xebat Agri, 2014’te Kobane direnişinde şehit düşmüş. Hasret, ağabeyinin “Doçka en güçlülerdendir, düşmanın psikolojisini bozuyor, uzak mesafelerden büyük hasarlar verebilirsin. Sana da atış yaptırıcam ” sözlerini tekrarlarken gözleri doluyor. Şimdi ağabeyinin hayalini gerçekleştiriyor. 

İki ağabeyi daha YPG'de 

Hasret’in iki ağabeyi daha YPG saflarında. İkisi de savaş cephelerinde. “Benim bir de küçük kardeşim var, büyüyüp YPJ’ye katılmak için can atıyor. 
Ben de onu bu özgürlük mücadelesinde görmek istiyorum” diyor. Hepsinin gurur kaynağı şehit ağabeyleri. 

Amcasının şehadetini öğreniyor 

Yeni savaşçılar eğitimini görürken amcasının şehit düştüğü haberini almış. Bu şehadet onu daha da bağlamış, öfkesini bilemiş. 

Cephedeki görevi ağır silahlar olsa da her işe yardıma koşuyor Hasret. Her işin bir ucundan tutuyor, her gördüğümde ya birşeyler taşıyor ya yemek yapıyor, bazen silahını temizleyen arkadaşlarına yardım ederken bazen de cephane yüklerken... 

Emektar yüreği her an devrim için atıyor. Şehit ağabeyinin izinde ilerliyor Hasret. 


H asret ve Amara... Ellerinde keleşleri, yüreklerinde inançları, umut saçan bakışlarıyla Derazor köylerinde ve çöl arazilerinde düşmanlarına korku salıyor. 

QSD’nin devam eden Cizîr Fırtınası’na kapılan DAİŞ çeteleri, tükenişin eşiğine doğru gidiyor. DA¬İŞ’e karşı yürütülen savaşta ön mevzilerde yer alan YPJ’li savaşçılar da dünyaya örnek destansı zaferle¬ re imza atıyor. 

Hasret Kobane ve Amara Renas Ferhat da ellerinde keleşleri, yüreklerinde inançları, umut saçan bakışlarıyla Derazor köylerinde ve çöl arazilerinde düşmanlarına korku salan savaşçılardan. 

'Özgürlüğe kilitlenmişiz' 

Derazor hamlesinde geçtiğimiz haftalarda başlayan DAİŞ’in ağır saldırısını YPJ Ti savaşçılar kırdı. 
Yaklaşık 20 gün çemberde kalan QSD güçleri, ön mevzilerde çatışan YPJ’liler sayesinde kurtarıldı. 


€F 



2016 yılında YPJ’ye katılan Hasret Kobane, bu 
başarıyı mütevazı bir dille anlatıyor: “Çeteler sabah saatlerinde ağır silahlar ve patlayıcı araçlarla saldırdı. Öncesinden mevzilenmiştik ve bu saldırıyı kırdık. Biz halkımızın özgürlüğü ve rahatlığı için burada savaşıyoruz. Halkımızın göç etmesini istemiyoruz. Göç edenlerin geri dönmesini istiyoruz. Tek amacımız, topraklarımızı korumak, özgürleştirmek ve düşmanı yok etmektir. Buna kilitlenmişiz. ” 

'Herkes yoldaşlık ruhuyla savaşıyor* 

Hasret Kobane, her türden zorluğu yoldaşlık bağlarıyla aştıklarını belirtiyor ve ekliyor: “Arap, Süryan, Türkmen, Ermeni ve başka ülkelerden gelen 


enternasyonellerle birlikte omuz omuza veriyoruz. 
Aramızda güçlü yoldaşlık bağları oluştu. Herkes yoldaşlık ruhuyla zulüm gören halkları özgürleştirmek için savaşıyor. “ 

'Kadın özgürlüğü için canımızı veriyoruz' 



Amara Renas Ferhat da iki yıl önce yaşadığı Amed’den Rojava’ya savaşmaya gelmiş. Minbic, ve Tebqa hamlelerinin ardından şimdi de Derazor’daki hamleye katılmış. 

Amara da DAİŞ’in kadınlara yaptığı zulmü gördükten sonra saflara katılmaya karar verdiğini söylüyor. “Kadınların kölelikten kurtulması bizim için çok önemli. Özgürlüğe olan inancımızla, var gücümüzle savaşıyoruz. Bunun için canımızı veriyoruz” diyor. 

Yoldaşım benim için kendisini öne atıyor' 

Amara da kendisini derinden etkileyen yoldaşlık ruhuna vurgu yaparken, şunları ifade ediyor: “Beni en derinden etkileyen şey, mevzilerde düşmanla çatışırken yoldaşımın benim için kendisini öne atmasıdır. Düşmana saldırı esnasında veya halkı özgürleştirme operasyonlarında birbirimizin önüne geçiyoruz, yürekten gelen bir sevgiyle birbirimizi koruyoruz. Düşmana korku salan, birbirimize olan sevgimizdir. Anneler ağlayarak bize doğru koşuyor; ‘Allah sizden razı olsun, bizi DAİŞ çetelerinden kurtardınız’ deyip sarılıyorlar. Sevgimizin onlara yansıması da bu oluyor. ” 

Her iki savaşçı da Derazor Hamlesi’nden sonra da DAİŞ’leşen ve kadını köleleştiren zihniyete karşı savaşmaya devam edeceklerini söylüyor. 
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Gifford: 


Kurtlerin Dışlanması 

Gerçekçi Değil 



B irkaç yıldır dönemsel periyotlarda Rojava ve Kuzey Suriye’de YPG saflarında savaşan Britanyalı Macer Gifford barış görüşmelerinden Kürtlerin dışlanmasının çok gerçekçi olmadığını ve Kürtlerin dahil olmadığı bir toplantıda alınacak kararların uygulanabilirliğinin çok mümkün olmayacağını ifade etti. 

Russia Today (RT) televizyonuna demeç veren Gifford, ABD ve İngiltere’nin Esad’ın görevi bırakması yönündeki çağrılarının gerçekle bağdaşmadığını ve Esad’ın kolayca koltuktan indirilemeyeceğini de belirtti. 

İngiltere, muhtemelen krizi en kötü anlayan ülke' 

Gifford, “Krizi doğru anladıklarını sanmıyorum. 
İngiltere, muhtemelen en kötü anlayan ülke. Zira uluslararası toplumun, Esad’m bir yere gitmeyeceği, krizden zaferle çıktığı, Halep’te Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) yendiği gerçeğinin farkına varması gerekiyor ” dedi. 

Suriye’de derhal ateşkes sağlanmasını istediğini söyleyen Gifford “Suriye halkının tamamının masaya oturmasını istiyorum. İnsanların geleceği, herkes için inşa edilecek demokratik Suriye’nin, laik Suriye’nin konuşulacağı bir koalisyon kurmaya ihtiyacımız var. DSG, bu konuda önemli bir oynayabilir. Suriyeliler, Esad’m kalmasını daha çok istiyor. 
Demokrasi olduğu sürece halk, Esad’m geleceğini belirleyecektir” dedi. 

Gifford, bu kararı verecek olanın İngiliz ve ABD Tiler değil, Suriyeliler olduğunu vurguladı. 

Türkiye ve Suudi Arabistan, Suriye'yi 
temsil etmiyor 1 

Gifford’a göre İngiltere, ABD, Türkiye ve Suudi 


Arabistan’ın yaşadığı sorunların temelinde bu ülkelerin Suriye’nin tamamını temsil etmemeleri yatıyor. 

Ona göre bu ülkeler, IŞİD kadar kötü olan ÖSO’yu destekliyor ve küçük grupları domine etmeye çalışıyor ve bu politika, gerçekçi, pragmatik ve kapsayıcı bir yaklaşımdan yana olan ülkeler için çok rahatsız edici bir durum. 

'Rusya'nın planını destekliyorum ancak Kürtler de masada olmalı' 

Gifford, Rusya’nın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi’nin toplanmasını öngören barış planını desteklediğini ancak DSG’ye masada yer verilmemesi durumunda temsiliyet konusunun sorunlu olacağını kaydetti. 

Gifford şöyle konuştu: “Rusya’nın planı çok işe yarayabilir ancak bence şu anki haliyle değil. Moskova, Ankara ve Riyad’m Kürtlerin davet edilmemesi yönündeki baskılarına boyun eğmemeli. Suriye topraklarının yüzde 25’ini kontrol eden, demokratik ve Suriyeli olan Kürtlerin dışlanması gerçekçi olmaz ve gelecekte yapılacak anlaşmalar uygulanabilir olamaz. ” 

Öte yandan Gifford, Rakka’nın kurtuluşuyla birlikte omuzlarından yük kalktığını ifade etti. Gifford, “Üç yıldır bunun için mücadele ediyordum. 
Ölümcül ve zorlu bir mücadeleydi. Yüzlerce DSG militanı yaşamını yitirdi. Kent, bombardımanlardan ve IŞİD’İn taktiklerinden ciddi şekilde zarar gördü. 
Tüm bunların sona ermesi, büyük bir rahatlamaydı. 
Rakka ve Musul’da yenilgiye uğrayan IŞİD dağıldı. 
IŞİD, her bakımdan bir devletti. Alt yapıları, finansmanları ve toprakları vardı. Ancak artık bunlar yok , onları yendik” diye konuştu 


Halkın Parası 


Cihatçılara 

Harcandı 
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B irleşik Krallık tarafından finanse edilen Özgür Suriye Polisi’nin (ÖSP) Nusra gibi en kanlı cihatçı örgütlerle işbirliği yaptığı ortaya çıktı. BBC, İngiliz vergi mükelleflerinin ödediği paraların, cihatçılara harcandığını haber yaptı. 
İngiliz hükümeti soruşturma açıp yardım projesini askıya aldı. 

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) gibi Ankara tarafından desteklenen Özgür Suriye Polisi (ÖSP) için İngiliz vergi mükelleflerinin ödediği paraların, cihatçılara harcandığı ortaya çıktı. BBC’nin Panorama programının haberi üzerine İngiliz hükümeti soruşturma açıp yardım projesini askıya almak zorunda kaldı. 

Toplu infazlar, recmler 

Habere göre Gaziantep’ten yönetilen, silahsız polis gücü olması ve aşırılıkçılarla birlikte çalışmaması öngörülen ÖSP, bunun tam tersi yönde hareket ediyor. Kaide’nin Suriye kolu Nusra Cephesi dahil cihatçı grupların korkunç cezalandırmalar yapan şeriat mahkemeleriyle işbirliği yapıyor. Bu mahkemelerin toplu infaz yapmasına ve kadınları taşlatarak öldürmesine (recm) katılıyor. 

Maaşı cihatçı örgüte veriyor 

Nakit maaş alan ÖSP, bu parayı bulunduğu bölgeyi kontrol eden silahlı gruba devrediyor. Zaten ÖSP’de kimin yer alacağına o bölgeye hakim aşırılıkçı grup karar veriyor. Maaş ödenenler listesinde ölü ve hiç varolmamış insanların isimleri de var. 

Nisanda 4 milyon Sterlin daha aktarıldı 

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Nisan ayında yaptığı açıklamada, ÖSP’yi destekleyen Adalet ve Toplumal Güvenliğe Erişim (AJACS) programına 4 milyon sterlin daha aktaracaklarını duyurmuştu. Suriye savaşını mütakiben ‘muhaliflerin elindeki bölgelere kanun ve düzen getirilmesi’ gerekçesiyle kurulan, son dönemde Halep, İdlib ve Dera vilayetlerinin cihatçı kontrolündeki bölgelerinde görev yapan ÖSP’yi, Ekim 2014’ten beri İngiliz şirketi Adam Smith International (ASI) yönlendiriyor. BBC’nin haberinin ardından İngiliz hükümeti sözcüsü Teröristlerle işbirliği iddialarını son derece ciddiye aldıklarını’ açıklarken ASI ‘suçlamaları ke¬ 


sin bir dille reddettiğini’ duyurdu. 

İngiltere ve diğer bağışçı 5 ülke biliyordu' 

“Vergi mükelleflerinin paralarını terörizmle mücadele, Suriye’deki topluluklara güvenlik getirme ve savaş bölgesinde faaliyet gösterme risklerini en aza indirgeme yolunda etkin şekilde yönettik” iddiasında bulunan ASI sözcüsü, bunları ‘Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı ve diğer 5 bağışçı hükümetin yakın denetimi altında’ yaptıklarının, ‘bütün ödemelerin İngiliz hükümetinin bilgisi dahili olduğunun’ altını çizdi. 

Hiç olmayan 57 polise maaş 

Ancak ASI’nin yalanlamasını da ASI’nin belgeleri yalanlıyor. Örneğin İdlib’in Koknaya karakolunda 
57 polis memuru görev yapıyor gözükürken ASI Eylül 2016’da burayı denetlediğinde tek bir polis bile bulamadığını rapor etmiş. Başta bunu polislerin başka yerleri ziyaret etmesiyle açıklayan ASI, nihayet Koknaya karakoluna tüm maaş ödemelerini askıya aldı. 

Halep’te görevli bazı polis memurlarının maaşlarını, 2016’da esir aldığı bir gencin kafasını kesmesi görüntüleriyle de tanınan Nureddin el Zengi Tugaylarına teslim ettiğinin belgeleri var. ASI, Temmuz 2016’da şu uyarıyı kayde geçirmiş: ‘’Tüm polis maaşlarının yüzde 20’si kendi kontrolündeki bölgede bulunan 5 ÖSP karakolunun güvenliğini sağlasın diye Nureddin el Zengi’ye veriliyor.” ÖSP aynı zamanda ‘tutuklama emirleri ve celp yayımlayıp tutukluları teslim etmek’ suretiyle Zengi mahkemeleriyle işbirliği yapıyor. Kasimiye’de Zengi mahkemeleri¬ nin işkence ve toplu infaz yaptığı ayyuka çıkmasına rağmen bu işbirliği devam ediyor. 

Eşcinseller idam edildi 

Bu tür mahkemeler eşcinsel oldukları gerekçesiyle insanları idam etmesiyle tanınıyor. Nusra mahkemelerine destek veren ÖSP, Aralık 2014’te Sarmin’de iki kadın recmedilirken yolu kapatarak hazır bulunuyordu. İdlib’deki en az iki karakolun polislerini tümüyle Nusra seçti. Panorama’nin haberini Daily Mail gazetesi de ‘Cihatçılara 12 milyon sterlinlik nakit yardım kesildi’ diye manşete taşıdı. 
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“Şeven Kilamen Kurdî” 

İle Kürtçe Konserler Dizisi 

Mem Ararat Konseriyle Başlıyor 


A ralık 2017 tarihi itibariyle Londra başta olmak üzere Birleşik Krallığın diğer şehirlerinde sergilenmek üzere Şeven Kilamen Kurdî (Nights of Kurdish Songs) başlığı altında yeni bir etkinlik konsepti başlatılıyor. Etkinlik konseptinin ilk etkinliği 7 ve 8 Aralık tarihlerinde 2 ayrı konser olarak düzenlenecek olan Mem Ararat konserleri olacak. 

Konserlerde Mem Ararat'ın yanısıra Londra'da yaşayan Kürt kadın sanatçılar Tara Jaff ile Suna Alan da misafir sanatçı olarak sahne alacaklar. Mem Ararat konserleri her iki gün içinde akşam saat 8'de başlayacak ve Stoke Nevvington Church Street üzerinde bulunan, Clissold Park'ın hemen yanındaki ve toplumumuzun genelde küçük kilise olarak bildiği The Old Church isimli kilisede gerçekleştirilecek. Miya Solicitors, Bira London, Z Cafe Stokey ve Telgraf gazetesinin sponsor destekleriyle düzenlenecek olan iki günlük konserde sanatçılar Mem Ararat, Tara Jaff ve Suna Alan'a enstrümanlarıyla Emre Kubilay, Nihad Jemshed, Salman Sobe ve Berdin Pamukçu eşlik edecekler. Konser biletleri internet üzerinden www.theoldchurch.org. 
uk adresi üzerinden her iki gece için ayrı 


ayrı temin edilebilir. Her bir gece için 110 
kişilik bir dinleyici kapasitesine sahip olan etkinlik için internet üzerinden satılacak biletlerin sayısına bağlı olarak girişte de sınırlı oranda bilet bulundurulabileceği ifade edildi. 

Konsepti tetikleyen temel sebebi, etkinliğin fikir sahiplerinden Mustafa Gündoğdu ile konuştuk. Gündoğdu kendisi açısından bu konsepti ortaya çıkaran temel sebebin uzun zamandır kültürel çalışmalar konusunda hissettiği bir huzursuzluktan kaynaklandığını ifade ederek özellikle Londra'da gerçekleştirilen kültürel etkinliklerin baskın oranda ki çoğunluğunun ana akım kültür ve popüler kültür eksenli olmaya başladığını, bu türden bir kültürel yayılmacılığının etkisinin her geçen gün artmaya devam ettiğini ve neredeyse bütün etkinlikler alanını kuşatmaya başladığını ifade etti. Buna karşılık zengin bir kültürel mirası temsil eden Kürt müziğinin ve onu icra eden müzisyenlerin ortaya koydukları eserlerin sergilediği alanların sürekli olarak daralmaya başladığını söyledi. Gündoğdu devamla; "Bu durum sanatçıların üretimlerini hakettiği şekilde ve oranda sergilemelerine imkan vermezken dinleyiciyi de müzik dinle¬ 



me ve üretimini keşfetme zevkinden mahrum etmektedir" dedi. Bu eksikliği ortadan kaldırmak için alınacak kişisel sorumluluklar ve yaratıcı projeler ile daha yapıcı yolların geliştirilebileceğini ve Kürt müziğine kendini daha farklı alanlarda sergileme imkanı sağlanabileceğini ifade eden Gündoğdu uzun yıllar boyunca Londra Kürt Film festivalinin organize komitesinde yer aldığını , geçmişte başta 


konserler olmak üzere çok çeşitli kültürel faaliyetlerde görev alıp tecrübeler edindiğini ve bu elde ettiği tecrübeleri Kürt müziğinin daha uygun koşullarda sergilenmesi için harcamak istediğini söyledi. 

Mustafa Gündoğdu yukarıda ifade ettiği tablonun bir diğer önemli ve aynı zamanda olumsuz yansımasının ise bu ülkede doğup büyüyen , basit anlamda da olsa bir kimlik bilincine erişmiş olan ve bunu başta kültürel öğeler olmak üzere çeşitli araçlarla geliştirme hevesinde ya da arzusunda olan yeni kuşak insanlarında zengin Kürt müziğinin zenginlik ve derinliklerini tümüyle keşfetme imkanın¬ dan mahrum kaldığını ve gitgide bulduğu sınırsız imkanlarla kendini sürekli olarak sergileme imkanı bulan popüler kültüre daha fazla teslim olmaya başlayacağını belirtti. 
Gündoğdu , "bu konsept elbette tek başına bu gidişatı durduracak güçte olmayacaktır ancak hiç değilse Kürt müziğine bir nebze de olsa kendisini hakettiği ortamlarda ve düzen¬ de sergileme olanağı sunacak bir platformun oluşması için atılmış bir adım olacaktır. Bu platformun gelişip büyümesi ise toplumun vereceği tepkiye bağlıdır" dedi. 

Mustafa Gündoğdu konsept gereği Kürt müziğinin önde gelen, Kürdistan coğrafyası ile dünyanın farklı yerlerinde yaşayan sanatçılarının tek başına Londra'ya davet edileceğini ve eserlerini Londra'da yaşayan sanatçılardan oluşan müzisyen ekibinin katkılarıyla akustiği iyi olan mekanlarda sergilemeleri için konserler düzenlemek istediklerini ifade etti. Bu sayede Birleşik Krallık'ta yaşayan müzisyenleri de Kürdistan coğrafyası ve başka ülkelerden gelen sanatçılar ile birlikte aynı sahnede buluşturup ortak projelere girişmeleri için olanak sağlanmış olacağını söyledi. 



Taste of Nature 


Supplier of fresh fruit and vegetables to the UK 

www.cyprofood.com 



Telephone: +44 (0)208 801 0101 | Fax: +44 (0) 208 801 0111 | Email: info@cyprofood.com Address: A1-A3 Brantvvood Ind. Estate, Brantwood Road, Tottenham, London N17 0DX 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Britanyalı Savaşçı Oliver Hail 
Rakka’da Yaşamını Yitirdi 


Y PG Basın Merkezi, 25 Kasım’da enternasyonalist savaşçı Britanya vatandaşı Oliver Hail (Canşer Zagros) Rakka’da mayın temizleme çalışması sırasında yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

Rojava'da yaşamını yitiren 6'ıncı İngiliz savaşçı 

İngiltere’nin Portsmouth kentinden YPG’ye katılan 24 yaşındaki Oliver Hail (Canşer Zagros) son iki yıl içerisinde Rojava’da yaşamını yitiren altıncı İngiliz oldu. Konstandinos Erik Scurfield (Heval Kemal) Mart 2015’te, Dean Cari Evans (Givara Rojava) 21 Temmuz 2016’da, Berxwedan Givara kod adlı Ryan Lock Aralık 2016’da, Luke Rutter (Soro Zinar) Temmuz 2017’de, ve Jac Holmes Ekim 2017’de Rojava’da yaşamını yitirmişti. Mehmet Aksoy (Firaz Dağ) 26 Eylül 2017’de Rakka’da yaşamını yitiren bir diğer Britanya vatandaşı Kürttü. 

YPG genel komutanlığı tarafından ailesine gönderilen mektupta Oliver Hail’un özgür bir dünya için yaşamını feda ettiğini ve Kürt halkı kalbinde yaşayacağı belirtildi. 

YPG Basın Merkezi sitesinde yayınlanan açıklama şöyle: 


“Rakka’nın özgürleştirilmesi hamlesinin sona ermesinden bu yana şehirde başlatılan temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. DAIŞ tarafından başkent kabul edilen şehrin hemen her tarafına yüzlerce mayın ve patlayıcı tuzaklar yerleştirilmiş bulunmakta, bu nedenle temizlik işlemleri büyük bir dikkat ve titiz bir çalışmayla yürütülmektedir. 

Şehir sakinlerinin güvenli bir şekilde geri dönüşlerini sağlamak için operasyon sonrasında da savaşçılarımızın büyük emek ve fedakarlığı söz konusu olmaktadır. 25 Kasım 2017 tarihinde, mayın temizleme çalışmalarında yer alan Canşer Zagros (Oliver Hail) arkadaşımız bir mayının infilak etmesi sonucu şehadete ulaşmıştır. 

Canşer Zagros arkadaşımız Rakka operasyonu sürecinde İngiltere'den özgürlük saflarına katılım sağlamış, operasyon süreci boyunca aktif biçimde çalışmalarda yer almıştır. Rakka operasyonu sürecinde şehadete ulaşan pek çok Enternasyonalist yoldaşı gibi aylar boyunca görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmış, büyük bir emek ve fedakarlığın sahibi olmuştur. 

YPG ve YPJ olarak Canşer arkadaşımız şahsında tüm Enternasyonalist devrim şehitlerini minnetle anıyor, anılarına bağlı kalacağımızın sözünü veriyoruz. Şehidimizin ailesine başsağlığı diliyoruz. 




Polis Aracının Çarptığı 

Süleyman Yalçın 

Hayatını Kaybetti 


H aringey’de bulunan Seven Sister caddesi üzerinde polis aracının çarptığı Süleyman Yalçın adlı yaya kaza mahallinde hayatını kaybetti. 

Maraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Çevirme köyünden olan 44 yaşındaki Süleyman Yalçın 10 yıldan fazladır Londra’da yaşıyordu. 

Pazar akşamı saat 6.45 civarında polis aracının çarptığı Süleyman Yalçın kaza mahallinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Pazar akşam Tottenham civarında bulunan kardeşinin evine yemeğe gitmek için Seven Sisters caddesi üzerinde otobüsten inen Süleyman 
Yalçın yolun diğer tarafına geçmeye çalışırken kendisine hızla gelen bir polis aracı çarptı. Ambulansın kaza yerine gelmesi ile beraber yol kenarında yapılan tıbbi müdahale Yalçın’ı hayatta tutmaya yetmedi. 

Evening Standard gazetesine konuşan kardeşi Şi- 


nasi Yalçın, abisinin akşam yemeği için kendilerine geldiği sırada kazanın yaşandığını belirterek, polisin kendilerine henüz bir bilgi vermediğini ifade etti. 

Kaza yerine yakın bir dükkan sahibi; “Bir adam otobüsten binip karşıya geçmeye çalışırken bir polis aracının çarptığını gördüm. Dışarı çıktığımda yerde yatan adamı gördüm ” dedi. 

Bağımsız Polis Şikayet Komisyonu konuyla ilgili inceleme başlattığını açıkladı. 

Scotland Yard polis birimi sözcüsü yaptığı açıklamada; “Araçta bulunan polisler, acil bir çağrıya cevap vermek için giderken Haringey’de yolda bir yayaya çarpmış. Kaza saat 6.45’te Seven Sisters caddesi ve Elizabeth Road üzerindeki kavşakta gerçekleşmiş. Araçtaki polisler acil müdahalede bulunmuş ve Hava Ambulansı ile diğer ambulans servisi kaza yerine hemen intikal etmiş. 
Yapılan müdahalelere rağmen yaya saat 7.20’de hayatını kaybetmiş. ” denildi. 
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Ön Yargı 

İ nsanın boğazına bir şeylerin düğümlendiği anlar olur ya. O duyguyu yaşıyorum şu an. 

İnsanın malzemesi insan olunca, ne yazık ki günlük yaşamda bir çok kez insanın boğazını düğüm düğüm eden durumlarla karşı karşıya geliyoruz. 

Birde buna ön yargı eklenince hem utanıyorsun hem de helal olsun diyorsun insan malzemesinde. 

Bu arada bu hafta İstanbul’dayım. Size buralar¬ dan yazıyorum. 

Bir hastanın yakınıyla buluşmak için evden çıktım. Trafik keşmekeş... İnsanlar asabi. Göz göze gelmekten korkar durumda. Her an gözünün ya da burnunun üstüne yumruk yiyebilirsin. Şişli’ye gideceğim. Uzun bir bekleyişten sonra bir taksi¬ ye bindim. Şoför çok sinirli, kendi kendine söyleniyor. Arabaların üstüne üstüne gidiyor. Yoldan geçenle kavga ediyor, küfrediyor filan. Kardeşim azıcık sakin sür kaza yapacaksın demeye kalktım, bu sefer bana gürledi. Kendi kendime ‘sakin ol’ dedim, sustum. Uçacak halim yok ya dedi, tamam¬ da kardeşim sana uç diyen mi var? Başka şansım olsa binmezdim arabana zaten, can güvenliğimi de düşünmek zorundayım dedimse de adam bildiğinden şaşmadı yine kendi kendine kavga etti. 
Yine başka şoförlere ve yayalara bağırdı, arabayı üstlerine doğru sürdü. Ben sürekli kendi kendime 


telkinde bulunuyorum ‘Sakin ol Nimet.’ 

Şişli’ye vardı nihayet. İnerken ‘İnşallah sağ salim gidersin evine’ dedim ben kavgasız döğüşsüz arabadan indiğime sevindim. Hemen Şişlide bir pastaneye (Güllüoğluna) girdim. Çünkü gelecek arkadaşa konum atacağım, nerede olduğumu bildireceğim. Pastanenin önünde 5-6 masanın atıldığı etrafının çevrildiği yol kenarında hemen pastaneye ait olan yere oturdum ve beklemeye koyuldum. 
Geleni gideni seyrediyorum. Benden başka kimse yok. Uzun süre bekledim. Nihayet garson geldi bir çay ve bir de sütlü tatlı söyledim kendime. Bir çift geldi onlar da yan masaya oturdular. İnsanlar geçiyor. Yüzlerine bakıyorum herkes mutsuz asık suratlı. ‘Eskiden böyle miydi’ diye düşündüm... 

Güneş gözlüğü getirmediğime pişman oldum. 
Gözlük olsa gözümde, daha doğrudan bakacağım insanların suratlarına. 

Bu arada bir tane adam etrafta dolanıyor. Rasta saç tercihimi, kirdenmi bilemedim. Sonra dikkatli bakınca rasta olan saçlarının kirden olduğuna kanaat getirdim. Çünkü üstü de kirli ve yırtık pırtık. 

Sokak da yaşadığı belli. Arada yediklerimize bakıyor, elini cebine atıyor, bir miktar para çıkarıyor cebinden. Eline bakıyor tekrar koyuyor cebine. Yediğim tatlıyı bıraktım yiyemedim. İkilemdeyim gitsem ‘Gel benim misafirim ol, sana yemek ısmarlayayım’ diyesim var... Sonra vazgeçtim. 

Gözlemliyorum hangi noktada müdahil olabilirim diye. Genelde sadaka vermeye karşıyım, vermem de. 

Aç olduğunu düşündüğüm insana ‘aç mısın’ 


diye sorarım doğrudan. Eğer açsa ne istersin derim ve istediği neyse alırım. Sıcak bir çorbasını ya da yemeğini yesin isterim. Bunu kimseden aferin almak için değil, o insanın ihtiyacını gidermek için yaparım. 

İnsanız... Başımıza ne geleceğini bilemeyiz. 
Her şey bizim için. Empati kurmaya çalışırım. 

Neyse uzun lafın kısası bir süre sonra adam¬ da ikilemden kurtuldu cebindeki parayı yemeğe kullanmaya karar verdi. Adam içeri sesleniyor garsonu çağırıyor içeri girmeden. Belli ki adama daha önce girme denmiş. Garson duymazdan geldi. Adam dışarıdan seslendi. Garson gelmeyince tezgahın arkasındaki adam cevap verdi. Adamdan omletin fiyatını sordu, bir de çayın. ‘Birlikte ne kadar yapıyor’ dedi. Adam cevap verdi, verdiği cevabı duymadım. Adam tekrar parasını saydı, ‘sebzeli olunca ne kadar olur’ dedi. Yine tezgahın ardındaki adam cevap verdi. Tezgahın ardındaki adamın cevaplarını duyamıyorum dışarda olduğumdan. Tekrar cebinden parasını çıkardı ve saydı. Ben içeriye girdim tuvalete doğru yürüdüm, saklanan garsonu buldum. 

“Kardeşim adama da bize de işkence ettiniz. 
Ne istiyorsa verin parasını ben vereceğim” dedim. 
Ama abla alıştırmamak gerekiyor. “Neden?” Dedim. “Müşteriler rahatsız oluyor. Alışmasınlar” dedi. 

“Adam dilencilik yapmıyor belli ki. Aç yemek istiyor. Sizin müşterileriniz ne düşünürse düşünsün ben rahatsız değilim. Benim rahatsızlığım o adamın açlığı” dedim döndüm geldim masama oturdum. Çayımı içiyorum. Adam da artık müşteri ya köşedeki masaya oturdu. Beklemeye başladı. 
Adama alüminyum konteynerde getirdiler omletini ve plastik bardakta da çayını. Çıldıracağım sandım. Bizlere bardak ve tabak ona alüminyum ve plastik malzeme. Pastaneyi dağıtmaya kararlıyım ama adam gittikten sonra. Bu arada beklediğim arkadaş geldi. Emanetini teslim ettim. Biraz konuştuktan sonra arkadaş veda edip gitti. 

Adam yemeğini bitirdi garsondan hesap istedi. 
“Garson bizim ikramımız” dedi. 

Bu sefer adam çıldırdı. “Ne diyorsun kardeşim 


niye senin ikramınmış ben dilenci miyim. Size minnet edip yemek istemedim. Müşteriyim yemek istedim ve yemeğimi yedim. Alın paranızı” dedi. 
Garson almak istemedi göz ucu ile bana baktı. 

Ben seyrediyorum. Garson ısrar ediyor para almamak için. En nihayetinde adam attı parayı masaya ve kalktı gitti. Garson hiçbir şey demeden içeri geçti. Çay bardağını elime aldım. Hiç içmediğimi fark ettim bir yudum aldım buz gibi olmuştu. 
Bıraktım çayı. Garsondan hesabı isteyebilirdim ama içerde ödemeyi tercih ettim. Tabi bu arada da pastanenin müdürüyle görüşmek istedim. Bir solukta olanları anlattım. “Size insani değerleri anlatmak gibi bir derdim yok ama sizin gibi büyük kurumlar bunu yaparsa küçük kurumlar neler yapmazlar ki. Bulaşık makinanız yok mu? Adamın yemeğini alüminyum tabakta, çayını da plastik bardakta verdiniz. Not alıyorum sizin şirketin ismini beynime ve asla bir daha buradan alış-veriş yapmayacağım” dedim. Cevap vermesine fırsat vermeden hesabı ödedim çıktım. 

Adama çıkışmakla doğrumu yaptım diye de düşündüm sonra. Adam gibi bende gaflete kapılıp ön yargılı davranmıştım. Parası olmadığından bende parasını ödemeyi düşünmüştüm. 

İnsanların gururlarının onurlarının ölçüsü olmadığını, açlığa ve tokluğa tahammülünün ne kadar olduğunu veya ölçüsü olmadığını en iyi bileceklerden biriydim sözüm ona. Ya da ön yargımın az olduğu... 

Güldüm... 

Adamın bizi düşürdüğü duruma bir yandan da sevindim. Adam beni de benim gibi garsonu ve tezgah arkasındaki adamı da dumura uğratmıştı. 
‘Helal olsun be’ dedirtti bize... 

Taksi şoföründen sonra rastalı adamın tavrı beni keyiflendirmişti... 

İnsanın ne olduğunu; onurunu, kişiliğini dış görünüşüyle asla ölçmemenin bir dersiydi bugün yaşadıklarım... 

Bu olayda en çok da; tepkisinin ne olacağını bilmediğin birisine ‘gel sana yemek ısmarlayayım’ demediğim için mutluydum. 



DAIRY PRODUCT 
COMPANY 


Bizi şimdi arayın: +44 208 531 36 88 

www.villagequalityproducts.com 




Salam, Sucuk, Pastırma, Beyaz Peynir, Yoğurt, Ayran ve daha bir çok ürünü en kaliteli markalarla en uygun fiyatlarla bulabileceğiniz tek adres! 
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Village Quality Products Ltd Unit A3 Circuîar Point, 26 Hickman Avenue, London E4 9JG Fax: +44 208 527 1049 i Email: admin@villagequalityproducts.com 















TELGRAF 


06 ARALIK 2017 


EĞİTİM 


15 



Oktay Şahbaz 

Eğitimci 

oktyshbz@gmail.com 


İngiltere'deki Eğitim Sistemini 
Daha İyi Tanıyalım 


I ngiltere’deki eğitim sistemi son dönemlerde bir çok değişimden geçti. 
Bu değişim eğitimin tüm kademelerinde, ilkokul, ortaokul ve kolej’de kendi gösteriyor. Öğretmenler ve öğrenciler bu değişikliklere alışma çabası içinde büyük mücadeleler verirken ailelerde bu değişimler konusunda bir fikir yürütme¬ ye çalışıyor. İngiltere eğitim sistemindeki değişiklikleri kimi zaman dil, kimi zamanda değişikliklerin hızından dolayı takip etmekte zorlanabiliyoruz. Bu sorun sadece bize has bir sorun değil bir çok aile, yerli yada göçmen fark etmiyor, bu değişimleri takip etmek ve yansımaları konusunda zaman zaman kafasından şu soruların soruyor ve cevap arıyor: 

İlkokul eğitiminde nelere dikkat etmem gerekiyor? 

İlkokul sonu SATs sınavlarında ne tür değişiklikler oluyor? 

İlkokulun kritik yılları hangisi? 
Ortaokullarda ne tür değişiklikler oluyor? 

Sınav sistemindeki değişiklikler çocuğum için ne anlama geliyor? 

9-1 mi A*-G mi? Arasındaki fark ne? 


Ailelerin ne tür zorluklar yaşadığını gerek okullarda gereksede bir bire sohbetlerde duymak ve tanık olmak mümkün. Tanık olduğum ve bu konuda birşeyler yapma isteğimi kısa bir zaman önce hayata geçirdiğim Bright Mind Eğitim Merkezi aracılığıyla bir nevide olsa çare olmak gerektiğini düşünüp, bir eğitim semineri serisi yapmanın toplum üyelerimize faydalı olacağı kanısına vardım. Bu konuda Bright Minds Eğitim Merkezi olarak bir ilke adım atarak, Türkçe/Kürtçe konuşan toplum için önemli bulduğumuz eğitim seminerleri serimize, "İngiltere’deki Eğitim Sistemini daha iyi tanıyalım’ adlı ilk çalışmamız ile başlama kararı aldık. Yıl boyunca yapacağımız bu seminerlerle eğitim sisteminden internet güvenliğine, sınav stresinden üniversite seçimine bir çok konuda toplum üyelerimize bilgi vermeye çalışacağız. 

Yapacağımız toplantılarda, İngiltere eğitim sisteminde büyük deneyim ve başarılar elde etmiş öğrenci, öğretmen, müdür ve eğitim danışmanlarını toplum üyelerimiz ile buluşturarak, en doğru bilgileri en bilir kişilerden alınma fırsatı ailelere sunalacak. 


İlk toplantımız 14 Aralık 2017, Perşembe günü 

Tüm aileler için ücretsiz olan eğitim toplantıları serimizin ilkini "İngiltere’deki Eğitim Sistemini daha iyi tanıyalım’ başlığı adı altında 14 Aralık 2017 günü öğretmenlik yaptığım ve Hackney’de bulunan The Urswick School okulunda gerçekleştireceğiz. Toplantının bu okul¬ da olması bir teknik ayrıntı olarak algılansada önemli bir diğer ayrıntı özellikle bu okulun Türkçe/Kürtçe konuşan çocukların eğitim başarısındaki katkısı. Bir çok okuldaki seviyelerin tersine burada eğitim alan Türkçe/Kürtçe konuşan çocuklar okulun sınav sonuçlarında en üst sıralarda yer alması önemli bir nokta. Bu okulun müdürü Richard Brown 14 Aralık’da bu toplantıda bizler ile olup bunun nasıl başarıldığı konusunda tecrübelerini siz ailelere sunacak. 

Eğitim sistemini daha iyi tanımak ve bu konuda gereken yerlerde çocuklarımıza yardımcı olmak tüm velilerin görevi. Çocuklarımızın kendilerini destekleniyor ve aileleri tarafından anlaşılıyor hissetmeleri onların eğitimine daha fazla sahip çıkmasını sağlayacaktır. Ailelerimize yardımcı olmak için 14 Aralık ya¬ 


pılacak bu toplantıdaki bir diğer konuşmacımız uzun zamandır ilkokul eğitim sisteminde büyük başarılara imza atmış, okul yöneticiliği ve çocuk psikolojisi gibi eğitimlerden geçmiş bir uzman olan Zübeyde Aydemir olacak. Toplantının diğer önemli bir konuğu ise Hackney okullarında Türkçe/Kürtçe konuşan çocukların eğitim sevilerinin yükselmesinde Hackney Belediyesine çalışmalar yapmış büyük katkılarda bulunmuş olan Hamiyet Asan olacaktır. Son olarak büyük başarılara imza atmış öğrencilerde bu toplantıda yer alıp deneyimlerini siz ailer ile paylaşacak. Yapılacak sunumların yanında aileler sorular sorarak eğitimin her alanındaki sorularına cevap alabilecekler. 

Bu toplantılar aracılığıyla ailelerimizin çocuklarının eğitimi konusunda katılarak duyarlılık göstermesi büyük önem taşıyacak. Katılıp gereken bilgilere sahip olmak, aynı zamanda ailelerimize bu konuları çocukları ile konuşma noktasında öz güven verecek ve daha aktif rol oynamalarını sağlayacaktır. Çocukların eğitimden aktif rol oynayan aileler başarının temelini oluşturur. Bu temenni ile herkesi bu önemli etkinlikte görme dileğiyle. 



Kaspersky Lab Yasağı 


B irleşik Krallık hükümeti, ulusal güvenlikten sorumlu kurumlara, tehdit teşkil ettiği iddiasıyla Rus siber güvenlik şirketi Kaspersky Lab tarafından üretilen yazılımları kullanma yasağı getirdi. 

The Financial Times’ın aktardığına göre, Birleşik Krallık hükümeti, ulusal güvenlikten sorumlu devlet kurumlarına Rus Kaspersky Lab şirketinin ürettiği yazılımları kullanmalarının yasaklandığını belirten bir belge gönderdi. 

Belgede, şirketin ülke için siber güvenlik tehdidi 


oluşturduğu iddia edildi. 

Rusya’nın 2016’daki başkanlık seçimlerine müdahale ettiği suçlamaları nedeniyle Kaspersky Lab ABD’de de baskılara maruz kalmıştı. ABD İç Güvenlik Bakan Vekili Elaine Duke, ülkenin tüm kurumlara siber güvenlik için tehdit teşkil ettiğini ileri sürdüğü şirketin ürünlerini kullanmamaları talimatı vermişti. 

Kaspersky Lab Yönetim Kurulu Başkanı Eugene Kaspersky da suçlamaları reddetmişti. 



Tarih: 14 Aralık 
Saat: 17:30 -14:00 
Yer: The Ur$wick School 

Adres: Paragon Road, London, E9 6NR 


















16 


06 ARALIK 2017 


TELGRAF 


SüaSü 


j e^'fi 

SfiSS 


DOSYA I KİTAP/BROŞÜR LEAFLET I MENÜ I KARTVİZİT DAVETİYE I FATURA I PROMOSYON ÜRÜNLERİ I POSTA KARTLARI TABELA I ANTETLİ KAĞIT I BÜYÜK FORMAT BASKI I T-SHIRT I STICKER 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DESIGN | PRINT | SIGNS | PROMO 
HE AD OFFICE BRANCH LOCATION 

Unit 5G, Nobel Road, Eley Estate 64 Stoke Nevvington Rd 

Edmonton, London N18 3BH London N16 7XB 

T 020 8807 6262 T 020 7249 9191 

info@matbaa.co.uk 

www.matbaa.co.uk 
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40 Dile Anında Çeviri Yapacak 

Kulak Satışa Çıkıyor 


A BD merkezli teknoloji devi 
Google'ın Ekim ayında düzenlediği lansmanda aralarında yeni amiral gemisi modelleri 
Pixel 2 ve Pixel XL 2'nin de olduğu yeni ürünlerini görücüye çıkarmıştı. 
Lansmanın en dikkat çeken ürünlerinden birisi olan akıllı kulaklık modeli için ise geri sayım başladı. 

Google'ın geçtiğimiz ay San Francisco'da düzenlediği etkinlikte yeni model akıllı telefonlar, mini kamera ve kulaklığını tanıtmıştı. 

Bu ürünler arasında en dikkat çeken ise 40 dilde tercüme yapabilen kulaklık modeli olmuştu. 

Google, yeni cihazını erkenden ön sipariş ile satın alan kullanıcıları için Pixel Buds'ı teslim etmeye başladı. 


Bu cihazın önümüzdeki haftalarda genel satışa çıkacağı şeklinde yorumlandı. 

Söz konusu kulaklığın en önemli özelliği, Google Translate servisini kullanarak 40 farklı dilde simültane tercüme yapabiliyor olması. 

Lansman sırasında sahneye çıkan iki Google çalışanı İsveççe ve İngilizce olarak bu kulaklığı kullandı ve birbirleriyle anlaşabildi. 

Kulaklığın ABD'de 159 dolar fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacağı açıklandı. 

Bu kulaklıklar şimdilikyalnızca Google'ın akıllı telefonu Pixel modelleri ile uyumlu olarak çalışacak. 



Drone'lar Uçaklara 
Tehdit Oluşturuyor 


A merika Birleşik Devletleri Federal Havacılık İdaresi (FAA) 
tarafından yayımlanan raporda, son bir ayda drone'ların uçaklara potansiyel risk oluşturduğuna dair 250'den fazla vaka tespit edildiği açıklandı. Yapılan çalışmada drone'ların çarptığı takdirde uçaklara 


kuşlardan daha fazla zarar verdiği kaydedildi. 

Araştırmacılar, kuş çarpması dikkate alınarak tasarlanan uçakların, drone çarpmasına karşı koyabilecek uygunluğa sahip olmadığını belirtiyor. 



Acilen Dünyadan Gitmeliyiz 


Ü nlü bilimadamı Stephen Hawking, "Teknoloji bir noktada insanlardan daha üstün bir noktaya gelecek ve insanları ortadan kaldıracak" ifadelerini kullandı. 

Bilim-teknoloji dergisi VVired'a konuşan Havvking, "Robot ve bilgisayarların çok gelişmesi bir nokta¬ dan sonra insanlığı tehdit eden bir noktaya gelecek. Eğer insanlar bilgisayar virüsü tasarlarsa yapay zeka bunu geliştirerek, ortadan kaldıra¬ 


bilir" dedi. 

Havvking, "Makineler bir süre sonra insanlardan daha aktif olacak ve Dünya'yı yönetebilecek bir konuma gelecek. İnsanlık acilen koloni yapabileceği bir gezegen bulmalı ve buralara yerleşmeli. Çünkü artık geri dönülemez bir noktaya geldik. 
Küresel nüfus alarm vererek artıyor ve Dünya'mız çok küçük. Artık kendimize zarar verme raddesine geldi" ifadesini kullandı. 



Professional Solutions for your business needs 

RGBteam provides high quality and cost effective Solutions for your business needs. We are specialised company. We build systems from scratch. 

No matter how big or small project you may have, just drop us your requirement and we vvould generate a project proposal. 


<§ | û | D 

rgbteam.co.uk | mail@rgbteam.co.uk | 0739 2555450 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Kalite ve Güvenin Adresi 

999 

Taklitlerimizden Kaçının 

Londra'nın İlk ve En Köklü Halı 
Yıkama Fabrikası 
7. Yılını Kutluyor 
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‘Dayik Restaurant Açıldı 


Roj Kadın Vakfı öncülüğünde açılan restaurantta Mezopotamya ve Öte yandan düğün, nişan, doğum günü gibi özel günler için de Anadolu mutfağı yemekleri yapılacak. toplu özel yemek siparişleri alınıyor. 


B ritanya’da faaliyet gösteren Roj Kadın Vakfı bünyesinde bir araya gelen kadınlar gelirleri Rojava’ya gönderilmek üzere 

Dayik Restaurant’ı açtı. 

Kürt Toplum Merkezi içerisinde bulunan Restaurantın açılışı geçtiğimiz Pazar günü yapıldı. 


Kadınlar tarafından işletilen restaurant 7 gün açık olup ve 09.00-11.00 arası kahvaltı, 12.00-16.00 arası da yemek hizmeti sunuyor. 


Uygun fiyatlarla lezzetli ev yemeklerinin yapıldığı Dayik Restaurant’ın gelirlerinin bir bölümü Rojava’da inşası devam eden Jinwar Kadın Vakfı’na, bir bölümü ise kadına yönelik şiddet ile mücadele kapsamında yapılan etkinliklerde kullanılacak. 


HAKİKAT HAL AL M E AT LT 



W 


Selahattin ve Cengiz Çağın yönetiminde Londra’nın toptan süt kuzu ana bayii 




fi Eıi 

ijul rfj-rüttitı 




Address: Unit 9s Kynoch Road, Eley Industrial Estate, London N18 3BD 
Tel: 020 8807 59 69 Fax: 020 8807 59 69 
Mobile: 07713 344 196 Mobile: 07894 823 223 
Email: sales@hakikathalalmeat.co.uk Web: www.hakikathalalmeat.co.uk 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Suzan Doğan 

B izler gazeteciyiz. Silahımız kalem, kurşunumuz ise kelimelerimiz. Silahımızdan çıkanlar her beyinde ayrı bir düşünce olarak olgunlaşır. Tiyatrocunun silahı da bedeni... 

O bedenle hayatı bazen öyle güzel işleyip, bir ömür yaşadıklarımızı bize öyle güzel derslerle sunuyorlar ki... 

Birçok kişinin televizyonlardan tanıdığı tiyatro sanatçısı Emre Kınay bu sanatı icra etmek için Londra’da bir sanat merkezi açma girişimlerinde bulundu. Sanatçının 2005 yılında İstanbul’da kurduğu Duru Tiyatro ’nun bir kardeşi olarak tanımlayabileceğimiz Londra şubesi, gelecek talepler çerçevesinde şekillenip önümüzdeki günlerde hayata geçirilecek. Konu hakkında bilgi edinebilmek ve sanat alanında günümüzü konuşmak için Emre Kınay ile kısa bir söyleşi yaptık. 

- Londra’da yeni bir Türkiyeli tiyatronun açılacağı haberi hepimizi heyecanlandırdı. Buradaki yapmayı planladığınız projeniz hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? 

- Okul kurmayı planlıyoruz. Aynı ekolde var olan arkadaşlarımla birlikte çalışarak bir ekip oluşturma¬ ya çalışıyoruz. Duru Tiyatro’nun Londra şubesi gibi bir yer olacak. Sizler aracılığıyla bizlere ulaşmak isteyen kişiler london@durutiyatro.com adresine kendileri ile ilgili kısa bir bilgi ve bir fotoğraftan oluşan bir mail gönderebilirlerse kısa zamanda kendilerine geri dönüş yapabiliriz. 

- Neden Londra diye bir soru soracağım ama ön¬ 


cesinde ilk bu ülkeye geliş hikayenizden başlayalım isterseniz. İlk ne zaman Londra’ya geldiniz ve burada tiyatro yapma fikri nereden çıktı? 

- İlk olarak 2009 yılında Londra’ya geldim. Burada beni demokrasi, özgürlük, hayata saygılı ilişki, sorumluluk sahibi olan vatandaş, uyarıya gerek bırakmayan farkındalık olguları cezbetti diyebilirim. 
Toplumla sanatçının ayrımlaştırılmadığı ortamlar var bu ülkede, legal alan içerisinde sen kimsenin alanına girmezsen, kimsenin de senin alanına girmeyeceği hissi olması. Çok başka bir coğrafya¬ dan gelince insan ister istemez etkileniyor. 

Kimseyi sevmek zorunda değilsiniz ama herkese saygı duymak zorundasınız. Burada onu görüyorum. 

Tüm bu nedenlerden dolayı burada da hayatı deneme kararı aldım. Tiyatroyu buraya da kurma kararı aldım. Buradaki reaksiyonları merak ediyorum çünkü. 

- Peki resmi olarak zorluk yaşadınız mı veya yaşıyor musunuz? 

Türkiye’den daha kolay gidiyor işler. Türkiye’de yapmayalım diye çaba sarf ediyorlar, burada aksine yapalım diye teşvik ediyorlar. £ Ne yaparsak, yaparsınız’ diyorlar. Bunu söyleyenler, İngiliz. Yani ne yapmak istediğimi bile sormadan beni teşvik eden bir toplum içerisine girdim. Burada şunu da özellikle belirteyim. Belki de Britanya İmparatorluğunu yıkmak adına bir oyun sergileyeceğim. Bunu da hiç sormadan; ‘sanat yapıyorsanız teşviki hakkediyorsunuz’ anlayışıyla yardımcı olmaya çalışıyorlar. 
Sanatın muhalefetine son derece saygılılar. Entelektüel bir saygı üstelik. 


Lafınız varken oynamak kolaydır, sahnede lafınız yokken oynamayı öğrenmektir aktörlük. Hayatın esası dinlemektir. Karşınızdakini dinleyeceksiniz. 
Okurken kitabın size ne söylediğini dinleyeceksiniz. 
Hayatı dinleyeceksiniz. Ben bu ülkede tüm bunları gördüğüm için böyle bir girişimde bulundum. 

Bakın size farklı bir açıdan da aktarayım durumu. Biz beş kişiyle aynı zamanda bu şehre girdik. 
Beşininde aynı şeyi söylediğini duydum. “Havada huzur var.” Sebebini anlamadıkları bir huzur var. 

Medeniyet, muasırlık, demokrasi, insan hakları, karşındakine saygı, hatta hayvan hakları. 

Örnek verirsem bir Brexit olgusu var ve ben geldiğimden beri bunun ne anlama geldiğini bir defada oturup izleyince anladım. Kimse kimsenin sözünü kesmeden gayet saygılı ve kurdukları cümlelerde net ifadeler kullanarak, neyi isteyip neyi istemediklerini çok net ortaya koyabiliyorlar. Ben Türkiye’de hiçbir siyasi tartışmayı anlayamıyorum. Neyi neden istemediklerini anlayamıyorsunuz. Çünkü bugün konuştuğunu yarın savunmayan bir siyasi yapı var. 

- Ülkeler arasındaki farkları ortaya koydunuz bu cümlelerinizle. Peki Türkiye’nin sanata bakışını da sizin cümlelerinizle duymak istesek neler söylersiniz? 

- Türkiye’de sanata bir bakış yok. Az gelişmiş ülkelerin sanata bir bakışı yok. Gelişmiş ülkelerin bir bakışı var. Medeni toplumlarda bir sanat bakış açısı var. Rönesansla alakalıdır bence. 

Bu ülkede vergiler Türkiye’den ucuz. Salonlar Türkiye’den daha ucuz. Bu ülkede sanatı icra etmek daha keyifli ve daha yaratıcı işlerin ortaya çıkmasına neden olabilir. O nedenle denemek istiyorum. Bu¬ 


rada amacım Türk dilinde yazılmış oyunları İngiliz dilinde oynamak ve oynatmak. 

Mesela Keşanlı Ali Destanı’m burada bir tiyatroda oynattığım günün ertesi günü rahat bir şekilde ölebilirim. Tiyatronun kıymetini bilen toplumlarla çalışmak insanın yaratıcılığını da ortaya çıkarıyor. 

- Yeni Türkiye’nin siyasi ve sanatsal yapısı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

- Son zamanlarda bakıyorum çok da bir fark yok. 
Türkiyeli, tek kişinin sorumlu olduğu rejimlerden memnun. Çoğunluk memnun. Sıkıntı orada demokrasi kavramının tanımını doğru yapamamış bir toplum. Demokrasiyle ilgili iktidarından muhalefetine yüzde bir almış olan siyasi partiden yüzde 50 almış siyasi partisine kadar demokrasi tanımında bir birlik yok. Oysa ki demokrasinin tanımı çok açık. Biz kavramını doğru oturtamamış bir toplumuz. Türkiye’de kime sorarsanız sorun herkes ayrı bir tanım yapacaktır demokrasi için. Çağdaşlık tanımı da ayrı. 

Yani sevgisi tuhaf, protestosu tuhaf, taraftarlığı tuhaf. Bugün sizden nefret edebilir, yarın sizi omuzlar üzerinde taşırken görebiliriz. Enteresan bir algısı var. Ben çözebilmiş değilim. Toplumun genelinden bahsediyorum. Bunu söyleyebilir misin derseniz söyleyebilirim. Türkiye’nin yüzde 95’ini gezdim. 
Köy, kent, kasaba. Seviyorlar seni evlerine konuk ediyorlar sohbet ediyorsun. 

İnsanımız kandırılmaya müsait, naif bir yapısı var. Çok iyiyiz. 

Avrupa’nın köylüsü bu kadar sıcak değil. Ne olursa olsun yine de entelektüel. Zevkinin fiyatını yarı fiyatına düşürdüğünde alıyor kasasını gidiyor. Çünkü maliyetini biliyor, hesabını biliyor. 
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Oysa ki yıllar önce Gorki bunu oyunlarında anlatıyor, Çehov oyunlarında anlatıyor. Shakespeare oyunlarında anlatıyor. Yunan bile anlatıyor bunu. 
Bizde bunu yazan herkesin adı haine çıkıyor. 

- Gençliğin tiyatroya bakışı nasıl? Türkiye’de tiyatro bitiyor mu yoksa? 

- Haluk Bilginer ve arkadaşları bir tiyatro kurmuşlardı. ‘Acaba bizde yapabilir miyiz niye olmasın’ diyerek kurumsal bir tiyatrodan ayrılıp bir tiyatro kurdum. 13 yıl öncesinden bahsediyorum. İstanbul’da o dönem 30 tane oyun yoktu. Geçen sene 194 oyun varmış. Yeni mezun çocuklar her yeri tiyatro yaptılar. İşin tek güzel ve mutluluk uyandıran yanı bu. 

Bu manada özel tiyatro hareketinde son 10 yılda siyaseten baskınında sebebiyle kendini daha rahat ifade etmek için hiç müdahalasız; kimseye, ne bakanlığa ne bir kuruma bağlı olarak bulundukları odalar herkes tiyatro yapmaya başladı. 194 oyun İstanbul için rekordur. Ama Türkiye’nin diğer yerlerinde bu durum böyle mi? Hayır. Koca İzmir’de eli yüzü düzgün bir tiyatro yok. Ankara’da Erdal Beşikçioğlu var ama o da artık İstanbul’da yerleşti. Özel tiyatrolar çok gelişti, kurumsal tiyatrolar çöktüler. 

Özel tiyatrolar gayet iyi durumda bence. Para da kazanıyorlar. Çizgi tutturanlar başarılı. Yeni anlayış tiyatrosunda sahnede insan-insan bir hikayeyi izleyebildiğin tiyatrolar arttı. Yeter mi? Asla yetmez. 
Ülke nüfusu 80 milyon, satılan bilet 8,5 milyon. 
Yüzde 10. Sinema sektörü 6-7 yapımcının elinde, bir milyon seyirciyi bulduklarında göbek attıkları bir hale geldi sektör. 

- Tiyatro mu y sinemamı , dizi mi? Emre Kınay kendini hangisinde buluyor? 

- Benim bunların üçünde kullandığım malzeme aynı. Ben aynı işi yapıyorum. Planları aynı ölçeği farklı. Sinema daha küçük ölçek. Televizyon sinemadan bir tık büyük ölçek, tiyatro televizyondan bir büyük ölçek. İçi, kavrayışı, algılaması aynı. Sinema ve tiyatroyu belki ayırmak gerekirse bir kenara ayırırım, televizyonu bir kenara koyarım. Çünkü sinemayı tiyatroyu yaparken bir ekonomik kaygı ile yapmıyorum ama televizyonu ekonomik kaygı ile yapıyorum. 


- Seçici misiniz dizi veya oyunlarda? 

Son zamanlarda çok da seçiciliğim yüksek değil açıkçası. Çünkü seyircinin de seçiciliği yüksek değil. Ben yüksek kalite standartlarında bir iş de var olmak istediğimde yürümüyor. Bu aralar yürümüyor. 
Toplumun katmanları değişiyor. Toplum tekrar okumaya başladı. Toplum başka türlü bir hale geliyor. 
Dönüşüyor toplum. Bence olumsuz bir yöne doğru dönüşüyor. 

Gericilik demem. Durduğu yerde başkalaşıyor. 
Metamorfoza girdi. 

Otobüs şoförü bir kişiyi dövünce halk ses çıkarmıyor. Otobüs şirketi şoföre ceza bile kesmiyor. 

Gerçek dile döküldüğü anda dinlemeye de tahammül edecek bir kitle de değiliz artık. Sosyal deneyler yapılıyor dünyanın değişik yerlerinde. Birinden bahsederek anlatmaya çalışayım. Gariban bir çocuğu birinin yanma koyuyorlar. Çocuk uyumak için yanındakinin omzuna yaslanıyor. Norveç’de, İspanya’da, İngiltere’de, Portekiz’de, Fransa’da gösterilen reaksiyonları gördük. Türkiye’dekinde uyuyanı dövdüler. Toplumun inanılmaz bir öfkesi var. Cinsel baskısı var. Oradaki çocuğun tartaklanma sebebi cinsel taciz zannetti yaslandığı kişi. 

Bu toplumsal bir travma. Biz skeçlerde bu durumların dalgasını geçiyoruz. Bunu çözemediğimiz sürece çözüm yok. 

Öfkeyi çözmediğimiz sürece çözüm yok. Öfkeyle dalga geçebilirsiniz ama öfke sorununu çözdükten sonra. 

- Yaptığınız işe dönecek olursak siz yaptığınız işi nasıl tanımlıyorsunuz? Sizce sanatçı provokatördür diyebilir miyiz? 

Hayatın daha güzel olduğuna dair anlatımlar yapan bir iş yapıyorum ben. Gerçek mutluluk insanın içinde. Biz de onu ortaya çıkarmak isteyen oyuncularız. 

Diğer sorunuza gelirsek sanatçı provokatördür diyemeyiz. O zaman kavram içine sokarız. Kavramlarla konuşmaktan vazgeçmeliyiz. Kişilerin bir terimden anladığı farklı tanımlardır. Sanatçı kendini provoke eder. Sanatçı kendine provokatördür. 
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Aziz Nesin aptallaştırılmış toplum mu demişti! 


Kasım Engin - Yeni Özgür Politika 

K ürt Halk Önderliği: “Toplumsal olgular inşa edilen olgulardır” dedi. Yani “bir toplumun oluşmasında insan emeği var” dedi, insanlar bu inşayı gerçekleştirmişlerdir. Bu şu demektir; insanı siz inşa edebilirsiniz. Devam edersek, insanı etkileyebilirsiniz. insanı yönlendirebilirsiniz. Tabii tersinden insanı kendinden alarak manipüle edebilir, yani insanı insan¬ dan çalabilirsiniz. 

Özcesi insanın duygu dünyasına hitap ederek onu istediğiniz yere çekebilirsiniz. Tabii bu insan ya da insanların sözlerinize karşı hazırlık düzeyi yoksa bu böyledir. Eğer insanlar söz, davranış ve eylem bütünlüğüyle bakabilmesini öğrenmişlerse sadece söylenenlere bakmayacak, aynı zamanda davranışlar ve bu söz ve davranışların yarattığı sonuç sahası olan eyleme bakacaklardır. Söz ve davranış güzel ancak eylem yani atılan sonuç adımı başka bir durum yaratmış ise o zaman söylenenleri ciddiye almayacak ve kendilerinin yönlendirilmesine izin vermeyeceklerdir. 

Tarihte bir örnek vererek söylemek istediğimiz daha iyi anlaşılacaktır. Tarihte Sümer devleti diye oldukça etkili bir devlet vardır. Tarihin Sümerlerde başladığı söyleyen bilim adımları da az değildir. Ancak biz biliyoruz ki Sümerlerde kölecilik çok yaygın kullanılan bir durumdur. Hatta Sümerlerin gelişimi ağırlıklı olarak bu köle emeği üzerinde inşa edilmiştir. Peki, nasıl oluyor da insanlar köleliği böyle rahatlıkla kabul edebiliyorlar? Diye bilirsiniz ki Sümerler zor ve şiddetle bu işi başarmışlardır. Olabilir, ancak bizde biliyoruz ki zor üzerine inşa edilen yapılar her zaman uzun süreler almamışlardır. Bir de nasıl oluyor da insanlar gönüllüce neredeyse Sümer rahiplerine, onların buyrukları temelinde çocuklarını ‘tanrılara feda amaçlı’ verebilmişlerdir? Nasıl oldu da iradelerini onlara teslim etmişlerdir? 
Bu sorulara verilecek doğru cevaplar bugün Erdoğan ve yalan dolanlı medyasının üstlendiği misyonu nasıl icra ettiğini daha iyi anlayabilme şansını bize verecektir. Ve biz biliyoruz ki Sümer rahipleri sadece zora dayalı değil, insanların beyinlerine, yüreklerine girerek sözün üstünlüğüyle insanların ruh dünyasını alabildiğince etkilemesini bilmişlerdir. Bu insanın ruhsal bir yapı olarak etkilenmeye, etkilemeye, yönlendirilmeye, yönlendirmeye açık olan yapısıyla ilgilidir. Ve tabi bu yetmediğinde ise ileri düzeyde zor aracını da kullanarak köleleştiren sistemlerini devam ettirmeye çalışmışlardır. 

Evet, yeniden konumuza dönersek insanın ruhsal sahasını siz etkileyebilirsiniz. Bu gerçeği egemenler çok iyi bilirler. Tarihin ilk iktidar gücü olan gerontokrasiden bu yana insanlar tecrübeye, yönlendirmeye ve kandırmaya dayalı etkileme sanatı olan dil ile her zaman insanların hafızalarına girmeyi başarmasını bilmişlerdir. Dediğimiz gibi egemenlerin bu yetenekleri adeta insanın her dokusunu tanıyacak, ona göre yaklaşım belirleyecek bir düzeydedir, insanın karakterinin en incesinden en kabasına, duygusalından asabisine, sert kafalısından en iyi niyetlisine, en dindarından en savaşçısına göre insanları, özel tecrübelerle, edindikleriyle, etkileme sanatıyla istedikleri biçimi vermeyi başarmışlardır. 

Başka da bugün bu kadar aptallaştırmalara rağmen ses seda çıkarılmıyorsa, egemenlerin ne kadar ustaca işlerini yürüttüklerini söylemek ve haklarını teslim etmek herhalde bu bağlamda yanlış olmayacaktır. 

Tam hatırlamamakla birlikte 1990Tarda Aziz Nesin, 


Türkiye toplumunun yüzde 60Tnm aptal olduğunu belirttiğinde kıyametler kopmuş, ardından ise bir şekilde bu tespitin geri alınmasına dönük ona baskılar yapılmış ve rahmetli Aziz Nesin kendi diliyle, üslubuyla yaptığı düzeltmeyi; “Türkiye toplumunun yüzde 40T aptal değildir” demişti. 

AKP kurmaylarının ve başlarındaki faşist ZatTn, Türk halkının saf ve temiz duygularını çok rahatlıkla birkaç güzel kelimeyle manipüle edilebileceğini iyi tespit etmişlerdir. Bundandır ki bir gün bir şey söylerler diğer gün sanki böyle bir şey söylememişler gibi yeniden toplumun karşısına çıkabilmektedirler. Yine birisi bir şey söylerken başka birisi sanki başka partidenmiş gibi başka şeyler söyleyerek toplumu tam aptal yerine koyarak yürüteceklerine karar kılmışlardır. 

Bu toplumu kim aptallaştırıyor diye sormak gerekmez mi? Diğer bir husus ise AKP ve başındaki faşist zat koro halinde, doğruları söylemekle doğruların yapıldığına insanları ikna etmeye çalışıyorlar. Doğruları peş peşe söyleyerek, ne kadar sol, demokrat söylem varsa sarf eden, eşitsizliği mahkum eden, yoksulluğu ağlayarak dile getiren, fakirin ve ezilenin yanında olduğunu ısrarla vurgulayan, anaların gözyaşlarına hitap eden ve ara sıra da toplumumuzun o mert diye tabir edilen eril çıkışını yapan, boyun eğmeyen numarasını da eksik etmeyen sözleriyle adeta bir toplum esir alınmak isteniyor. Daha doğrusu bir toplum aptallaştırıyor. Aptal muamelesi yapılıyor. 

Bu alıklaştırma, aptallaştırmaya kimisi “balık hafıza” yaratma diyor. Erdoğan ismindeki kişi toplumu o düzeyde aptallaştırdığına inanıyor olmuş olmalı ki, frensiz bir şekilde ağzına ne geliyorsa söylüyor, önüne geleni haşlıyor, saldırıyor ve hakaretler yağdırıyor. 

Daha dün, Malta’da kafası gerçekten de az çalışan Akbulut gibi olan Binali Yıldırım Tn akrabaları hatta çocuklarının off shore yani para aklama yoluyla kazanç sağladıklarını bizatihi herkes basından öğrendi. 
Kafası az çalışan Binali Yıldırım, “Denizcilik şirketleri için normal işlem” olarak yorumlasa da, bizatihi faşist devletin Maliye Bakanlığı’na bağlı güya Mali Suçları Araştırma Kurulu olan (MASAK) off-shore bankacılık sistemini ‘para aklama’ yöntemleri arasında sayıyor. 

Hani milli ve yerliydi bu adamlar? Hani herkese evlerinde, yastık altınlarında biriktirdikleri paraları getirip, Türk Lirasına çevireceklerdi? 

Benzer bir durumu-ancak daha ileri düzeyde olanını- Erdoğan’ın ve oğullarının yaptığı ise belgeleriyle açığa çıkıyor. Daha önceleri de oğul Erdoğan’a faşist baba Erdoğan’ın telefonlarda, paraları nasıl saklaması gerektiğini de bizler basından öğrenmiştik. 

Hani yerel ve milli olmak? 

Toplumu aptal yerine koyarak, beyniyle alay etmek bu değil midir? 

Unutmayalım, “toplumsal olgular inşa edilen olgulardır.” Hele bir de Erdoğan ve şürekası gibi omurilik kemiği bulunmayan kişiliklerin ellerine güç ve yetki geçmiş ise, yine ellerinde devasa manipülasyonu hedef gözeterek yürüten bir medyaları var ise, orada bu kişiliklerin aptallaştırma politikalarını bilinçli bir şekilde yürütecekleri açık değil midir? 

Soralım; dünyanın hangi ülkesinde bu düzeyde sözü ile eylemi bir olmayan, hatta toplumun aklıyla alay edipte bu kadar ayakta kalan bir diktatör acaba vardır? 

Bu durumda aptallaştırılma meselesinde rahmetli Aziz Nesin’e hak vermemiz gerekmez mi? 
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Anne Adaylarında 
Bakteri Kor 


V V 


S in’deki yaklaşık iki milyon hamile kadının bir bakteri taşıdığı ve bakterinin yeni doğan çocuklarda ölüm tehlikesi yaratabiaçıklandı. 

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Fakültesi yaptığı açıklamada, rakamların Çin’de yıllık doğum oranlarının yüzde 11’ini yansıttığını ve Çin’in Grup B Strepkokop (GBS) hastası hamile kadın rakamlarıyla, dünya genelinde Hindistan’dan sonra ikinci olduğu belirtildi. 

GBS hastalığı dünya genelinde hamile kadınların yüzde 18’inden ve yetişkin toplumun üçte birinden yayılıyor ve bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş yeni doğan bebeklerde ölüm tehlikesi yaratabiliyor. GBS kan zehirlenmesi, zatürree ve menenjit gibi hastalıklara sebep olurken, bebek¬ 


lerin ölü doğmasına veya doğumun hemen ardından ölmesine yol açabiliyor. 

Bakteriyi taşıyan hamile kadınlar GBS belirtileri göstermiyor olabilir fakat virüs bebeklere, annenin amniyotik sıvısı yoluyla veya doğum sırasında bulaşabiliyor. Bebekler doğumdan sonra yaşasa bile görme ve duyma yetisini kaybedebiliyor veya beyin felci gibi hastalıklara yakalanabiliyor. 

Araştırmaya göre, bakteriyi taşıyan hamile kadınlara antibiyotik verilerek enfeksiyon engellenebiliyor ve GBS hastalarına yardımcı olabilecek aşılar geliştiriliyor. Eğer yüzden seksen verimliliğe sahip aşılar, GBS hastası kadınların yüzde doksanına yapılırsa, yıllık 231 bin bebeğin hayatı kurtarılabilir. 



Y apılan araştırmaya günde 3-4 fincan kahve zararlı değil. Aksine ölüm riskini azaltıyor. 

Bilim insanları, günde 3-4 fincan kahve içen insanların erken ölüm ve kalp hastalıklarına yakalanma risklerinin daha az olduğunu tespit etti. 

Birleşik Krallık’taki Southampton Üniversitesi’nden Halk Sağlığı Uzmanı Robin Poole, bir grup araştırmacıyla birlikte kahvenin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmak için bir çalışma yaptı. 

Ekip, daha önce yapılmış olan 201 araştırma¬ nın verilerine ve 17 klinik araştırmadan elde edilen verileri bir araya getirerek bir sonuç çıkardı. 

Araştırma, kahve tüketiminin diyabet, karaciğer hastalığı, demans ve bazı kanserlere bağlı hastalıklarda riskin düşük olmasıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. 


Hamile kadınlar hariç! 

Bilim insanları günde üç ya da dört fincan kahve tüketmenin, hamile olan kadınlar hariç büyük fayda sağladığını bildirdi. 

İngiliz BMJ adlı tıp dergisinde yer verilen araştırmada, “Kahve içmek, olağan tüketim maddeleri içinde güvenli görünüyor” denildi. 

Ölüm riski ve kalp hastalıklarının düşük olmasıyla düzenli kahve içmenin bağlantılı olduğu belirtiliyor. 

Araştırmada, günde 3-4 fincan kahve içenler ve kahve içmeyenler karşılaştırıldığında erken ölüm riskinde büyük oranda azalma olduğu kaydedildi. 
Araştırmada bir günde 3 fincandan fazla kahve içmenin zararlı olmadığı, ancak yararlı etkinin daha az görüldüğü de vurgulandı. Araştırmada kahvenin en çok karaciğer hastalıklarında fayda sağladığı görüldüğü aktarılıyor. 



Diyabet ve Obezite Nedeniyle 
800 Bin Kişi Kansere Yakalandı 


S onuçları yeni açıklanan bir araştırmaya göre dünya üzerinde yaklaşık 800 bin insan diyabet ve obezite nedeniyle kansere yakalandı. 

İngiltere’de bulunan Imperial College London yapılan bir araştırma diyabet ve obetizenin kanser üzerindeki etkisine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Dünya üzerinde 782 bin 600 kişinin diyabet ve obeziteye bağlı nedenlerle kanser olduğu bilgisi paylaşıldı. 

Sonuçlar 1980’den 2012’ye kadar kansere yakalanan hastaların raporlarının incelenmesiyle ortaya çıktı. Yani 2012’den sonra diyabet ve obe¬ 


ziteye bağlı olarak kansere yakalanmış insanların sayısı artmış ise bu araştırmaya yansımadı. 

400 milyon diyabetli 650 milyon obez 

Kansere yakalanan insanların ağırlıklı olarak gelişmiş ülkelerde olduğu belirtildi. Onları sırasıyla Doğu ve Güneydoğu Asya takip ediyor. 
1980 yılında dünya üzerinde 108 milyon diyabet 
hastası bulunurken 2014’te bu sayı 400 milyona yükselişti. Aynı dönemde kilolu insan sayısı da 1,9 milyara çıkmıştı. Dünyada yaklaşık 650 milyonun ise obez olduğu tahmin ediliyor. 



Mısırca AIDS Endişesi 


B irleşmiş Milletlerin AIDS ile mücadele kuruluşu UN AID S, Mısır’da AIDS’in tehlikeli biçimde yayıldığı uyarısında bulundu. 

UN AID S yetkilisi Ahmed Hamiş, Associated Press (AP) haber ajansına yaptığı açıklamada, Mısır’da AIDS vakalarının her yıl yüzde 25 ila 
30 oranında artış gösterdiğini belirterek sayının 
hızla artmasının endişe verici olduğunu söyledi. 

Hamiş, Mısır’da son dönemde genç yaştakilerin HIV taşıyıcısı olduğunun tespit edildiğini belirterek toplumda damgalanma ve krizin çözümüne yönelik fonların yetersizliğinin, salgınla 


mücadele çabalarını baltaladığını vurguladı. 

AIDS hastaları toplumdan dışlanıyor 

BM verilerine göre, AIDS salgınının yayılma hızı bakımından Mısır, Ortadoğu ve Afrika’da İran, Sudan ve Somali’nin ardından 4. sırada yer alıyor. 

Mısır’da AIDS hastalarının sıklıkla uydurma suçlamalarla cezaevine gönderildiği ve toplum tarafından dışlandığı ifade ediliyor. 

UN AID S, ülkede 11 binin üzerinde HIV taşıyıcısı bulunduğunu bildirirken Mısır Sağlık Bakanlığına göre bu sayı 7 bin civarında. 
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2 5 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle Londra’da 40 yıldır düzenlenen gece yürüyüşüne bu sene de binlerce kadın katıldı. 

Birçok farklı kadın örgütlerinin ve feminist grupların yer aldığı gece yürüyüşünde Kürt Kadın Hareketi de geniş bir katılımla yer aldı. ‘Savaşa ve Şiddete Karşı İsyandayız’ yazılı pankart açılan yürüyüşte sık sık ‘Jin Jiyan Azadi’ sloganı atıldı. 
Trafalgar Meydanında başlayan ve 2,5 saat süren 


bir salonda toplanıldı ve burada konuşmalar yapıldı. 

Konuşmacılar arasında Kürt Kadın Hareketi ve Jinen Ciwanen Azad adına Elif Sarıcan da yer aldı. 
Sarıcan konuşmasına, 5000 yıldır Ataerkil sisteme karşı mücadele eden ve bedel ödeyen tüm devrimci kadınları selamlayarak ve Paris’te katledilen 3 Kürt kadın şehidimizi anarak başladı. Kürt kadınlarının Kürdistan’da 40 yıldır Ataerkil sisteme karşı organize bir biçimde mücadelesini sürdürdüğünü, bunu Kobane’nin, Rojava’nm ve son olarak Rakka’nın 


tan’da kadınların IŞİD’e karşı sadece silahlı mücadele yürütmediğini, aynı zamanda demokratik, ekolojik ve cinsiyet eşitliği olan bir toplum inşa etme motivasyonuyla hareket ettiğini belirtti. Gerçek kadın özgürlüğünün alternatiflerimizi yaratarak, özerk yapılanmalar ve kadın meclisleriyle gerçekleştirilebileceğine ve öz savunmanın önemine dikkat çekti. 

Konuşmanın sonunda tüm salon hep birlikte ‘Jin Jiyan Azadi’ sloganı attı. Diğer konuşmacılardan, Stella Creasy MP Kuzey İrlanda’daki kürtaj yasası 


rın maruz kaldığı kadın sünneti ve buna karşı yürüttükleri kampanya hakkında konuştu. Kadınlar için Adalet girişimi temsilcisi kendilerine şiddet uygulayan partnerlerini öldürdükleri için yargılanan kadınlar için yürüttükleri adalet mücadelesini aktardı. Ayrıca başka bir kampanya temsilcisi de kadınların porno ve seks ticareti yoluyla nesneleştirilmesi ve özellikle bunun medya tarafından normalleştirilmesi üzerine konuştu. 


yürüyüşün ardından Camden Merkezinde büyük özgürleştirilmesinde gördüğümüzü söyledi. Kürdis- hakkında, Nimco Aİİ ise özellikle Afrikalı kadınla-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D ünya Engelliler Günü vesilesiyle biraraya gelen Londra Engelliler Derneği üyeleri sorunlarını tartıştı. 

3 Aralık Dünya Engelliler gününde Londra Engelliler Derneği’nin Kuzey Londra’da Köşk Restaurantında organize ettiği tanışma kahvaltısında biraraya gelip sorunlarını tartişan, engelliler, engelli yakınları ve bir çok meslek dalında gönüllünün biraraya gelip sorunlarını ve çözümlerini tartıştığı, etkinliğe 100’ü aşkın kişi katıldı. 

Limasollular derneği başkanı Arife Rıdvan açılış konuşmasında Londra’da uzun yıllar Türk, Kürt 


ve Kıbrıs’lı Türkiyelilerin sorunlarının çözümüne yönelik verdikleri uğraşıların yeterli olmasa da özellikle engelli bireylerin ihtiyaçlarının giderilmesinde önayak olduklarını, Londra Engelliler Derneği gibi bir derneğin Türkçe ve Kürtçe konuşan engelli insanların sorunlarının çözümünde direk olarak ilgilenip çözme kavuşturacaklarına inanıyorum.’ dedi. 

Yine Londra’da tanınan Dr. Tahsin Bilginer ve Londra Engelliler Derneği yönetim kurulu üyesi Yaşar Ismailoğlu da birer konuşma yaptılar. 

Londra Engelliler Derneği başkanı Latife Işbitiren de yaptığı konuşmada belediyelerin engelli insanla¬ 


rın sorunlarının çözümünde yetersiz kaldıklarını, kimi zaman bilinçli olarak ihtiyacı olan engellileri mağdur edip çözümsüz bıraktıklarını, bu durumun Londra Engelliler Derneğinin kurulmasının en önemli gerekçesi olduğunu belirterek, Engelli bireylerin özellikle sağlık, eğitim, beslenme, barınma, ulaşım ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında Londra Engelliler Derneği ile iletişim kurmaları durumunda derneğe gönüllü hizmet veren psikolog, eğitimci, avukat, sağlık görevlileri tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti vereceklerini, konunun çözümünde direk muhatabı ile iletişime geçeceklerini 


ifade etti. 

Oldukça canlı gecen kahvaltı ve tanışma etkinliğinde Advantage Avukatlik Bürosundan bir hukukçu da katılarak bürolarının bu etkinliği anlamlı bulduklarını, kahvaltı etkinliğine sponsor olduklarını, bu konuda ihtiyaç durumunda ev sorunu olan engelli bireylerin sorunlarının çözümünde yardımcı olabileceklerini vurguladı. 

Etkinliğe bir adet tekerlekli sandalye bağışlayarak katılan Ada Associates muhasebe bürosu temsilcisi Aysel Engüzekli’de katıldı, desteklerinin devam edeceğini belirtti. 




MED-CHEM 


PHARMACY) 


73 Grand Parade, Green Lanes, Haringey, London, N4 1DU 
Tel/Fax: 020 88024855 | info@med-chem.net ] www.med-chem.net 


7 Days a Week 
09.00 - Midnight 

Services: 

• N.H.S & Private Prescriptions 

• Screenîng Services 

* Medicînes Use Review 

* Emergency Hormonal 
Contraception 

* Smoking Cessatton Service 

■ Minör Ailments 

- Blood Pressure Monitoring 

- Blood Sugar Monitoring 

• Vaccination 

■ Travel Advice 


Haftanın 7 Günü 
09.00 - Geçe Yarısı 

Servisler: 


* N.H.S & Özel Reçete, 

* Sigarayı Bırakma Servisi, 

■ Tansiyon Ölçümü, 

■ Kan Şekeri Ölçümü, 

■ Aşı, 

• Hamilelik Testi, 

■ Hormonal Doğum Kontrol, 

• Eve İlaç Teslimi 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aşardı Restaurantlann Tercihi 


¥eni üesii İKA 


Po S Sistemleri 


- NCR Orderman 7 

- İKA Droid 

- iPad Mini 

İKA EPoS’la kolay el terminal entegrasyonu. 


Neden İKA Epos: 

■ Yoğun saatlerinizde karmaşayı önler servisi hızlandırır. 

■ Kaçakları önler siparişler masa başında adisyona eklenir. 

■ Mutfak ve garsonların aynı frekansda çalışmasını sağlayarak verimliliği artırır. 

■ Garsonların performansını artırarak daha az zamanda daha çok satış yapmalarını sağlar. 

■ Yeni nesil İKA Epos sisteminizi uzaktan takip edip raporlarınıza ulaşma imkanı sağlar. 

■ Kredi kartınızla entegrasyon imkanı sağlayarak ödeme esnasında yanlışlıkları önler. 

■ Restaurant, Take Away ve Delivery siparişlerinizi tek ekrandan takip etme imkanı sağlar. 

■ Web sitenizden ve cep telefonlarından gelen siparişlerin entegrasyonunda kolaylık sağlar. 

■ Güçlü ve esnek promosyon uygulama ve raporlama imkanı sağlar. 



Ishta r Resta u ra nt M i sya Restaura nt As p e ra Rastau ra nt Ishtah Restaura nt Izgara Resta u rant Boğaz Resta u rant Ki b a le Haz Rasta u ra nt 

Landan Wt Sbsvenagıe Haris Benffeet Essax Landon Fine May Haizdi End Middx. Cheirmfbıd Ess&n Landon LV? Landon 


1 

İKA 

EPoS Ltd 

■ 


We Make EPoS Bırnplc & Affordable 


İKA EPoS Ltd. 

Unit B Watkins House, 

Pegamoid Road, London N1S 2NG 


Tel: 02ÖS&S7 1578 
E-mail: sales@ikaepos.com ww vv.i kaepos.com 


Ücretsiz demo ve tanıtım için hemen arayın 

0333 800 2212 
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TÜRKİYE VE KÜRDİSTAN'DAN 



Demirtaş'ın Davasına 2 Gün Kala 
Duruşma Yeri Değiştirildi 


HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu dosya kapsamında 7 Aralık’ta Sıhhiye Adliyesi’nde görülmesi beklenen duruşması, “güvenlik” gerekçesiyle Sincan Cezaevi yerleşkesindeki salona alındı. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu dosya kapsamında tutuklandıktan 399 gün sonra 7 Aralık’ta görülecek duruşması öncesi yer değişikliği kararı alındı. 

İlk kez görülecek olan duruşmanın bugüne kadar Sıhhiye Adliyesi’nde görülmesi bekleniyordu. 

Ancak duruşmaya iki gün kala mahkeme tarafından “güvenlik” gerekçesiyle duruşma yeri, Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonu 


olarak değiştirildi. 

Değişikliği HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım duyurdu. Yıldırım, konuya ilişkin şu açıklamalarda bulundu: 

“O duruşmada Selahattin Demirtaş’ı tutuklayanlar ona kendisini savunma hakkını da yasaklıyor. Kendisi duruşmaya getirilmeyecek. 
Düşünün, kendisinin mahkemede faşist sistemi sorgulayacak savunma hakkını elinden alıyorlar. 
Çünkü tutuklu olmama hali siyasi bir kabustu, tutuklu olma hali de siyasi kabus. Kendisi getirilmiyor. Ancak kendisinin getirilmediği bir duruşma Sincan’a alınmış durumda. Düşünün kendisinin olmadığı bir yerde bile güvenliği sağlamaktan aciz olan bir devlet gerçeği var.” 



Nuriye Gülmen Tahliye Edildi 



Diyarbakır'da Engelli Çocuklar İçin Açılan 'Sesli Kütüphane' Kapatıldı 


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından engelli çocukların anadillerinde kaynağa ulaşabilmeleri için açılan ‘Sesli Kütüphane’, belediyeye atanan kayyum tarafından kapatıldı. Birimde çalışanların işine son verilirken, internet sitesindeki kayıtlara erişim de engellendi. 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 
2014 yılında Sosyal Hizmetler Dairesi Engelliler 


Destek Birimi bünyesinde kurulan ‘Sesli Kütüphane’, belediyeye atanan kayyum tarafından kapatıldı. 

Engelli çocukların anadillerinde yazılmış kaynaklara ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla başlatılan ve belediyenin internet sitesine yüklenen sesli kitaplara erişim de engellendi. 



Şırnak'ta Grizu Patlaması: 

3 İşçinin de Cenazesine Ulaşıldı 


Neredeyse hergün 1 işçinin ihmal sonucu yaşamını yitirdiği Türkiye’de kömür ocağında çalışan 
3 işçi grizu patlaması sonucu yaşamını yitirdi. 
Şırnak’ta bir kömür ocağında meydana gelen grizu patlamasında mahsur kalan 3 işçinin de cenazesine ulaşıldı. 

Dünya Madenciler Günü’nde Şırnak’a bağlı Araköy köyü (Kiron) ile Balveren beldesi arasın¬ 


da bulunan bir kömür ocağında sabah saatlerinde meydana gelen grizu patlamasında mahsur kalan Abdurrahman Tunç ve kardeşi Ömer Tunç ile Idris İnan’m cenazelerine ulaşıldı. 

Olayın meydana geldiği yerde bekleyen işçilerin yakınları, cenazeler çıkarıldığı esnada sinir krizi geçirdi. 


Askıda Kıyafet Kampanyası: 
Üşüyen Kalmasın 


Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Acun Karadağ’ın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme, Gülmen’in tahliyesine, Özakça ve Karadağ’ın beraatına karar verdi. 

Nuriye Gülmen, Semih Özakça ve Acun Karadağ’ın yargılandığı davada karar verildi. Verilen aradan önce son sözleri sorulan sanıklar Acun 


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) grup toplantısını 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü nedeniyle Ankara Arena’da yaptı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu geçen hafta açıkladığı Man Adası belgelerinin sahte olduğu yönünde iktidardan gelen açıklamalara tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “Sevgili Erdoğan gözlerinden öpüyorum seni. 


Karadağ ve Semih Özakça duruşma salonunda, Nuriye Gülmen ise Numune Hastanesi’nden SE-GBİS yolu ile kararı dinledi. 

Mahkeme heyeti kararında, Gülmen’in “örgüt üyeliği” suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tahliyesine, Semih Özakça ve Acun Karadağ’ın beraatına karar verdi. 


Sevgili Erdoğan doktoru yanma al. Enişten Ziya Ilgen’in Man Adası’nda şirketi var mı? Bir daha soruyorum. Enişte niye şirket kursun?” dedi. CHP lideri Rıza Sarraf’m Türkiye’de yargılanması ve TBMM’de araştırma komisyonu kurulması için Başbakan Binali Yıldırım’a çağrı yaptı: Gelin kendi pisliğimizi kendimiz temizleyelim. 


Yoksullarla dayanışma amacıyla kolları sıvayan iki genç, “Üşüyen kalmasın” sloganıyla Diyarbakır’da askıda kıyafet kampanyası başlattı. 

Diyarbakır’da Ahmet Zelçin ve Hevidar Bozkuş adlı gençler, farkındalık yaratmak amacıyla dar gelirli yurttaşların faydalanması için askıda kıyafet kampanyası başlattı. İlk olarak dün akşam merkez Sur ilçesi Dağkapı Hindibaba Ziyareti yanında kışlık kıyafetleri askıya bırakan gençlerin çalışması büyük ilgi gördü. Geçen yıllarda da benzer kampanya düzenleyen gençler, Amedspor Direniş Taraftar Grubu ile ortaklaşa çalışıyor. 

Kampanya hakkında bilgi veren Hevidar Bozkuş, sloganlarının “Diyarbakır’da üşüyen kal¬ 


masın” olduğunu belirtti. Bozkuş, “Daha önceki yıllarda yaptığımız bir çalışmaydı, ancak bu sene toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla ağaçlara asma kararı aldık. Yürüttüğümüz çalışmadan çok güzel tepkiler alıyoruz. İstanbul’dan, Ankara’dan, Antalya’dan yardım kolileri geldi. Bu durum bizleri çok mutlu etti” dedi. 

Kampanyalarının belirli günlerde aynı noktada süreceğini belirten Bozkuş, “Askıya bıraktığımız kıyafetler 3 saat içinde tükendi. Bu çalışmamız yetişkinler içindi. Önümüzdeki günlerde çocuklar için çalışacağız. Elimizden geldiğince kampanyayı devam ettireceğiz. Herkesin desteğini bekliyoruz” diyerek çağrıda bulundu. 


Kılıçdaroğlu'ndan Sarraf Çağrısı: 
Gelin Biz Yargılayalım 
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Trump'ın Seyahat Yasağı Kararını 


Onandı 

ABD’de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump tarafından alınan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına vize yasağı getiren kararnamenin uygulanabilmesine hükmetti. 

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın seyahat yasağı kararını onayladığını açıkladı. 

Söz konusu karara göre, Trump’ın Suriye, Libya, Somali, İran, Yemen ve Çad vatandaşlarına yönelik seyahat yasağının uygulamaya geçeceği bildirildi. 

Yüksek Mahkemenin kararının ardından San 


Fransisco’daki 9. Temyiz Mahkemesi ve Richmond’daki 4. Temyiz Mahkemesinin bu hafta bir oturum gerçekleştirerek konuyu değerlendirmesi bekleniyor. 

Başkan Trump’ın vize yasağı, Venezuela ve Kuzey Kore’yi de içeriyor. Alt mahkemeler bu iki ülkeye yönelik vize sınırlamasını daha önce uygulamıştı. 

ABD Başkanı Trump’ın daha önce 8 ülke vatandaşlarını yönelik aldığı karar Hawaii Federal Yargıcı tarafından “ayrımcılık” gerekçesiyle durdurulmuştu. 



İsrail'den Suriye'ye Hava Saldırısı 


İsrail, Şam’da Lübnan Hizbullahına ait bir askeri mevzi ile rejim güçlerine bağlı bazı noktalara hava saldırıları düzenledi. 

İsrail’in Suriye’nin başkenti Şam’da Lübnan Hizbullahına ait bir askeri mevzi ile rejim güçlerine bağlı bazı noktalara hava saldırıları düzenlediği belirtildi. 

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Şam’ın güneybatı kesimindeki Cebel Mani bölgesinde Hizbullah militanlarının bulunduğu, silah ve patlayıcı madde imalatının yapıldığı bir 


askeri mevziye saldırı düzenledi. 

Uçakların ayrıca aynı bölgede Beşşar Esad rejimine bağlı 137. bölüğü hedef aldığı ifade edildi. 

Öte yandan İsrail’in işgali altındaki Golan Tepeleri’nin Şam kırsalı tarafındaki bazı bölgelere de füze saldırıları düzenlendiği, bölgeden dumanların yükseldiği aktarıldı. 

Esad rejimine bağlı medya organlarında ise İsrail’in askeri noktaları hedef alan füzelerinden bazılarının hava savunma güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi yer aldı. 


General Mahkemede 
Zehir İçerek İntihar Etti 


Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’ndeki (ICTY) ‘Prlic ve diğerleri’ davasının temyiz duruşmasında 20 yıl hapis cezası kesinleşen eski Bosnalı Hırvat general Slobodan Praljak zehir içtiğini iddia edince duruşmaya ara verildi. Hırvatistan devlet televizyon ajansı tarafından verilen göre Hırvat general kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

'Biraz evvel zehir içtim' 

Hollanda’nın Lahey şehrindeki duruşma salonunda, yargıcın 20 yıl hapis cezasını okumasının hemen ardından Praljak ayağa kalkarak bir bardaktan yudum alırken görüldü. Ardından da yüksek sesle, “Biraz evvel zehir içtim. Ben bir savaş suçlusu değilim. 
Bu hükme karşı çıkıyorum” dedi. 

Yargıç duruşmaya ara vermek zorunda kalırken, 


mahkeme salonuna doktor ve ambulans çağrıldı. 
Yargıç savaş suçlusu generalin kullandığı bardağa el konulmasını da istedi. 

Mahkeme kapatılacak 

Slobodan Praljak, Mostar’ın doğusunda işlediği savaş suçları yüzünden 2013 yılında 20 yıl hapse mahkum edilmişti. Bu karar ilişkin temyiz duruşması, kurulan eski Yugoslavya’da işlenen savaş suçları için 1993 yılında kurulan mahkemenin son göreviydi. Mahkemenin önümğzdeki ay kapatılması bekleniyor. 

Bu son duruşmada, Bosna’daki savaşta işledikleri suçlar nedeniyle 2013’te toplam 111 yıl hapse mahkum edilen altı Bosnalı Hırvat askeri ve siyasi yetkililerin temyiz başvuruları değerlendirildi. 



Gürcistan Eski Cumhurbaşkanı 
Saakaşvili Gözaltında 


Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Gürcistan Eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili başkent Kiev’de gözaltına alındı. 

Saakaşvili’nin Kiev’de bulunan dairesine sabah saatlerinde güvenlik güçleri baskın yaptı. 

Baskın sırasında 8 katlı binanın çatısına çıkan Saakaşvili, burada güvenlik güçleri ile bir süre tartıştı. 

Çatının kenarına gelen Saakaşvili, güvenlik güçlerinin kendisine dokunması halinde aşağı atlama tehdidinde bulundu. 

Saakaşvili, burada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’yu eleştiren sözler sarf etti ve bir süre sonra gözden kayboldu. 

Saakaşvili’nin taraftarları binanın önünde toplanırken, güvenlik güçleri avukatlarına, müvekkilinin yanma çıkmaları için izin vermedi. 

Bina önünde yoğun güvenlik önlemi alan polisle Saakaşvili’nin taraftarları arasında arbede yaşandı. 

Poroşenko, eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Saakaşvili’ye Mayıs 2015’te Ukrayna vatandaşlığı ver¬ 


mişti. 

Saakaşvili, Odessa Valiliği görevine atanmış ama 2016’da bu görevden istifa etmiş ve Yeni Güçler Hareketi Partisi’ni kurarak muhalefete geçmişti. 

Saakaşvili, Temmuz 2017’de ABD’de bulunduğu esnada Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun imzaladığı kararname ile vatandaşlıktan çıkarılmıştı. 

Muhalefetin de desteğiyle Polonya üzerinden sınırdan Ukrayna’ya pasaport kontrolü olmadan giren Saakaşvili, taraftarları ile Ukrayna Parlamentosu önünde 17 Ekim’den bu yana devam eden protesto eylemleri başlatmıştı. 

Ayrıca Gürcistan Başsavcılığı, Ukrayna’dan hakkında tutuklama kararı bulunan Saakaşvili’nin gözaltına alınmasını ve iade edilmesini istemişti. 

Gürcistan vatandaşlığından 4 Aralık 2015’te çıkarılan Saakaşvili, 2013’ten bu yana ülkesine dönemiyor. 



Rusya 9 Basın Kuruluşunu "Yabancı 
Ajan" İlan Etti 


Rusya Adalet Bakanlığı, aralarında Amerika’nın 
Sesi (Voice of America) radyosunun da bulunduğu 9 
Amerikan basın kuruluşunu “yabancı ajan” kanunu kapsamına aldı. 

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya’da faaliyet gösteren 9 Amerikan basın kuruluşunun “yabancı ajan” kanunu kapsamına alındığı belirtildi. 

Söz konusu kurumların isimleri, başta Amerika’nın Sesi ve Radio Free Europe/Radio Liberty olmak üzere Current Time TV, Radio Liberty’nin Tatar-Başkurt kolu Azatliq Radiosi, Sibir.Realii, Idel. 
Realii, Faktograf, Kavkaz.Realii ve Krym.Realii olarak açıklandı. 


ABD Adalet Bakanlığı’nın talebi üzerine 13 Kasım’da, ABD’de yayın yapan RT kanalı, “yabancı ajan” olarak kaydedilmiş ve ABD Kongresi kanalın binadaki akreditasyonunu kaldırmıştı. 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de 25 Kasım’da, Rusya’da faaliyet gösteren ve yurtdışından finanse edilen basın kuruluşlarının “yabancı ajan” olarak tanınmasını öneren yasal değişiklikleri onaylamıştı. 

Duma Düzenleme ve Kontrol Komisyonu Başkanı Olga Savastyanova, bir süre önce yaptığı açıklamada Amerikan medyasının Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’ya girişinin de yasaklanacağını açıklamıştı. 
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Rosa Parks: 

Otobüs Koltuğundan Irkçılığa 
Karşı İnatçı Bir Kıvılcım 


I rkçılıkla mücadelede siyahların dillerindeki zinciri kuvvetli bir başkaldırıyla kıran bir kadın Rosa Parks. Rosa, 1950Terin Amerika’sında siyahlar ile beyazların ayrı koltuklarda oturmasını ve siyahların onlara yer vermesini öngören ırkçı ‘kuralları’ yıktı. 

Değişim ancak insanlar özgürlüklerini kazanmak için harekete geçmek istediklerinde ve bu yolda ilerlediklerinde gerçekleşir. Fakat değişim hiçbir zaman tek başına yeterli değildir, peşinden devamının gelmesi gerekir. 

Dayatılmış yasakların yasak olmaktan çıkması için kuvvetli bir başkaldırı gerektiğini unutulmaz eylemiyle öğretti Rosa Parks. 

Tam adıyla Rosa Louise McCauley, 4 Şubat 1913 
yılında yani köleliğin kaldırılmasından 50 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Alabama eyaletinde dünyaya geldi. 

Rosa’nın annesi Leona Edwards bir öğretmen, babası James McCauley ise bir marangoz ve taş işçisiydi. 

Rosa’nın çocukluğu beyazların üstünlüğünü savunan ırkçı grup Ku Klux Klan’m güçlendiği bir atmosferde geçti. 

“O zamanlar neden o kadar çok Ku Klux Klan aktivitesi olduğunu anlamıyordum” diyen Rosa ileriki yaşlarında o döneme ilişkin şunları söyleyecekti: 

Ancak sonradan öğrendim ki sebep 1. Dünya Savaşı’nda ABD için savaşmış olan Afrikan Amerikan askerlerin beyazlarla eşit haklar talep edebileceklerini düşünmesiydi. 

Rosa, annesi ile babası ayrıldıktan sonra annesi ve kardeşleri ile birlikte Pine Level’e taşındı. Burada Leona Edwards’ın anne ve babası Rose ve Sylvester Edwards’la yaşamaya başladı. 

Rosa’nın beraber yaşamaya başladığı eski birer ‘köle’ olan büyükanne ve babası ırk eşitliğinin güçlü savunucularıydı. Ve Rosa’nın fikirlerinin şekillenmesinde önemli rol oynadılar. 

Annesinin yardımıyla küçük yaşta okuma yazma öğrenen Rosa aynı bölgede bulunan pek çok siyah öğrenci gibi okula yürüyerek gitmek zorunda kalırken, yakınlardaki bir bölgede beyaz öğrenciler için ulaşım kolaylığı ve yeni bir okul binası sağlandı. 

'Otobüs benim için her zaman eşitsizliği çağrıştıran bir şeydi' 

Rosa henüz çocuk yaştayken maruz bırakıldığı bu ayrımcılığı şu sözlerle anlatıyordu: 

Her gün okul otobüsü yanımdan geçip gidiyordu. 
Ama bu benim için gündelik hayatın bir parçası haline gelmişti, bunu kabul etmekten başka çaremiz yoktu. Otobüs benim için her zaman siyah ve beyaz insanların arasındaki eşitsizliği çağrıştıran bir şeydi. 

Rosa, Alabama Eyalet Öğretmen Lisesi’nde süren eğitimini büyükannesi ve annesinin hastalığı nedeniyle bırakıp çalışmak zorunda kaldı. 

1932 yılında Siyah İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik’e (NAACP) üye bir berber olan Raymond Parks ile tanışan Rosa, 19 yaşındayken onunla evlendi. 

Yarıda bıraktığı eğitimini tamamlamak isteyen Rosa, özgürlükçü düşüncelere sahip olan eşi Raymond’m da desteği ile liseyi tamamlayarak diplomasını aldı. 

Rosa sonraları Raymond’a duyduğu hisleri şöyle dile getirecekti: 

Siyahların beyazlar karşısında ezik davranması 


bekleniyordu -biz buna Tom Amca’nın tutumu diyorduk- ve onun bu beklentiyi karşılamak için hiçbir gayret göstermemesi beni çok etkilemişti. Raymond ayrıca, tanıştığım ilk gerçek aktivistti. 

Özgürlük ve eşitlik mücadelesinin içine giren Rosa bir yandan da terzi olarak çalışmaya başladı. 

Rosa, NAACP’a girdi ve burada bir dönem sekreterlik görevini yürüttü. Mücadelede aktif biçimde yer almaya başlayan Rosa, insanlarla tek tek konuşarak onları siyahların oy hakkı kazanabilmesi için bilinçlendirmeye çalıştı. 

Recy Taylor ve cinsel saldırı davası 

Irkçılıkla mücadelenin sürdüğü bu günlerde Recy Taylor adlı siyah bir kadın, bir grup beyaz erkek tarafından tecavüze uğradı. 


24 yaşındaki Recy’ye yapılanlar özellikle siyahlar 
ve kadın hakları savunucuları tarafından gündeme getirildi. 

Bu saldırının üzerinin kapatılması önlenmeye çalışıldı. 

NAACP’tan Rosa bu saldırının faillerinin neden tutuklanmadığını araştırmak ve cezasızlığı bozmak için çalışmaya başladı. 

Rosa uzun bir süre boyunca cinsel saldırılara karşı ulusal bir kampanyaya öncülük etti. 

O dönem 31 yaşında olan Rosa, bu olayı araştırırken geçmişte kendisinin de beyaz bir erkek tarafından cinsel saldırı girişimine maruz kaldığını anlattı. 

Rosa’nın yürüttüğü adalet mücadelesini gölgelemek isteyen kentin Şerif’i, Rosa’yı tehdit ederek derhal şehri terk etmesi konusunda ‘uyardı’. 

Montgomery’ye geri dönen Rosa, burada Recy Taylor için Eşit Adalet Komitesi’nin kurulmasına öncülük etti. 

Olay aktivistlerin mücadelesi ve Chicago Defender gibi gazetelerin yer vermesi sayesinde ulusal gündemde de yer buldu. 

Ancak yıllar süren adalet kavgasına rağmen hiçbir saldırgan ceza almadı. 

Otobüs direnişi yada özgürlüğe kıvılcım 

Rosa, sosyalist aktivistler tarafından merkezde 


yer alan ayrımcı üniversitelere alternatif olarak kurulan Highlander Halk Okulu’nda bir aktivist eğitim kursuna katıldı. 

Burada kendini çok rahat hissettiğini ifade eden Rosa, “Highlander’da kimin hangi renk olduğunu unutuyorduk. O anlar hayatımda beyazlardan düşmanlık görmediğim birkaç andan biriydi” diyordu. 

‘Sivil haklar hareketinin annesi’ olarak gösterilen Rosa’nın hayatının dönüm noktası haline gelecek ‘otobüs direnişi’nin vakti gelip çatmıştı. 

Hayatın her alanında ayrımcılığa maruz bırakılan Rosa, “Ne kadar kaba davranışlarla karşılaşırsam karşılaşayım her zaman gülümsemek ve nezaketli olmak zorunda olduğum Montgomery Fuarı’ndaki işime geri döndüm. Tabii şehirdeki otobüslere ve otobüslerin ayrımcı kurallarına da...” diyordu. 


1950’lerin Amerika’sında siyah yurttaşlar ile beyazlar ‘Jim Crow yasaları’ denen ırkçı kurallar gereği otobüslere ayrı kapılardan biner, kendilerine ‘ayrılmış’ ayrı yerlerde otururlardı. 

Buna göre ön iki koltuk beyazlar içindi, ayrıca ola ki beyazlar ayakta kalırsa siyahlar onlara yer vermek zorundaydı. 

Hatta bu ayrımcı uygulama o denli haddini aşmıştı ki eğer otobüsün ön sıralarında beyaz yolcular oturmuşsa, siyahlar ön kapıdan girip şoföre parasını ödedikten sonra tekrar inerek arka kapıdan binmek zorundaydı. 

Haksızlıktan yorgun bir Rosa 

Bu ırkçı ve hiçbir aklın almayacağı uygulama 1 
Aralık 1955’te siyah bir kadının başkaldırısı ile derinden sarsıldı. 

Uzun ve yorucu bir iş günü sonrası idi, hava soğuk ve Rosa yorgundu. 

Evine gitmek üzere 2857 numaralı Cleveland Bulvarı otobüsüne ön kapıdan binen Rosa, ücretini ödedi tekrar indi ve arka kapıdan binerek ‘siyahlar için’ ayrılan bölüme oturdu. 

Yaklaşık üç durak sonra şoför 4 siyah yolcuyu, yeni binen beyaz yolculara yer vermeleri için uyardı. 3 siyah yolcu kalkarak beyazlara yer verdi. Rosa hariç. 

Bunun üzerine otobüse polis çağrıldı ve Rosa hakkı olan bir otobüs koltuğunda oturduğu için tu¬ 


tuklandı. Rosa yerinden kalkmadığını çünkü çok yorgun olduğunu söylüyordu o güne dair. 

Ancak bu yorgunluk bir iş günü sonrası oluşan fiziksel yorgunluğun çok daha fazlasıydı. 

Rosa’nın dilinden işte o artık tahammül edilemez hale gelen yorgunluğun tanımı: 

İş günü olmasının fiziksel yorgunluğu değildi bu. 
Yaşlı da değildim, 42 yaşındaydım. Çok yorgundum. 
Sürekli haksızlığa uğramaktan ve bunu kabullenmekten yorgundum. 

'Korkmadım sinirlendim' 

Rosa ilerleyen yıllarda verdiği bir röportajda o ana ilişkin “Olduğum yerde kalmak hakkımın olduğunu hissettim. Bu yüzden sürücüye dayanamayacağımı söyledim” demişti. 

O an tutuklanacağını anladığını ancak korkmadığını belirten Rosa, şöyle anlatıyordu 1 Aralık’ı: 

Tutuklanmak büyük bir meydan okumaydı. Neler olacağını gerçekten bilmiyordum. Özellikle korktuğumu hissetmedim. Korkmaktan çok sinirlendim. 

Jo Ann Robinson -tamamı siyah olan Alabama Devlet Üniversitesi’nin bir profesörü ve aynı zamanda Kadınların Siyasi Konseyinin (WPC) bir üyesi- üniversiteye gitti ve otobüslerin boykot edilmesi için çağrı yapan broşürleri çoğaltıp şehrin dört yanma dağıttı. 

5 Aralık Pazartesi günü Rosa mahkemeye çıktığında, kentteki neredeyse tüm siyahlar otobüsleri boykot ediyordu. O gün en az 40 bin belediye otobüsü yolcusu işe yürüyerek gitti. 

Rosa, 'düzene itaatsizlikten' 14 dolar para cezası aldı. 

Şehirdeki siyahlar tam 381 gün boyunca otobüslere binmedi. Bazı beyazlar da arabalarında siyah yolcuları taşıyarak boykota destek verdi. 

Ancak ceza bir kez ‘düzene itaatsizliğe’ cesaret etmiş siyahları durdurmadı. Yorgun bir kadının yaktığı kıvılcım boykota oradan da sivil direnişe dönüştü. 

Bu direnişe katılanlar arasında henüz vaiz olan ve ilerde verdiği eşitlik mücadelesi ile Nobel Barış Ödülü kazanacak olan Amerikan Yurttaş Hakları hareketi önderi olan Martin Luther King de vardı. 

Direniş ve zafer 

Direniş zaferle sonuçlandı ve ABD Yüksek Mahkemesi 1956 yılının son günlerinde Montgomery’ de otobüslerdeki ırk ayrımcılığını kaldırdı. 

Rosa bu cesur direnişi sonrası işinden çıkarıldı ve ölüm tehditleri aldı. Yaşadığı şehirden Detroit’e taşınmak zorunda kaldı. Lâkin bir an olsun pişmanlık duymadı yaptığından. 

Mücadelesini burada da sürdürdü ve Detroit’te ABD Temsilciler Meclis Üyesi John Conyers’ın 1965’ten 1969’a kadar sekreterliğini üstlendi. 

Dünyadaki insan hakları mücadelesinde yerini alan Rosa yaşamı boyunca sayısız ödül aldı. 

Yıllar sonra hala inatçı kavgasından vazgeçmeyi aklından bile geçirmeyen Rosa, “Vazgeçmenin özgür bir insan olmanın bir yolu olacağını hissetmedim. Hâlâ böyle hissediyorum” dedi. 

Ölmeden önce otobiyografisini kaleme alarak bizlere armağan bıraktı. 

Ve tarihin selam durma tarzı mıydı bilinmez Rosa direnişinin yıl dönümünde 2005 yılının 1 Aralık günü yaşama veda etti. 

GazeteKarınca 
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EVEN KILAMEN KÜRDİ 
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İngiltere'de şirket mi kurmak istiyorsunuz? Kredi veya Türkiye'de teşvik kredisi mi sağlamak istiyorsunuz, 

Ulus Group'u ziyaret etmeniz yeterlidir. 


Seîtîng Up Business in the UK 

■ Form of Business Operation 

* UKCorporateTaxation 

■ General Commercial Matters 

* Property 

- EmpJoyment 

* PersonalTaxation 

- VAT, PAYE, TAX, ACCOUNTS 


VVealth Management & Private Client Services 



Estate Planntng 

Inhentance Estate and Gift Taxes 

* Personaİ Tax 

* Professional Trustee Services 
Trust Administration Services 
Trust and Succession Planning 

- Trust Services 
Trusts and Foundations 

* Offshore tax Planning 
Wealth Protection 
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Sakson Kralı Widukind: 

Paganların son büyük kahramanı 


Tarkan Tufan / GazeteDuvar 



G ünümüzde İngiltere olarak bilinen bölge, Roma tarafından işgal edildiğinde birçok Hristiyan’ın yurdu haline gelmişti. Bu topraklarda Hristiyanlar ve Paganlar bir arada yaşıyorlardı. Aslında insanların hem Roma hem Kelt hem de “Roma-Gal Paganizmi” adı verilen melez bir inanışa sahip oldukları, çok çeşitli dinlerin yaşatıldığı bir hayat söz konusuydu. Romalılar İngiltere’den ayrıldığında Hristiyanlık, Pagan Anglo-Saksonların akınları nedeniyle 5. yüzyılın başlarında etkisini yitirmeye başlamıştı. 

Kilise, Anglo-Saksonları dönüştürmek için büyük çaba harcamıştı. Bu çok erken (6. yüzyılla 7. yüzyılın sonları) bir dönemde ortaya çıkan ve karmaşık bir süreçti. Tarihin bu döneminde, hemen hemen tüm Alman kabileleri (o döneme dek uzun yıllardır Roma egemenliğinde olan ve artık Cermen kökenli dil, din ve kimliğini koruyamayan ve Katolikleşmiş olan Franklar hariç) Paganizmi yaşatmaya devam ettiler. Bununla birlikte, günümüzdeki Fransa’nın büyük kısmı, Frank kökenli Merovenj hanedanından I. Clovis’in yönetimi altındayken, MS 496 yılında Roma Kilisesi’yle anlaşarak, Hristiyanlığın siyasi, askeri ve politik gücünü paylaşabilmek için Hristiyan bir topluma dönüşmüştü. Dolayısıyla, Kilise’nin siyasi baskısı, Kuzey Avrupa krallarının ve halklarının dönüşümünde gerçek bir faktör haline gelmişti. 

Yine de Anglo-Saksonların Hristiyanlığa geçişi hâlâ çok yavaş gerçekleşiyordu. Bu toplulukların kralları, şiddet kullanarak halklarının zorla dönüştürülmesini kabul etmiyorlardı. Hristiyan bir kralın Pagan oğlu tahtı devraldığında iç savaşlar yaşanıyordu. Sıradan insanlar, Pagan inançlarını korudular ve destanlarında övgüyle anıldılar. 

PAGANİZM 

Anglo-Saksonlar 7. ve 8. yüzyıllarda Hristiyanlığa geçmeden önce çok çeşitli tanrılara tapıyor ve kendilerine has dini uygulamalar gerçekleştiriyordu. 
Anglo-Sakson kabileleri 7. yüzyıla dek birleşmedi ve her biri kendi kimliğini ve geleneklerini yaşatmaya devam etti. Neticede, Anglo-Sakson krallıkları arasında da dini inançlar bakımından önemli farklılıklar bulunuyordu. 

Ayin gerçekleştirmek için inşa edilen ahşap yapı¬ daki tapmaklardan, kutsal ağaçlara ve bölgelerinde¬ ki dağ ve tepelere varana kadar çeşitli ve farklı dini mekân ve nesnelere tapıyorlardı. Hayvan kurban etmek Anglo-Sakson dininin bir parçasıydı. Tanrıyı onurlandırmak için öküzler ve domuzlar törenle öldürülüyordu. 

Anglo-Sakson cenazeleri birkaç farklı yöntemle gerçekleşirdi; bazı kabileler ölü yakmayı tercih ederken, bazıları ölülerini gömüyordu. 6. yüzyılda mezar höyükleri kullanmaya başlamışlardı. Bazen de gemi definleri gerçekleştiriliyor, ceset bir tekneye bindirilip yakılarak denize salınıyordu. 

Birçok Anglo-Sakson (çoğunlukla kadınlar) kötü güçlerden korunmak amacıyla tılsımlar kullanıyordu (ağaç kabuğu, hayvan dişleri, amber, ametist, kuvars ve demir piritten yapılmış nesneler). 

Anglo-Sakson Paganizminden Hristiyanlığa geçiş, kademeli olarak gerçekleşti. 7. yüzyılda Anglo-Sakson hanedanlarının çoğu Hristiyanlığa devşirildi ve zamanla halk da bu durumu kabul etti. 
Pagan kökenli Anglo-Sakson dini kutlamalarının çoğu Hristiyanlar tarafından yeniden yorumlandı ve Hristiyan bayramlarına dönüştürüldü. Benzer şekilde, Paganların kutsal alanları da Hristiyan ibadethanelerine dönüştürüldü. 8. yüzyılda Hristiyanlık Anglo-Sakson İngiltere’de ana din haline gelmişti (daha sonra Vikinglerin adaya gelişiyle Paganizm bir süre için geri döndü). 


Widukind (modernize edilmiş haliyle Wittekind) bir Sakson kralıydı ve Saksonlara karşı yürüttüğü saldırılar esnasında Katolik Fransız Kralı Charlemagne’ın (okunuşu Şarlmayn) baş muhalifiydi. 
Daha sonraki zamanlarda Sakson bağımsızlığının ve efsanelerin simgesi haline geldi. 

Widukind’in hayatıyla ilgili çok fazla bilgi bulunmuyor. Hakkındaki tüm kaynaklar düşmanları olan Franklar tarafından kaydedilmişti. Franklar, kendisini “asi” ve “hain” olarak niteleyerek Widukind hakkında olumsuz bir portre çiziyordu. 

Kutsal Roma İmparatoru olmayı büyük bir arzuyla isteyen Charlemagne İspanya’da savaştayken, 
778 yılında Widukind Franklara karşı bir saldırı 
başlattı. Zira Katolik fetihçilik Avrupa genelindeki Pagan toplumlarını ağır bir baskı altına alarak büyük katliamlara girişmişti. 782’den 784’e kadar, Saksonlar ve Franklar arasındaki savaşlar devam etti. Widukind, Frankların gözünde Saksonya direnişinin lideri olarak görülürken, askeri alandaki rolü tam olarak hâlâ bilinmiyor. Widukind, Cermen kökenli olan ve Hollanda, Almanya ve Danimarka sınırları içinde, Kuzey Denizi kıyısında yaşamakta olan Frizyalılarla ittifak kurmuş olsa da Charlemagne’ın 784-785 arası dönemdeki kış saldırıları başarılı olmuştu ve Widukind ve müttefikleri Elbe Nehri’nin ötesine itilmişti. 

FRANK KRALI CHARLEMAGNE 

Charlemagne Frankların kralıydı ve ilk “Kutsal Roma İmparatoru” oldu. Krallığının topraklarında ve çevresindeki fetihleriyle ve Saksonlara karşı yürüttüğü savaşlarla tanındı. MS 768’de kardeşiyle birlikte ve 771’den 814’e kadar tek başına hükümdar olarak süren uzun hükümranlığı, Charlemagne’ı Ortaçağ’m en tanınmış hükümdarlarından biri yaptı. 

Günümüzde Charlemagne tarihsel olarak hem Fransız hem de Alman monarşisinin kurucu babası olarak, aynı zamanda Avrupa Birliği fikrinin kurucusu olarak bilinir: Geniş imparatorluğu, Romalılardan o güne dek ilk kez Batı Avrupa’nın çoğunu birleştir¬ di, Karolenj Hanedanı’nın Rönesans dönemini teş¬ 


vik etti ve ortak bir Avrupa kimliğinin oluşumunun ilk nüvelerini oluşturdu. 

Bununla birlikte, fetihçi kralın tek amacı hazine ve arazi kazanmak eğildi. Aynı zamanda “putperestleri” yola getirmeyi de kafasına koymuştu. 887 ile 
909 yılları arasında Saint Liborius’un yazdığı bir 
metinde, Charlemagne’ın “Saksonlara demirin diliyle vaaz verdiğini” söylediği aktarılır. 

Charlemagne, 772 baharında, kendisine bağlı lordların Ren Nehri kıyısındaki Worms kasabasın¬ da toplanmasını sağladı. Orada bir ordu topladı ve kuzeyde, Eresburg’daki Sakson kalesine yürüdü. 
Kaleyi aldıktan sonra Saksonya topraklarında daha derinlere itti. Yerel kayıtlar bu olayı, “Irminsul’a geldi, kutsal alanı yok etti ve oradaki altın ve gümüşü yağmaladı,” diye anlatıyor. 

Fransız Kraliyet Arşivlerinde (FKA) 775 yılında Charlemagne tarafından yapılan bir Sakson seferi konusunda herhangi bir açıklama yapılmaksızın kayıt yapılmış. Ancak gözden geçirilmiş FKA’da, Saksonların anlaşma dilinden anlamadıkları için ya Hristiyanlığı kabul edene ya da tamamen yok edilene dek savaşın süreceği kaydedilmiş. Bu fikriyat, sıradan bir toprak fethinden fazlasını ifade ediyordu. 

Charlemagne Fransa’da hüküm sürüyordu ve tıpkı selefi Clovis’in Hristiyanlığı benimseyerek Frankları bir araya getirmesi gibi Hristiyan Charlemagne da Alman kabilelerini birleştirmeye çalıştı ve zorla dönüştürmeyi bir araç olarak kullandı. Gerçekten de tarihte ilk defa hükümdarlar toplu halde zorla dönüşüm kullanıyordu. 

Elbette, Saksonların dönüştürülmesinden de Charlemagne sorumluydu. Cesur Pagan Sakson Kralı Widukind, Sakson Savaşları olarak bilinen dönem boyunca Charlemagne’a karşı Paganların umudu olmuştu. Yaklaşık 10 yıllık bir savaş döneminin sonunda halkını yeni ve dönüşü olmayan bir katliamdan kurtarmak için teslim oldu ve halkını korumak için kendini feda ederek Hristiyan olmayı kabul etti. 


TESLİMİYET VE VAFTİZ 

Charlemagne’ın 785 yılında ilk kez Saksonya’da kışlaması, tekrarlanan ayaklanmalara son vermek için artan kararlılığının bir göstergesiydi. Büyük bir savaşın ardından, Widukind ve damadı Abbi’nin kendisine verilmesini talep etti. Bu noktada, iki Pagan şefi anlaşılır bir şekilde kralın huzuruna gitmek konusunda isteksiz davranıyorlardı ve zarar görmeyeceklerine ilişkin güvenceler istediler. 

Charlemagne elindeki rehineleri Saksonlara teslim etti; bu olay, Widukind’in Sakson lideri olarak halkın gözündeki önemini daha da artırmıştı. Widukind ve Abbi rehine takasını kabul ettiler, Charlemagne Ta Attigny bölgesinden bir araya geldiler ve vaftiz edildiler. Sonraki yıllarda Saksonlar arasında etkisi artan Widukind diğer Pagan kabilelerinin akınlarına karşı Saksonları korumaya devam etti. 
Savaşlar hiç bitmedi... Kimi tarihi kayıtlarda 802 
veya 804 yılında bir savaş sırasında öldürüldüğün¬ den bahsediliyor. 

Dokuzuncu yüzyıldan bu yana, Widukind efsanevi bir kahraman olarak putlaştırıldı. Yaklaşık 1100 
yılında Enger’de onun için bir mezar yapıldı. Yeni kazılar, mezarın içeriğinin gerçekten erken ortaçağ¬ da hazırlandığını ortaya koyuyor; ancak cesedin Widukind’e ait olup olmadığına karar vermek mümkün değil. 

10. yüzyılda (Otton Hanedam’nın) Sakson kralları, Doğu Francia’daki (sonradan Kutsal Roma İmparatorluğu olmuştur) Frank krallarının tahtına geçtiklerinde, bu krallar gururla Widukind’in soyundan geldiklerini iddia ettiler. Kral Henry’nin eşi Matilda, anlatıldığı kadarıyla, Widukind’in torununun büyük-büyük-torunuydu. Saksonya’daki birkaç Dük’ün kayıtlarını tutan Billung Evi, Matilda’nın kız kardeşini atalarının soyağacına eklemişti ve böylece Widukind’in soyundan geldiğini iddia edebilmişti. 

Sonraki yüz yıllarda da özellikle Kuzey Avrupa’nın eski Pagan halkları arasında Widukind bir Sakson kahramanı olarak saygı görmeye devam etti. 


SON CERMEN KAHRAMANI WIDUKIND 
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Oyunun amacı dokuzar hücreden oluşan 9 eşit kutuya bölünmüş bir alan üzerinde sayıları tekrar etmeyecek şekilde dizmeyi başarmak. 
Her satır ve sütunda 1’den 9’a kadar olan sayıları sadece bir kez kullanarak dizmeniz gerekiyor. 
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Luqmarı Guldive 

Mesela Kurd çi qasî di ware siyasî de çalak bin jî, girîngiyi bi zimen nadin. Mesela Kürdi firî zaroken xwe nakin, yan jî Laz bin, Lazî ferî wan nakin tevî ku bi zimani xwe dizanin. 

Eleonore Fourniau keçeke ciwan a ji Fransaye û ji gel û çanda Oksîtan te. Ew dema li Stenbole dimîne û dixwîne tekiliye bi mûzîk û çanda Kurd re jî datîne û li ser înterneti nexasim bi amûra xwe ya ku mirov dikare ji Fransî weke “kemaçeya bi çerx” wergerîne Kurmanciye di medya civakî ya Kurd de navdar bûye. Tevî Ewrûpîbûna xwe bi Kurmanciyeke zelal telefûzkirina stranen Kurdî jî dike ku guhdaren wi behtir ji hez bikin. 
Eleonore Fourniau niha albûmeke xwe amade dike û gelek kar û xebaten konseran hemdem bi re ve dibe. Ji bilî komeke binav û komeke binav di nava gelek projeyen muzîk û çanda gel de cihi xwe digire. Me je pirsî ka çima Eleonore Fourniau ya ku li Parîse beşa dîroke xwend û îmtîhanen mamostetiya dîroke li dûv xwe hiştin, zend û benden li muzîki û muzîka keviyan li hember navendan bada. We jî texsîr nekir û jidil û semîmî bersiv da me. 

Eleonore Fourniau hîna dema zarok bûye tikiliya wi bi mûzîki re çidibe, amûra we ya destpeke jî piyano ye. Li dema piştî bi dawîkirina xwendina zanîngehe bere xwe dide Stenbole, li wir ji bo ku debara xwe bike dersen piyanoye û muzîke dide. Bi giştî jî di heman deme de elaqeya wi ji muzîka gelerî ya dinyaye re çedibe; ji bo ku xwe di nav ve de bi cih bike jî li amûreke diğere ku lixe: Encam ew dest bi lexistina Hurdy-Gurdy yan jî kemaçeya bi çerx (vielle â roue) dike. 

Di guhen pitik de ev newa hatine gotin 

Le çima muzîken Kurdistane, yen Lazistane, yen wan keviyen navendin mîna Stenbol û Enqere? “Dema ez pitik bûm, de û bavi min li Tirkiyeyi diman. Xaltîka min jî bere hatibû Tirkiyeyi û teza xwe ya zanîngehe li ser Elewiyan û Tevgera Kurd nivîsîbû. De û bave min jî akademisyen in, li ser gelen Asya Navîn lekolînan dikin. Dayika min li INALCCTye profesör e, niha ji 


bo lîkolîne li Kurdistane ye. Bave min jî li zanîngeha EHESS'i ye. Tesîra ve helbet li min heye. 
Min pişî dîrok xwend, min îmtîhana mamostetiye jî li dûv xwe hişt. Hinge min got, beriya ez bim wezîfedarkirin, ez saleke ji xwe re biçim Tirkiyeye, ferî ziman û baxleme bibim. Ez çûm konservatuware, li wir elaqeya min ji mûzîka Kurdî re çibû, min ew nas kir. Li ser ve min rey a xwe dît. Min ji mamostetiye îstîfa kir. Min biryar da bibim muzîkjen. Û ez ne poşman im.” 

Koma peşî. Koma Esman derba mamostetiye xwar 

Tecrûbeya xwe ya koma Esman jî em bi bîra wi dixin, “Li konservatuware, du sal û nîvan ez perwerde bûm. Li wir hevalen min çibûn û pirraniya wan Kurd bûn, Muhammet Besi, Mehmet Salih inan û Çagri Koç. Çagri Koç e bilûrvan hebû, wî peşniyaza damezrandina komeke kir. 
Sala 2013'an bû. Me dest pi kir, me klîpek çikir. 
Klîp hat parvekirin, em hem ecebmayî man û hem jî dilxweş bûn. Le ji ber şertan li Tirkiyeye, me dewam nekir.” 

Ev şertin Eleonore Fourniau behsa wan dike, ew e ku xwendekaren endame komi, xwe ji ezmûnen zanîngehe û mamostetiya muzîke re amade kirin û dev ji kare kome berdan. Ango Eleonore Fourniauye tene muzîk dikir, le wan e din nedikarî weke we bikin. Bi her halî bi ve kome re li Fransaye menejer ji bo wan turneyeke ey ar dike ku ji bo Eleonore Fourniauye tecrûbeyeke xweş bûye; nexasim jî ji ber ku stranen gelerî yen ji Serhedan û Hekariyaye gotine. 

Hevî dimîne, Eleonore Fourniau dibije, bilûrvane me hîna dixwaze kare muzîke dewam bike û belkî jî kom bi rengekî ji rengan siberoje dewam bike. 

Bi Mîkaîl Aslan reînstrumana we heye 

Eleonore Fourniau gelek muzîkjenen Kurd jî nas dike û dibeje, piştî ku li konsereke Mîkaîl Aslan, we jî li înstrûmana xwe xistiye, û hinge Mîkaîl Aslan ji ber ku înstrûmane bala wî kişandiye, peywendî pe re daniye. Encam, hem di gelek konserin li Tirkiye û hem jî li konserin li 


derveyî Elmanyayi, kemaçeya bi çerx û Eleonore Fourniau tevî Mîkaîl Aslan derdikevin ser diki. 
Heta “Di albûma dawî ya Mîkaîl de amûra min gelek cih digire. Qeydiyin wi bi dawî bûn, albüm jî wi derkeve wexteke nizîk.” 

Li Avvustralyaye ez xenî kirim 

Kürdin li derveyî welit dema muzîkjenan dibî- nin ne teni muzîka wan, li bîhna wan û hestreta xwe binder dikin bi ya Eleonore Fourniauyi: “Li Awûstralyayi Kurdan elaqeyeke wisa nîşan da ku min di emri xwe de nedîtibû. Mîvanperwerî, niyetbaşiya wan weke xwe mabû. Mirovan gelekî hez ji me kir. Ev ji bo me bi xweşî gelekî ecib bû. Bi giştî li Ewrûpayi mirov gelekî ji dil xwe nizî me dikin. 

Herçî ne Kurd in, mesela niha ne komeke rûniştî be jî, hevalin min hene ku em bi hev re derdikevin ser diki, hin ji Fransî, hin ji ji welatin rojava; guhdar teni Fransî ne û dema li muzîka me dihisînin, ew jî gelekî razî ne. Helbet ew heman maneyi li bar nakin.” 

Koma be nav 

Eleonore Fourniau niha tevî Sylvain Barou yi Breton û Efren Lopez i Spanî hema hema weke komeki dixebite, li “Ji ber ku hîna navi me nîne, em ne kom in. Van mehin li pişiya me em dixwazin li festivalin Ewrûpî weke komeki derkevin ser diki.” Bi Christine Zayed a Fislistînî re jî kari muzîki dike ku mühim dibîne. 

Li çima Lazî, ew ji ku hat? Eleonore Fourniau dibije, “Ji ber ku ez firî tembûri bûm, ez firî deyişin Elewiyan. Paşi jî bi muzîka Kurdan re ev xurttir bû. Bi riya wan bi muzîka derya reş jî nas kir. Li li konservatuwari bi navi muzîka Tirk gelek tiştin şaş fir dikirin. Gelek stran hatine wergerandin. Min dizanî, li dema ku çûm deverin wan stranan, min dît ziman gelekî girîng e.” 

Rexneyeke ziman: Zaroken xwe ferî 
Kurdî nakin 

Bi ya Eleonore Fourniau ziman pirr mühim e, li dîsa bi ya wi “Mirov gelek qîmet bi vi yeki nadin. Mesela Kurd çi qasî di wari siyasî de ça¬ 


lak bin jî, girîngiyi bi zimin nadin. Mesela Kurdî firî zarokin xwe nakin, yan jî Laz bin, Lazî firî wan nakin tevî ku bi zimani xwe dizanin. Wekî din dayiki û bavin wan bi gelek zimar, stranan dizanin, wan qeyd nakin. Mirov dimirin, bi wan re ziman û çand jî. Ev min gelekî xemgîn dike. 

Zimani pişiyin me jî heye, Oksîtanî. 
Bavi min ji bo mana vî zimanî tikoşiya. 
Ew timî bi min re bi vî zimanî di peyivî dema ez piçûk bûm. Niha ez fim dikim, li nikarim bipeyivim. Armanca min e ku ez hestyariya ziman bi mirovan re çikim: Ev zimani we ye, zimani we dimire, xwedî li derkevin.” 

înşaelah ez e mîna bilbil biaxivim 

Tu ewqasî hestyarî, gelo tu firî Kurmancî yan jî Kirmanckî dibî, pirseke ku vi bersiva yekser li xwe vegerandî dibîne: “Helbet, ez firî Kurmancî dibim. Ez dikarim xwe pi îfade bikim, li ne tiştin pirr zehmet. (ji vir û pi ve hevpeyvîn bi Kurmancî dewam dike.) Ez dixwazim Kurmanciya xwe baştir bikim û înşela, ez i rojeki mîna bilbil biaxivim.” 

Projeyeke din a Eleonore Fourniau projeya Telli Turnalar ye ku ti de du Tirkiyeyin li Fransayi û tu kesin ne Tirkiyeyi yin li Tirkiyeyi ti de cih digirin. Ji Cangul Kanat, Gülay Hacer Toruk û Petra Nachtmanova û ew bi xwe komi pik tînin. Projeya yek cari niha veguherî projeyeke dewamî û navi Telli Turna jî bû navi koma vi projeyi. 

Kari Eleonore Fourniau pirr e, hîna nû klîba xwe ya yekem li Berlîni amade kir û li ser hesa¬ bin xwe yin medaya civakî belav kir. Û ya ji wi jî seriştir, ew albûma xwe ya yekem amade dike. 
Di komi de deng û amûra wi di li piş bin, li gelek kes wi bi deng û muzîka xwe di albûma wi de cihi xwe bigirin. Di albûmi de stranin bi Kurdî (pirranî bi Kurmancî yek bi Kirmanckî), yin bi Tirkî wi hebin, ji bilî wan ew dihkire ku straneke Ermenîkî û yeke Lazî jî bixe albûmi: “Mirov fir bûne, di albûmeki de guh bidin yek zimanî, li ez vi naxwazim; hez dike bila guh bide albûmi, hez nake jî bila guh nede.” 

Atolyeyen govend û muzîke 

Eleonore Fourniau gelek car an kargeh û atolyeyin muzîk û govendi ji biyaniyan re organîze dike. E w dibije, “dema ez dibînim, tişta ku ez fir bûme, dikarim bidim mirovin din, wan fir bikim, ez gelekî bextewer dibim.” Herçî jîrtiya wi jî, biyî ku mutewazî bibe, eşkere dibije, “Ji ber ku ez bi çav û guhin keseke xerîb fir bûm, ez dikarim hisantir firî kesin wi çand û muzîki nas nakin. Ji ber wi jî ez gelekî hez dikim fir bikim.” 

Konservatuwara Dengbej Xalide 

Eleonore Fourniau wekî din jî xwe pi tir nake ku li konservatuwari û bi komin muzîki xwe firî muzîka Kurdî bike; ew diçe ber desti dengbijeke jin a ku bi xwe ribazeke firkirini bi piş xistiye: “Ez çûm cem Dengbij Xalîde. Min dixwest perwerde bibim. Wi jini bi rastî jî gelekî bi min re alîkar bû. Ew dengbij e; repertuwara malbata wi heye, wan dibije. Li ya mühim ew e, wi ribazek bi piş xistiye; ew neçûye konservatuwari û bi notayan jî nizane, li bi temamî xwezayî ribazeke wi heye. Hîna jî dema diçim Stenboli, ji bo çend kiliyan jî be diçim cem wi û ew dersi dide min. 
Li gorî tona deng, dengi wi, qirika wi ez hewl didim dengi xwe derxim. Ew gelek temrînan dike. 
Ey heyrana wi me. Bi sebir wan temrînan dike. 
Ew ji Elezîzi ye. Tişta ez ji wi fir bûm, bi pişxistina qiriki, bilivkirini û gelek tiştin din in. Wi bi xwe ev li hev anîne; gelekî jihatî ye weke perwerdekareki. Gelek kes dikarin ji çitir kilaman bibijin, li ew dizane gotina kilaman fir bike.” 
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Koledarî bi rengekî nûjen devvam dike 


T evî ku li gelek welatan ji sedsala 19’an û pe ve, her wiha ji aliye Neteweyen Yekbûyî ve jî ji sala 1949’an û vir ve hatibe qedexekirin jî, he bi milyonan mirov bi taybetî zarok di nava şert û mercin koledariyi de ten xebitandin. 

Koledariya ku li Fransaye bi wesîleya şoreşa 1848’an hat qedexekirin, li Dewleten Yekbûyî yen Amerîkaye (DYA) piştî şere navxweyî sala 1865’an hat qedexekirin. 2’e Kanûna 1949’an li Neteweyen Yekbûyî pişnûme qanûnek hat qebûlkirin. Bi riya ve peşnûme qanûni hat xwestin; bazirganiya mirovan, îstîsmara zayendî, xebitan- 


dina zarokan û zewicandina bi dare zori ku formen nûjen en koledariye ne, ji hole ben rakirin. 
Peşnûme qanûn sala 1950’î bi rengekî fermî hat erekirin û piştî erekirine, 2’e Kanûni weke ‘Roja Qedexekirina Koledariye ya Navneteweyî’ hat pîrozkirin. 

Koledariya nûjen devvam dike 

Li bele sîstema koledariye tevî ku li gelemperiya cîhani bi qanûnan hatiye qedexekirin jî, bi förmen nûjen dewam dike. 

Li gorî daneyen ji aliye Rexistina Kar a Navneteweyî (ILO) û saziya bi nave Walk Free Foûn- 


datîon ve hatin weşandin, zideyî 40 milyon mirov di nava şert û mercin koledariyi de dijîn û herî kim 150 milyon zarok jî neçar tin hiştin ku bixebitin. 

Li gorî rapora hevpar a saziyin navborî ku di 
meha îloni de hat weşandin, jiyana herî kim 90 
milyon kesî ji 5 rojan heta 5 salan bi ‘koledariya nûjen’ derbas dibe. Di rapori de hat ragihandin ku mirov bi zori tin xebitandin û zarok jî li şûna çûyina dibistani û lîstini, kar li ser wan ti ferzkirin. 
Hat destnîşankirin ku hejmara mirovin hi jî di nava şert û mercin koledariyi de ne, 40 milyon e. 


Zedeyî du ji se paren 40 milyonîjin in 

Di nava 40 milyon ‘koleyin nûjen’ de hejmara jin û zarokin keç 29 milyon e. Rijeya jin û keçin li malan weke alîkar (xizmetkar) tin xebitandin, yek ji çaran e. Di nava karkerin şîrketin înşeat û binesaziyi, febrîqeyin qaçax, cotkarî û keştiyin masîgiriyi de bi milyonan ‘koleyin nûjen’ hene. 
Di rapori de hat gotin, “Ev mirovin navborî, xwarina ku em dixwin, ya jî kincin ku em li xwe dikin, çidikin” û hat destnîşankirin ku di gelek berhemin jixwarina nûjen de zîhniyeta koledarî serdest e. 

Zedeyî 15 milyon jin bi zore hatin zewicandin 

Di dewama rapori de hat ragihandin ku zideyî 3,8 milyon mirov weke koleyin zayendî tin bikaranîn û 99 ji sedî yin van jin û zarokin keç in. 

Rapori diyar kir ku koledarî bi taybetî li ser jinan ti ferzkirin û da zanîn ku 15,4 miyon mirov bi zori hatine zewicandin. Li gorî rapori 88 
ji sedî yi van mirovan jin in, yin mayî jî mir in. 
Zideyî yek ji si parin mirovin bi zori hatine zewicandin zarokin keç in kim 18 salî ne. 

150 milyon zarok tin xebitandin 

Aliyekî din ku heman daneyan bla kişande ser wi jî ew e ku koledariyi nûjen ne teni 40 milyon kes in. Di serî de li parzemînin Afrîka û Asyayi, li gelemperiya cîhani zideyî 152 milyon zarok tin xebitandin. 

Hejmara zarokin li parzemîna Afrîkayi neçarî 
karkirini tin xistin, 72 milyon e ku zarokin ji 5 
heta 17 salî ne. Li welatin Asya û Pasîfîki 62 milyon zarok tin xebitandin. Li welatin Amerîkayi 10,7 milyon, li welatin Ewropa û Asya Navîn jî 5,5 milyon zarok tin xebitandin. 

Du ji si paran, hefteyi zideyî 43 saetan tin xebitandin 

Li gorî rapora Walk Free Foûndatîon û ILO’yi, beş eke girîng a zarokin tin xebitandin kimî pîvanin kar in li welatin pişketî tin xebitandin. 

Du ji si parin zarokin 15-17 salî yin tin xebitandin, neçar tin hiştin ku hefteyi 43 saetan bin xebitandin. 


Derh iner Mîranda xwe ji bo çikirina fîlme Rojava amade dike 



D erhineri ji Kosta Rîkayi Lûîs Mîranda, tecrîda li ser Ocalan şermezar kir û got, “Ez dixwazim nirînin wî û Şoreşa Rojava bi riya fîlmekî nîşanî Ewropiyan bidim.” 

Derhineri dokûmanteri Luis Miranda yi ji Kosta Rîkayi ku dokûmantera bi navi “Ocalan û meseleya Kurd” amade kir, destnîşan kir ku nabe lîderekî çil milyon mirovî di nava van şert û mercan de bi girtin. 


Derhiner Luis Miranda serdana Kurdistaniyin li ber avahiyin CPT û Konseya Ewropayi çalaki- ya rûniştini dikin, kir. Derhiner Mîranda got, “Ez heyranekî mezin i Abdullah Ocalan im” û bang kir ji bo tecrîd were rakirin. 

Derhiner Luis Miranda anî ziman ku di dema kişandina dokûmantera “Ocalan û meseleya Kurd” a ji bo televîzyona ARTE ya Fransa û Elman de wî derfet dîtiye ku Abdullah Ocalan baştir 


nas bike û got, “Di dema amadekirina dokûmantera ji bo ARTE de min jiyana wî, jiyana polîtîk ya wî bi berhrehî nas kir. Ez bûm heyrani wî. 
Ya ku min eleqedar dikir, nasnameya wî ya siyasetmedar bû û di fînali de min xwest wi nîşan bidim. Bi dîtina min, Ew ramangiri herî mezin i serdema heyî ye. Divi nirînin wî li tevahiya cîhani belav bibe. Tevî ku demeke dirij e li girtîgehi ye, nirînin wî digihije bi milyonan mirovî û ji aliyi bi milyonan mirovî ve ti qebûlkirin. Ya ku li Rojava diqewime ji bo Rojhilata Navîn û cîhani çavkaniya hiviyi ye.” 

Tecrîd ne ya qebûlkirine ye 

Mîranda destnîşan kir ku şert û mercin Abdullah Ocalan di nav de ye cihi metirsiyi ne û wiha dewam kir: “Rewşa ku niha ti de ye cihi tirs û hkaran e. Nabe ku ev pikanîn ji girtiyekî siyasî, bi taybetî lîderi gelekî ji 40 milyonî rewa bi dîtin. 
Tecrîd ne ya qebûlkirini ye.” 

Helvvesta Evvropaye cihe xemgîniye ye 

Mîranda bidengî û xemsariya siyasetmedarin Ewropî ji ber berjewendiyin aboriyi weke rewşeke xemgîniyi bi nav kir û got, “Divi Ewropa bikeve nava liv û tevgeri û xwedî li pîvanin mafin mirovan in gerdûnî derkeve. Hivîdar im wi lîderin Ewropî fihm bikin ku wekhevî û de- 


mokratîkbûna Rojhilata Navîn bi azadiya Ocalan dibe. Eğer aramî li Rojhilata Navîn serdest bibe, wi paşeroja Ewropayi jî evde bibe. Yin ku kari- bin vi bi ser bixînin jî Kurd in. Tevgerin siyasî yin li Ewropayi, ji bo azadiya geli Kurd bi tirkerî hewl nadin. Divi her kes desteki bide tikoşîna azadiye ya Kurdan.” 

Fîlme şoreşa rojava 

Derhiner Luis Miranda diyar kir ku projeyeke wî ya çikirina fîlmekî li ser tikoşîna Kurdan û Şoreşa Rojava heye û got, “Zehmet e ku mirov fîlmçikerin qenalin mezin in televîzyonan ji bo çikirina tiştekî li ser Kurdan îqna bikin. Yekane qenala ku bala xwe dide vi pirsgiriki qenala hevpar a Fransa-Elmanya ARTE ye. Weke şexs, di projeyin xwe yin li ser Kurdan de ez i bi giranî li ser Ocalan bisekinim. Dokûmantera ku min li ser Ocalan û Kurdan amade kir, yeka- ne fîlm e ku di vi mijari de li Ewropayi hatiye nîşandan. Dixwazim vi yeki bidomînim, li bi rastî jî ev zehmet dixuye. Projeyeke min a fîlmi sînema heye. Dixwazim xwe bigihînim hi bihtir mirovan. Dixwazim şoreşa li Rojava bi taybetî bi Ewropiyin ku Ocalan û Kurdan nas nakin bidim naskirin. Bi saya vî fîlmî wi hem nirînin Ocalan nas bikin, hem jî tevgera Kurdan. Di asta nivîsandina senaryoyi de me.” 
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N avenda Raghandin û Çapemeniye ya YP-G'e da zanîn ku şervane enternasyonalîst 

ye Brîtanî Oliver Hail (Canşer Zagros) li 

Reqaye şehîd ketiye. 

Oliver Hail ye bi esle xwe ji bajare Portsmouth ye Îngîlîstane ye demeke direj bû di nav refen YP-G'e de li dijî DAIŞe şer dikir. Piştî rizgar kirina Reqaye paqijiya mayinan dest pe kiribû û Oliver Hail di nav tîma paqij kirine de cihe xwe girtibû. 

Oliver Hail (Canşer Zagros) ye 24 salı bû şehîde şeşemîn ye Brîtanî. Din av her du salen dawî de 6 şervanen Îngîlîz yen di nav refen YPG de cihe xwe girtibûn şehîd ketin. Konstandinos Erik Scurfield (Heval Kemal) di Adara 2015an de, Dean Cari Evans (Givara Rojava) 21 Tîrmeh 2016’an de, Ryan Lock (Berxwedan Givara) Berfanbara 2016an de, Luke Rutter (Soro Zinar) Tîrmeha 2017an de û Jac Holmes Cotmeha 2017an de li Rojava jiyana xwe ji dest dan. 
Mehmet Aksoy (Firaz Dağ) ye hemwelatiye Brîtanya bû 26 îlon 2017an de li Reqaye şehîd ketibû. 

"Di rizgarkirina Reqaye de Canşer 
Zagros bi awayekî çalak cihe xwe girtibû" 

Navenda Raghandin û Çapemeniye ya YPG'e di derbare şehadeta şervane Brîtanî Oliver Hail (Canşer Zagros) de daxuyaniyeke nivîskî weşand. 



Brîtaniye bi nave Oliver Hali li Reqaye şehîd ke 


Daxuyanî wiha ye: 

“Piştî bidawîbûna pengava rizgarkirina bajare Reqa, xebaten paqijiye yen ku di bajar de hatibû destpekirin benavber didome. Di bajare ku ji alî DAIŞ'e weke paytext dihat binavkirin de li her aliye bajar bi sedan mayin û xefken teqemenî hatine bicîhkirin, lewra xebaten paqijiye bi baldariyeke mezin te domandin. 

Ji bo bi awayekî ewle vegerandina sivîlan, piştî opersyone jî ked û fedakariyeke mezin ji alî şervanan ve te dayîn. Di dîroka 25'e Mijdara 2017'an de, di dema bi erka paqijkirina mayinan ve radibû, rehevale me Canşer Zagros (Oliver Hail) di encama teqîna mayineke de gihîşte şehadete. 

Canşer Zagros di dema operasyona rizgarkirina bajare Reqqa de, ji Brîtanya tevlî refen azadiye bû û di direjahiya pengave de di nav xebatan de bi awayekî çalak cih girt. Weke gelek şehîden enternasyonalîst en ku di pengava rizgarkirina bajare Reqa de şehîd ketin, reheval Canşer jî bi mehan bi armanca pekanîna berpirsiyartiyen xwe bû xwedî ked û fedakariyeke mezin. 

Em weke YPG û YPJ, di şexse reheval Canşer de hemû şehîden enternasyonalîst bibîr tînin, soza giredana bi bîranînen wan re em dubare dikin. Em ji malbata şehîd Canşer re sersaxiye dixwazin. 



Surıyeye heri kem 
340 hezar kes mirin 


Rojnamegere Kurd Behrouz 
Boochani revvşa penaberan li Avusturiyaye ji Guardian re 


Di şere navxweyî ye Sûriyeye de ku ev nezî 7 
şalin didome de hate ragihandin ku heta niha herî kem 340 hezar kes mirine. 

Li gorî agahiyen ku ji aliye Mala Çavderiye ya Mafe Mirovan a Sûriyeye ku navenda we li Londraye ye û agahiyan dispere çavkaniyen heremî, ji 3’an yek je yen ku li Sûriye mirine sivîl in. 

Şere ku di Adara 2011’an de destpekirî û heta niha jî li hinek hereman ku weke parçebûyî didome heta niha 343 hezar û 511 kesan jiyana xwe ji dest dane û di nava van de nezî 102 hezar kes jî sivîl in. Li gorî rapore ku dawiya meha Cotmeha 2017’an di nava kesen mirî de 19 hezar zarok û 
12 hezar jin hene. 

119 hezar kesen ji arteş û milîsen 
rejîme mirine 

Li gorî rapora Mala Çavderiye di şer de herî zede windahî ji aliye rejîma Sûriyeye ve hatiye dayîn. Li gorî ve 62 hezar endamen arteşe ku hezar 556 endamen Hîzbûlalha Lübnan jî di nav de 
119 hezar endamen rejîme hatine kuştin. 


Di rapore de hate gotin ku windahiyen DAIŞ û komen din yen ‘cîhade’ zedetirî 62 hezarî ne. Her wiha hate gotin ku windahiyen çeteyen îslama radîkal di 4 salen dawî de jî herî kem 4 hezar in. 

Di şer de windahiyen hezen din jî hate gotin ku nezî 59 hezar e. 

Di rapore de hate ragihandin ku di şere di navbera Tümeli û Mijdare de nezîkî 12 hezar kesan jiyana xwe ji dest daye û hate gotin ku ji van kesan 3 hezar kes sivîl in . 

Li Sûriyeye şere ku di Adara 2011’an de dest pe kirî û di meha Gulane de ku li hinek hereman lihevkirin hebe jî, tevgera Hezen Sûriyeya Demokratîk (QSD) ya li dijî çeteyen DAIŞ’e li Dera Zor didome. Arteşa Sûriyeye li dijî herema ku dikeve rojhilate Firate ya Dera Zore dest bi operasyone kiribû, şere li herema Daraya û Gûta di rojen dawî des dest pe kirîbû. 

Ji ber şere navxweyî nezî 6 mîlyona kesan ji nava welat mecbûr man ku cihe xwe biguherînin, nezî 4-5 mîlyonan gele Sûriyeye derketine derveyî welat. 


vegot 

Rojnamegere Kurd Behrouz Boochani ye ku sala 2013an ji Irane revî û çû Avûstûralyaye zehmetiyen ku penaber rûbirû dimînîn ji rojnameya Brîtanî re vegot. 

Piştî ku Boochanî digiheje 
Avûstûralyaye wekî hemû penaberen din, wî jî dişînin girava 
Manus ya giredayî Papua New 
Guine ye. Heta niha Behrouz 
Boochani li girava Manus di navenda penaberan de maye û jibo cîhane di derbare rewşe de agahdar bike nivîsiye û rojaneya wî ya ji va nivîsan pek te di rojnameya Britanî The Guardian de hat weşandin. 

Behrouz Boochani tevî rojnamegeriye fîlmçekerekî Kurd bû û yek ji avakare kovara Werya bû. Piştî erîşen li ser hemkaren wî ji welate xwe 


Irane revî û bere xwe da Avûstûralyaye. Le li ser girava Manus hat binçavkirin û bo awayekî mecbûrî penc salan ve li wir dimîne. Li gorî nivîsen wî, dinya dizane ku rewşa di nav wargeha Manus de pir xirab e. Xwarin û bergirîyan tenduristî kem in. Di nivîseke xwe de Behrouz Boochani dibeje ku doste wî seba mercin tenduristî di qempe de jiyana xwe ji dest da. Piştî penc salan, tekildaren dewlete Avusturyaye biryara girtina wergera Manus dan û di roja 30 sermaweze de di navbere berxwedana penaberan de çend sad kesen wargeren din şand. Rewşa wan a kritîk berdewam dikeç ji ber ku ew nikarin bigihîjin xizmeten tenduristî û din. Serîledanen wan jibo îltîca ji çend salan ve hîna nehatine bi dawî kirin. Behrouz Boochani ye ku îsal xelata Amnesty International stand nivîsen xwe yen li ser rewşa penaberan didomîne. 
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TABLES and CHAIRS 


for cafes, bîstros, dubs, coffee shops, restaurant 


Mağazamızda lOD'den fazla masa ve sandalye çeşitlerimizi görmek için mutlaka uğrayın ya da telefonla bilgi alın, miktara göre özel indirimler yapılır. 





Angola Wallnut Polo Dark VVestminster RoyaL 


5AVE £££££’s 

WITH GLOBAL 


Unit 4,12 Ar gali Avenııe, ley ton, London. El O 70 E T: 020 8556 5040 M: 07944709667 g lob alta biea ndchai rsitd.com 
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020 8558 8047 

Stand 5-6 Market Pavilion, New Spitalfields Market, Silenin Road, Leyton, London E10 5SG 

















